Dağlar  olmasaydı 


Kobane  olmazdı 


YPJ  Komutanı  Meysa  Abdo: 


PKK'de  simgeleşen  ilk  kadın  öncülerin,  bizim  de  öncülerimiz  olduğunu  belirtebiliriz. 
Böylesi  feodal  bir  toplumda  kadın  çıkışı  gerçekten  çok  zordu,  ama  kadınların  katılımı,  devrimci  duruşları  ve  direnişleri  ile  hem  gericiliği  tepki  toplamadan  kırdı,  hem de  katılımların  devamını  sağladı.  Bunu  göz  önüne  aldığımızda  Kobane  direnişinin dağlarda  gelişen  Kürt  kadın  direniş  mirasından  güç  aldığını  rahatlıkla  görebiliriz. 

YPJ  Komutanlarından  Meysa  Abdo  ile  röportaj  sayfa  14  ve  15'te 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“Belki  de  bize  en  yakın  şey  ölüm; fakat  bu  beni  korkutmuyor,  haklı  olan her  şey  için  savaşmaya  devam  edeceğiz.” 


((M  aria  Teres  a  ‘MırabeC  (1936) 


Kadın  kıranına  karşı  öz  savunma 


Kadın  eş  başkanların  tutuklanmaları,  gözaltında  tacizler,  İstanbul'da  ayrı  zamanlarda  yapılan  polis  baskınlarında  iki  kadının ölümü,  Ekin  Van  örneği,  devletleştirme  projesine  muhalif  duran  kadınların  hedef  olduğu ölümcül  erkek  şiddetine  örnek  teşkil  ediyor. 
Türkiye'de  kışkırtılmış  erkeklik  ve  Ortadoğu'da IŞİD  eliyle  sürdürülen  kadın  kırımından  söz 
etmeye  gerek  dahi  yok.  Nazan  Üstündağ/sayfa  3 


Bu  ülkede  kadınlar  ve  çocuklar,  hâkim  unsur karşısında  "azınlık"  addedilen  diğer  "ötekilere  yönelen  şiddet  sarmalından masun  değil.  Onlar  da  her  bir  sahnesi  bir  öncekinden  daha  irkiltici,  daha  tüylere  ürpertici  bir hâl  alan  bir  şiddet  pornografisinin  hedefi  durumundalar.  İşe  kafa  keserek  başlayan  IŞİD  vahşe ti,  bu  coğrafyada  düzenden  yana,  ortalama  insanı 
da  sarhoş  etmişe  benziyor.  Sibel  Özbudun/sayfa  4 


Kadın  gerillaların  olağanüstü  direniş  kültürü  giderek  Bakur,  Rojhilat,  Başur  ve Rojava'da  toplumsallaşmaktadır. 
Kadınlarımız,  gerilla  kadınlara  dayanarak, aile  içi  şiddet  başta  olmak  üzere  siyasettin eril  karakterine  karşı  eleştirel  olmaya  başlamaktadır.  Kadın  gerillalar,  devlet  şiddetine karşı  savaştığı  oranda,  aile  içi  şiddeti  de  bari 
katlamaktadır.  Nilüfer  Koç/sayfa  5 
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10.10.2015  Cumartesi  günü 
Ankara'da,  Türkiye  tarihinin  en  vahşi  katliamı  yaşandı.  Barış  için  Türkiye  ve  Kürdistan illerinden  yola  çıkarak  Ankara'da  buluşan  binler¬ in  barış  umudu  kana  bulandı.  Bu  katliamda  29'u kadın  102  kişi  yaşamını  yitirdi.  AKP-IŞİD  işbirliği  ile demokrasi  güçlerini,  kadınları,  gençleri  korkutmaya ve  yıldırmaya  dönük  yapılan  bu  vahşi  saldırı  karşısında  halkların  ve  kadınların  ortak  sözü  "yılmayacağız, korkmayacağız"  oldu.  Yaşamını  yitirenlerin  cenaze törenlerinde  binler  bir  araya  geldi.  Yüzlerde  acı,  keder ve  en  fazla  da  öfke  vardı.  Tabutları  omuzlayan  kadınlar "acı  içindeyiz,  paramparçayız,  öfkeliyiz,  fakat  umutsuz değiliz.  Korkmuyoruz,  vazgeçmiyoruz"  dediler. 


Zeynep  Erdem 


rûpel  10 
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Nevvaya  Jin 


aktüel 


Kasım  201  5 


Bilgi  yüklemesinden  korkmak  gerekir  mi? 


971'de  yayımlanan  The  Futurist  adlı  dergideki  bir  makalede,  ortalama  bir  kentte artık  altı  televizyon  kanalının  olduğu belirtiliyor,  fakat  gelecekte  bu  sayı¬ nın  100'e,  hatta  200'e  tırmanabileceği  uyarısı  yapılıyordu. 
Bunun  sonu  nereye  varacak?"  diye  soruluyordu yazının  sonunda. 

Bilgiye  her  an  bağlantılı olduğumuz  bugün  bu  sayılar  komik  geliyor.  Fakat  aşırı 
Igi  yüklemesi  her  kuşağın sorunu  gibi  görünüyor. 
Tarihe  dönüp  bakarsak  kitap asımına  da  internetin  ortaya çıkışına  da  din  adamları  da politikacılar  da  aynı  tepkiyi  göstermişti:  Artık  daha  fazlasını  kaldıramayız;  insanlık  kapasitesi¬ nin  sonuna  ulaştı. 

Televizyon,  radyo,  uygulama  programları,  e-kitaplar, internet  hayatımızda  öyle stres  ve  endişe  yaratıyor 


ki  artık  kontrol  bizde  değil,  makineler  kazandı kanısı  doğuyor.  Peki,  gerçekten  de  öyle  mi? 

Yeni  soku 

"Aşırı  bilgi  yüklemesi"  kavramını  anlamak için  yazar  Alvin  Toffler'in  1970'te  yazdığı Gelecek  Korkusu  -  Şok  adlı  kitaba  bakmak gerekir.  Burada  yazar  "geleceğin  erken  gelmesinin  yol  açtığı  baş  döndürücü  yönelim  bozukluğunun  yarının  en  önemli  hastalığı  olacağına" dikkat  çekiyordu. 

Toffler'in  1970'lerde  altı  milyon  adet  satarak  uluslararası  ün  kazanmış  bu  eseri  belli  ki dönemin  bir  kaygısına  parmak  basmıştı.  "Nasıl ki  beden  aşırı  çevresel  uyarı  altında  çöküyorsa, aşırı  yükleme  durumunda  zihin  ve  karar  alma süreçleri  de  intizamsız  davranmaya  başlar," diyordu. 

Bir  röportajında  Amerika'da  insanların  hoşnutsuzluğundan,  panik  havasından,  kontrolün kendilerinden  çıktığı  korkusundan  söz  ediyordu. 

Geleceğe  dair 

Toffler'in  bu  sözleri  bugün  bazıları  için rahatlatıcı  olsa  da  vurgulanan  kaygılar  40  yıl 


sonra  yabancı  da  geliyor.  Nasıl  ki  bugün  bazıları  bir  saniyede  atılan  tvit  sayısına  ya  da  internette  izlenen  video  miktarına  dikkat  çekiyorsa,  Toffler'in  takipçileri  de  1970'lerde  verdikleri  rakamlarla  sorunun  ne  kadar  büyük  olduğuna  işaret  ediyordu. 

Başta  sözü  edilen  Futurist  yazarı  Ben Bagdikian  televizyon  kanallarının  sayısından şikayet  ederken  yakında  bilgisayarların  da  dakikada  12  milyon  kelimeye  denk  düşecek  şekilde 
bilgi  depolayacağını,  yazıcıların  dakikada  180 
bin  kelime  basacağını,  insanın  algılayacağından daha  fazla  bilgi  sürümü  olacağını  söylüyordu. 

"Makinelerin  kapasitesi  ile  insanın  sinir  sistemi  kapasitesi  arasındaki  oransızlık  gelecekteki  iletişim  açısından  azımsanacak  bir  sorun değildir.  Bunun  bireysel  ve  toplumsal  sonuçları  olacaktır;  bugün  bile  sorun  yaratan  bu durum  gelecekte  daha  da  büyük  bir  sorun  haline  gelecektir." 

"Geleceğin  insanı  da  muhtemelen  bugünkü kadar  uykuya  ihtiyaç  duyacaktır.  Soyut  bilgileri özümsemek  için  daha  fazla  zaman  harcamak zorunda  kalacaktır.  Ama  bunun  da  bir  sınırı  var," diye  uyarıyordu  yazarE 


Arılar  da  kafeinsiz güne  başlayamıyor 


Sabahları  güne  kahveyle  başlamak  bir  çoğumuzun  vazgeçemediği  bir  alışkanlık  ve  İngiltere'de yapılan  bir  araştırmaya  göre  arılar  da  sabahları kafeinsiz  yapamıyor. 

Birçok  bitki,  özellikle  tırtıl  gibi  bitki  yiyen  canlıları kendisinden  uzak  tutmak  için  nektarında  kafein  de üretiyor. 

Yapay  nektarla  yapılan  araştırmada  kafeinin  arıları çektiği,  hatta  arıların  nektarla  "uyuşturucu  almış  gibi" oldukları  saptandı. 

Sussex  Üniversitesi'nde  yapılan  araştırmaya katılan  uzmanlardan  Prof.  Francis  Ratnieks,  Jİfl  j daha  önceki  çalışmaların  da  kafeinin,  çiçeklerin  yerini  bulmaya  çalışan  arıların  hafızalarını  güçlendirdiğini  gösterdiğini  söyledi. 

Araştırmada  arılara  iki  yapay  çiçek  sunuldu. 
Çiçeklerden  birinde  kafeinsiz,  şekerli  nektar  bulunurken,  diğer  çiçeğe  kafeinli  nektar  konuldu. 

Her  bir  arının  ne  yaptığını  gözlemlemek  için  de  arıların  arkasına  küçük  kimlik  numaraları  yapıştırıldı. 

Arıların  kafeinli  nektara  daha  çabuk  geri  döndüğü, yiyecek  için  daha  çok  tur  yaptığı  saptandı. 

En  ilginç  bulguysa  kafeinin  arıları  daha  çok  "dans eder"  hale  getirmesiydi. 

Kafeinli  nektarı  ziyaret  eden  arılar  sarsılarak  dans etmeye  başladılar. 

Arılar  bu  dansla  diğer  yuva  arkadaşlarına  nektarın kaynağını  aktarıyor. 

Prof.  Ratnieks  "Birbi rleriyle  iletişim  kuruyorlar. 
'Bakın  burada  iyi  bir  yiyecek  buldum'  diyorlar.  Arıların büyük  çoğunluğu  bu  dansı  yapmaz.  Sadece  çok  iyi  bir konum  bulduklarında  dans  ederler.  Kafeinin  arılar üzerindeki  etkisi  uyuşturucuya  benziyor  ve  nektar sanki  daha  iyi  kalitede  ve  daha  çok  şeker  varmış  gibi davranıyorlar."  dedi. 

Çalışmayı  yapan  bilim  insanlarından  Dr. 
Margaret  Couvillon  da,  kafeinin  arılarda  daha sonra  görülen  etkilerinin  de  şaşırtıcı  olduğunu söylüyor. 

Couvillon  "Kafein  alan  arılar  aynı  bitkiyi boşaldıktan  sonra  bile  günlerce  ziyaret  ettiler.  Dolayısıyla  üç  dört  saat  süren  bir kafein  deneyiminin  etkisi  günler boyunca  unutulmuyor" 
dedi.  ü  i 


Doğada  demokrasi 

nasıl  işliyor? 


I*  nsanlar  gibi  hayvanlar  da  kolektif  kararlar  alırlar.  Liderlerini  seçimle  iş  başına getirmezler  ama  nerede  yaşayacaklarına,  nerede  otlanacaklarına  dair  kararları grup  halinde  alırlar. 

Bazıları  bunu  sayı  çokluğuna  göre yapar.  Örneğin  balarıları  ilkbaharın  sonlarına  doğru  kolonileri  yuvaların  sığmayacak  kadar  büyüdüğünde  iki  gruba  ayrılır. 
Kraliçe  arı  işçi  arıların  yarısını  alarak  yeni bir  yer  bulmak  için  yuvayı  terk  eder,  diğer arılar  da  yeni  kraliçe  arıyla  kalır.  Ayrılan grup  üyeleri  geçici  bir  yer  bulup  uygun yuva  arayışına  çıkarlar.  Daha  sonra  keşifçi  arılar  buldukları  alanı  yaptıkları  danslarla  tarif  ederler.  Sonraki  birkaç  gün boyunca  bazıları  16  saati  bulacak  kadar danslarını  sürdürür.  Günler  geçtikçe yavaş  yavaş  konsensüs  oluştuğu  görülür; fazla  destek  görmeyen  yerler  için  kampanya  yürütmekten  vazgeçilir;  ya  danslarını  bırakarak  ya  da  kareografilerini  daha popüler  yerleri  onaylayacak  şekilde değiştirirler. 

Yani  arılar  işin  çok  sayıda  bireye  dağılması  sayesinde  karmaşık  kararlar  verebiliyor.  Böylece  tek  tek  izci  arılara  düşen bilişsel  çaba  tüm  topluluğun  verdiği  kararın  küçük  bir  bölümüne  tekabül  ediyor. 

Endonezya'daki  ormanlarda  yaşayan ve  meyveyle  beslenen  makak  maymunlarında  ise  meyve  ağaçlarının  bulunduğu yeni  alanları  gruba  önermek  isteyen  maymunlar  o  yönde  birkaç  adım  yürüyerek dönüp  grup  üyelerine  bakıyor  ve  onu takip  etmek  isteyenler  ona  doğru  yöneliyor.  Başka  maymunlar  da  kendi  önerileri doğrultusunda  yürüyor  ve  oy  çokluğuyla bir  karar  veriliyor. 

Diğer  primatlar  gibi  Tonkean  makakları da  katı  sosyal  hiyerarşilerini  koruyor, fakat  bu  tür  kararlar  alınırken  tüm  grup üyelerinin  söz  hakkı  oluyor.  Yaşına,  cinsiyetine  ve  statüsüne  bakılmaksızın  her 


üyenin  yön  önerme  hakkı  da  bulunuyor. 
Tersine  Rhesus  maymunlarında  ise  karar alanlar  daha  yaşlı  ya  da  dominant  ve  dikkate  alınanlardır. 

Sürü  psikolojisi 

Afrika  mandalarında  ise  tipik  bir  davranış  uzmanların  dikkatini  çekmiş. 
Mandalar  otlama  sonrasında  bir alanda  yatıp  dinlenirken  dişiler ayağa  kalkıp  biraz  hareket  ederek yerlerine  çöküyormuş.  Önce bacaklarını  gerdikleri  sanılmış, fakat  dikkatle  izlenince  geri  çökmeden  önce  belli  bir  hareket  yaptıkları,  bir  yöne  doğru  dikkatle baktıkları  görülmüş.  Bu  kalkıp bakma  ve  geri  yatma  hareketi  bir saat  boyunca  tekrarlanıyormuş. 

Sürü  daha  sonra  harekete  geçtiğin¬ de  hepsinin  aynı  yöne  gittiği  görülmüş.  Yani  mandalar  aslında  tek  tek kalkıp  gitmek  istedikleri  yöne  doğru bakarak  oy  kullanıyorlar  ve  çoğunluğun  kararına  göre  harekete  geçiyorlarmış.  İki  farklı  yön  eşit  sayıda  oy aldığında  ise  sürü  gece  ikiye  bölünüyor,  farklı  yönlerde  otluyor  ve  sabah tekrar  birleşiyormuş. 

Tonkean  makaklarının  tersine 
Afrika  mandalarında  sadece  dişilerin oy  hakkı  bulunuyor. 

Fakat  hayvanların  yapmadığı  şeylerden  biri  liderlerini  seçmek.  Fillerde liderlik  otomatik  olarak  en  yaşlı  dişiye geçer.  Şempanzelerde  ise  en  dominant olarak  pozisyonunu  koruyan  erkek maymun  liderdir.  Arılarda  dişi  arılardan biri  doğduğu  günlerde  yediklerine  bağlı olarak  kraliçe  olur.  Fakat  işçi  arıların  da bir  parça  etkisi  vardır.  Yani  insana  en yakın  seçim  süreci  halanlarında  görülür denebilir. 


Fakat  grup  halinde  kararlar  almak  insana  özgü  bir  davranış  değildir.  En  küçük işçi  arı  da,  en  genç  Tonkean  maymunu da,  en  az  dominant  Afrika  mandası  da kendi  hayatta  kalışlarını  doğrudan  etkileyecek  grup  kararında  eşit  söz  hakkına sahiptir,  •akademiportal 


Tarihte  bu  ay 

•  25  Hasım  ' ajen^ûandestine 

diktatörlüğüne  karşı  m  '  Mjnerva  ve  Maria Hareketi'nın  üyelerin  âskerleri  tarafından, 

Mirabel  kardeşler,  dikta  Mirabe|  kardeşlerin 

tecavüzedildiktenson 

anısına  1981  de  Latin  Karş)  Mücadele  ve 

Yönelik  Şiddetle  Mücadele  Günü"  olarak 

ianarak  giyotin  ile  idam  edildi. 

ğe  karşı  yürüdü. 

„  ıq7(Vtle  Behice  Boran,  Türkiye  işçi  Part,sl 

partinin  genel  başkanı  oldu. 

•27  Kasım  ver 

SSÖNdnüŞümyaraa 

•29  Kasım  2004'te :  Kurt .Kadın yakınfarında  4 
yaşamını  yitirdi. 
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Yeni  savaşlar ve  kadınlar  açısından 


KSoHN 


,  u  sıralar  dünyada  eleştirel düşünürlerin  ele  aldığı 
"konuların  başında  yeni sav^  kavramı  geliyor.  Yaşadığımız dönemi  dördüncü  dünya  savaşı olarak  niteleyen  bu  düşünürler, doğu  bloğunun  çökmesinden  sonra kontrollü  gerilim  siyasetinin  yerini sürekli  savaşa  bıraktığını  ve  gittikçe daha  fazla  nüfusu  savaşa  sokarak öngörülmez  bir  biçim  aldığını  söylüyorlar.  Bu yazıda  öncelikle  bu  kavramları  ele  alacağım. 
Daha  sonra  yeni  savaşların  kadınlar  açısından  ne anlama  geldiğini  tartışacak  ve  son  olarak  kadınlar açısından  bir  barış  ve  özgürleşme  projesi  olarak özsavunma  konusunu  ele  alacağım. 

Yeni  savaşlar  kavramı  günümüzde  dünyanın  çok çeşitli  yerlerinde  ortaya  çıkan  iki  tür  çatışma  biçimine  atıfta  bulunuyor.  Bunlardan  birincisi, ABD'nin  Irak  ve  Afganistan  işgali  ile  tüm  dünyanın gündemine  oturmuş,  ancak  İsrail'in  Filistin'e  ya  da Türkiye'nin  Kürdistan'a  da  uyguladığı  yumuşak  ve sert  gücü  bir  arada  kullanan,  devlet  eliyle  ve  toplumun  önemli  bir  bölümünün  rızası  alınarak  sürdürülen  ve  sonu  gelmeyen  savaş  biçimi.  İkincisi  ise IŞİD'in  çok  yeni  boyutlara  taşıdığı  ancak  kökü  bir yanda  Bosna  bir  yanda  Afrika'ya  dayanan  ve  devletlerin  çökmesiyle  ortaya  çıkan  paramiliter  grupların  sürdürdüğü  soykırımcı  savaş.  Bu  savaşların tamamı  çok  çeşitli  küresel  ve  emperyalist  güçler tarafından  yönetilmeye  kalksa  da,  ittifakları  geçici, düşmanları  değişken  olduğu  için,  savaşı  yürüten aktörlerden  çok,  savaşın  aldığı  biçimler  üzerinden tasnif  ediliyor.  Öncelikle  birinciyi  ele  alalım: 

Biyopolitik  savaşlar 

Sovyetlerin  çöküşü  ve  liberalizm  ile  kapitalizmin kendini  tek  seçenek  ve  insanlık  ve  demokrasinin tek  temsilcisi  ilan  etmesinden  sonra  gittikçe  yayılan  ve  genellikle  egemen  olandan  farklı  kimlikleri hedef  alan  bu  savaşların  bir  kaç  özelliği  var. 
Birincisi;  savaşın  siyasi  anlamının  yok  olması  ve teolojik  bir  anlam  kazanarak  insanlık,  demokrasi, milli  birlik  ya  da  güvenlik  gibi  ahlaki  değerler  atfedilen  bir  söylemle  sürdürülmesi.  İkincisi;  savaşın sürekli,  sonsuz  ve  cephesi  genişleyerek  sürmesi. 
Yani  eskisinden  farklı  olarak  savaşın  görünür  bir sonu  yok  ve  tüm  nüfuslar,  bölgeler,  yerler;  liberal ve  kapitalist  dünyanın  içine  girmedikleri  sürece tehdit  içeriyorlar  ve  insanlık  için  risk  taşıyorlar. 
Üçüncüsü;  genellikle  savaşı  yürütenlerin  hiç  kayıp vermemesi  amaçlanarak,  yüksek  teknoloji  ve  özel birliklerle  sürdürülmesi.  Dördüncüsü;  savaşın  kent içinde  ve  sadece  silah  değil  silahsız  bir  biçimde  de, yani  melez  bir  biçimde,  tüm  muhalif  nüfusu  hedef 


“TT  adınlar  aynı  zamanda savaşta,  yaşatma,  yeni- 
*“den  üretim  emeğini kolektifleştirerek  toplumsalı sağıltma,  yas  tutarak  kültürel tedavi  ve  direnişleriyle  erkeklerin  şiddetine  sınır  çizme konusunda  önemli  rol  de oynuyorlar.  Hem  Cizre  direnişinde,  hem  bombalar  sonrasında  alman  kadın  tavrında bunlara  tanık  olduk. 


alan,  onları  adeta  bir  hastalıktan  tedavi etmeye  çalışırmışçasına,  abluka,  karantina,  sosyal  politika,  bölme,  izole  etme, hastalanmamışları  sosyal  haklarla  kendine  bağlama,  seçici  cezalandırma  gibi  yöntemlerle  geliştirilmesi.  Beşinci; 
olarak  ise  savaşa  seyirci kılınanların  rızasının alınması:  toplumun  öldürülenleri,  nüfusun  geneline  bir  tehdit  gibi  algılanmasının  sağlanması.  Yani  savaşta  yapılanlar  saklanmıyor,  ancak toplum  bu  savaşın  kendi  sağlığı  için  ve  insanlık namına  verildiğine  ikna  ediliyor. 

Yukarıda  da  dediğim  gibi  böyle  savaşların  ne  bir sonu,  ne  de  muhattabı  var.  Çoğu  yerde  barış  da  bu savaşın  parçası  ve  savaşın  başka  araçlarla  sürdürülmesinin  bir  yöntemi.  Barış  muhalafeti  tasviye etmeyi,  çatışma  alanlarını  sermayeye  açmayı, devleti  yeniden  tesis  etmeyi  ve  homojen  vatandaşlar  yaratmayı  hedefliyor.  Bu  savaş  türüne  her ne  kadar  en  çok  ABD'nin  okyanus  aşırı  savaşları örnek  verilse  de  bugün  AKP  tarafından Kürdistan'da  yürütülen  savaşla  benzerliklerini  görmemek  mümkün  değil.  Üstelik  bu  yeni  savaşların ekonomik  bir  mantığı  da  var.  Çatışma  bölgesinde¬ ki  nüfus,  çatışmasızlık  döneminde  ucuz  iş  gücü olarak  kullanılıyor  ve  gerek  kalmadığında  şiddet yoluyla  emek  pazarından  çıkartılıyor,  savunma endüstrisini  güçlendirerek  ekonomiyi  canlandırıyor,  doğal  kaynaklar  çevresinde  koruma  alanları oluşturarak  yerel  sermayeyle  iş  birliği  yapıyor, yine  şiddet  yoluyla  istenmeyen  ekonomik  aktörleri  pasivize  ediyor,  sosyal  harcama  yapılmak  istenmeyen  nüfusları  abluka  altında  tutarak  talep  edemez  hale  getiriyor. 

Nekropolitik  savaşlar 

Yukarıda  bahsi  geçen  savaş  türleri  her  ne  kadar büyük  yıkımlara,  acılara,  adaletsizliklere  sebep olsa  da,  kendilerini  meşrulaştırma  biçimleri "yaşatma,"  "güvenlik,"  "toplumsal  huzur  ve  sağlık"  gibi  söylemlerle  olduğu  için  biopolitik  başlığı altında  ele  alınıyorlar.  Öte  yandan  doğrudan  ölüm ve  yıkım  yaymayı  amaçlayan  savaşlar  bu  dördüncü  dünya  savaşının  diğer  yüzü.  Ortadoğu'da  mezhepçilik  ile,  Doğu  Avrupa'da  ırkçılıkla, Afrika'da  ise  etnik  düşmanlıkla  birlikte  anılan  bu  savaşlar  IŞİD  gibi  devlet  dışı  aktörlerle  yürütülüyor.  Bu  tür  örgütler  genellikle  kriz  zamanı  ve  devletin  egemenliğini kaybetmesiyle  ortaya  çıkan,  mali  gelirlerini  kaynaklar  çevresinde  konuşlanmaktan  sağlayan,  üyelerini  yağma  ile  geçindiren  bir  çeşit  hedonist  yapılar. 
Harcamak,  öldürmek,  ölüme  yakın olmak,  toplumsal  normları  aşmak,  şiddet  sayesinde  tarih  sahnesine  çıkmak bunların  ortak  özellikleri.  Genellikle sermayenin  ve  küresel  güçlerin geleceklerini  karartmış  olduğu grupları  aralarına  alıyorlar.  Bu kesimlerin  sürdürdüğü savaş  da  sonu  gelmeyen bir  savaş.  Kendilerini bir  tür  akıncı  olarak imleyen  bu  gruplar için  de  dünyanın 


tamamı  bir  savaş  alanı,  ittifaklar  geçici  ve  tüm alanlar  şiddet  aracılığıyla  yeni  egemenliklerin kurulabileceği  ve  mekanlar  tahrip  edilerek  tari¬ hin  sıfırdan  başlatılabileceği  yağma,  harcama, yıkma  alanları. 

Çokça  göçmen  yaratan  ve  insani  yardım,  kamplar,  seçici  sığınma  vermek  üzerinden  göçmenleri de  dünya  ekonomisine  dahil  eden  yeni  bir  tür  sonsuz  küresel  savaş  halinden  bahsediyoruz.  Aynı şekilde  barışın  da  bir  çeşit  uzlaşma  ve  müzakereden  çıkarak,  tasviye  etme,  sermayeye  kazandırma,  iktidarı  onarma,  egemenliği  pekiştirme  ve yeni  ekonomik  ve  toplumsal  aktörler  yaratma  projesi  olarak  karşımıza  çıkması  söz  konusu.  Bu  topyekûn  savaşta  elbette  halkların  ve  toplumların  en önemli  meseleleri  kendilerini  nasıl  savunacakları. 
Üstelik  bu  savaşın  teröristleşmiş  devletler  ve develtleşmiş  örgütler  eliyle  yürütüldüğü Ortadoğu'da,  kadınlar  savaşın  en  ciddi  mağdurları olduğu  gibi,  barış  alanları  yaratmak  konusunda  da en  büyük  potansiyele  sahipler. 

Öz  yönetim  ve  öz  savunma 

Öncelikle  şunu  belirtmek  gerekir  ki  bahsi  geçen bağlamda  öz  savunmayı  öz  yönetimin  bir  boyutu değil,  öz  yönetimi  öz  savunmanın  bir  parçası  olarak  ele  almak  gerekir.  Çünkü  mesele  savaş  politikalarına  karşı  kendini  korumak  ve  gittikçe  genişle¬ yen  savaş  çephesini  geriletmektir  ve  yöntemleri çok  çeşitli  olabilir.  Kürdistan  ve  Kürtler  özelinde yakından  takip  ettiğimiz  gibi,  bu  iki  tür  savaşın mantığı  ve  aktörleri  birbirinden  ayrı  da  olsa  kesiştikleri  nokta,  aynı  toplumsal  kesimleri  hedef  almalarıdır.  Biri  devletin  ulusalcı,  sermayeci  nüfus  politikaları  sonucunda,  diğeri  açıkça  yok  etmeyi hedefleyen  soykırımcı  zihniyetiyle;  ezilenleri, muhalifleri,  başka  bir  dünyayı  tasavvur  edenleri en  büyük  tehlike  olarak  görürür.  Örneğin 
Suriye'de  hem  Esad hem  IŞİD;  komünistleri,  kadınları, demokratları  en önce  yok  etmiş, 
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Kadın  eş  başkanlann 

tutuklanmaları,  hem  gözaltında  tacizler,  hem 
İstanbul’da  ayrı  zamanlarda yapılan  polis  baskınlarında  iki kadmm  ölümü,  hem  de  Ekin  Van örneği  bu  devletleştirme  projesine  muhalif  duran  kadınların hedef  olduğu  ölümcül  erkek  şiddetine  örnek  teşkil  ediyor. 
Türkiye’de  kışkırtılmış  erkeklik ve  Ortadoğu’da  IŞİD  eliyle  sürdürülen  kadm  kırımından  söz etmeye  gerek  dahi  yok. 


sürmüştür.  Şimdilerde  Esad,  Kürt  güçleriyle  flört eder  gibi  gözükse  de,  ikitidarını  yeniden  tesis etme  durumunda  elbette  önce  Rojava'yı  hedef alacaktır.  Türkiye'de  de  hem  barış  sürecinde,  hem de  yeni  süreçte,  IŞİD  ve  devletin  Kürtlere  saldırı konusundaki  işbirliğine  hepimiz  tanığız. 

Ezilen  halkların  yanı  sıra  kadınlar  da  bu  iki  savaşın  öncelikli  hedefidir. 

Biyopolitik  savaş,  kadınların  yeniden  üretim emeğini  sermayeye  ve  milli  olana  eklemlemeye çalışır.  Örneğin  Türkiye'de  son  13  yılda  kadınların doğurganlığının,  kimliğinin  ve  emeğinin,  sağlık politikaları,  İslamileştirme  çabaları  ve  esnek  üretim  ile  biçimlendirildiğini,  özellikle  Kürt  kadınlarının  sosyal  yardım,  yeşil  kart  ve  şartlı  nakit  transferleri  bir  yandan,  bir  yandan  da  çocuklarını  hedef alan  Terörle  Mücadele  Kanunu  ile  nasıl  terbiye edilmeye  çalışıldığını  görüyoruz.  HDP'ye  verilen kadın  oyunun  erkeklere  nazaran  eşitsizliğinden  bu yönde  bir  nebze  de  olsa  başarı  kazanılmış  olduğunu  anlıyoruz.  Yine  hem  kadın  eş  başkanların  tutuklanmaları,  hem  gözaltında  tacizler,  hem İstanbul'da  ayrı  zamanlarda  yapılan  polis  baskınlarında  iki  kadının  ölümü,  hem  de  Ekin  Van  örneği bu  devletleştirme  projesine  muhalif  duran  kadınların  hedef  olduğu  ölümcül  erkek  şiddetine  örnek teşkil  ediyor.  Türkiye'de  kışkırtılmış  erkeklik  ve Ortadoğu'da  IŞİD  eliyle  sürdürülen  kadın  kırımından  söz  etmeye  gerek  dahi  yok. 

Ancak  kadınlar  aynı  zamanda  savaşta,  yaşatma, yeniden  üretim  emeğini  kolektifleştirerek  toplumsalı  sağıltma,  yas  tutarak  kültürel  tedavi  ve  direnişleriyle  erkeklerin  şiddetine  sınır  çizme  konusunda  önemli  rol  de  oynuyorlar.  Hem  Cizre  direnişinde,  hem  bombalar  sonrasında  alınan  kadın tavrında  bunlara  tanık  olduk.  Bunun  da  ötesinde  elbette  bu  toplumsallaşan  emeklerini  birleştirecek  çok  daha  geniş,  yereller 
1  üstü,  uluslararası  ve  mültecileri  de 
katan  iletişim  ve  ağlara  ihtiyacımız olduğu  açık. 

Öz  savunma  kadınlar  açısından baktığımızda  aynı  anda  iki  şeyi ifade  ediyor.  Birincisi;  kendini  ve toplumsal  olanı  (öncelikle  üretim ve  yeniden  üretimi  kolektif biçimde  örgütleyerek)  koruma, 
İkincisi  ise;  barış  alanlarını  genişleterek  savaşı  geri  püskürtme. 

Bugün  tanık  olduğumuzu  savaşın cephesini  kuran  bireyselleştirme, kitleselleştirme,  yok  etme,  arzuyu öldürmekle,  ceset  üretimiyle  tatmin etme  amaçlarına  karşı,  ancak  kadınların gündelik  hayatta  yaşamı  kurarken  ürettikleri etik  bir  alternatif  olabilir.  Ancak  bu  etiğin 

görünmez  halinden  çıkartılarak  bir  güç  haliv  ne  gelebilmesinin  önünde  hala  hem  kendimizin  hem  de  bizim  dışımızdaki  odakların  ürettiği  ciddi  engeller  var.  Her şeyden  önce  tüm  kadınların  bu  dör- 
I  düncü  dünya  savaşında  bir  cephe olmaktan  bir  taraf  olmaya  geçmeleri,  öz  savunma  fikrine  kendi  özgün 
‘-v  damgalarını  vurmalarına  ihtiyaç 
A  duyuyoruz. 


Nevvaya  Jin 
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" Sıradan  insanların  hepsi  birer 

diktatör  özlemiyle  yanıp  tutuşur."[Selim  İleri] 

Geçtiğimiz  günlerde,  sosyal  medyada  22 
yaşında  "gizli  tanık"  ifadesiyle  müebbet hapis  cezasına  çarptırılan  ve  cezası Yargıtay  tarafından  onaylanan  Gülsüm  Koç'a  dikkat  çekmek  üzere  bir  mesaj  paylaşmıştım. 
Aktroll'lerden  biri  ikiletmeden  atladı:  "Kadın  kadın olaydı  her  şeye  burnunu  sokmaz  edepli  kadın olurdu  demekki  bir  bok  yediki..."  (İmla  ve  ifade bozuklukları  aktroll'e  aittir.) 

Bu  topraklarda  iklimi  tüm  "ötekile(ştirilenle)r" için  kirleten,  boğuculaştıran,  bir  zihniyetin  sayısız/sonsuz  dışavurumlarından  yalnızca  biri. 
"Hafiflerden  bile  sayılabilir.  "Ağırlarından  hiç söz  etmeyeceğim,  küfür-kıyamet,  ana-avrat,  cinsel  organ  ve  fiillerin  adlarının  argodaki  en  galiz çeşitlemeleri,  dümdüz  gidiyor,  bildiğiniz  üzere... 

AKP  rejiminin  "faşizm"  olarak  nitelendirilip  nitelendirilemeyeceğine ilişkin  tartışmalar  sürdürüledursun, gövdesini  ve  ruhunu  "yeni"  rejime yakıt  etmeye  hazır  yurttaşlar, 

"hayat  bilgileri"ni  besleyen  o  kuytu "nass"ları  (dogmaları)  siyasal  iktidardan  aldıkları  sinyallere  göre  yeniden mevzilendiriyorlar,  nicedir. 

Bu  mevzilenmelerin  hiç  hayra delalet  etmediğini  ise,  en  ufak  bir kıvılcımın  bir  anda  sınır  tanımayan  bir  güruh  şiddetine  dönüşmesinden;  bu  ülkenin  milliyetçi-İslâmcı  malzemesinin  her  an  (şimdilik)  mevzi  infilaklara  açık  bir  patlayıcı  üretmesinden  biliyoruz. 
"Mesela"  mı  dediniz?  Uzağa  gitmeyelim: Konya'da  millî  maç  sırasında  Ankara  katliamında yaşamını  yitirenler  için  saygı  duruşu  anonsuna karşı  yuhalamak,  ıslıklı,  tekbirli  protestolar... 
Kırşehir'in  sahibi  Kürt  olan,  tek  (ve  de  solcu)  kitabevinin  içindekilerle  birlikte  tutuşturan,  hıncını  alamayıp  Kürtlerin  işyerlerini  kundaklayan  karanlık öfke...  Şehit  cenazelerinden  sonra  Kürt  sürek avına  çıkan,  Kürtçe  konuşan  çocukları  yakalayıp bayrağa  saran,  Atatürk  heykeli  öptüren,  bütün bunları  videoya  çekip  sosyal  medyada  paylaşan  ve onbinlerce  "like"  alan  vandallık...  Suyun  batı  yakasında,  hemen  her  ilde  ne  zaman  patlak  vereceği 
kestirilemeyen  linç  girişimleri  [Evrensel,  23 
Haziran  2015]...  Sarıgazi'de  Alevîlerin  yaşadığı  9 
apartmana  "Alevîlere,  Kürtlere  ölüm!  Tekbir! 
IŞİD"  yazan  [Cumhuriyet,  13  Ekim  2014]  pogrom tehditkârlığı...  Polise  molotof  attığı  iddiasıyla yakalayıp  başına  çuval  geçirdiği  Kürt  gencini  demir çubukla  kan  revan  içinde  bırakıp  bunu  videoya çeken,  "bir  daha  olursa  kelleni  kopartırım"  tehdidiyle  birlikte  Youtube'da  yayınlayan  "vigilante" ruh  hâli...  Sosyal  medyada  "boğulan  küçük  çocuğu görünce  çok  üzüldüm.  Sonra  çocuğun  Kürt  olduğunu  öğrenince  üzüntüm  geçti"  yazılamaları... 
Uzatmayalım,  isterseniz... 

Türkiye'de  "ortalama"  (Türk,  Sünnî  Müslüman, erkek,  kasabalı)  yurttaşın  bilincinin  hammaddesini,  siyasal  iktidarların  konjonktüre  göre  besleyip yoğurdukları,  şekillendirdikleri  birkaç  "girdi"nin bulamacından  oluşur:  milliyetçilik;  (Sünnî)  İslâm dindarlığı;  ataerkillik;  antikomünizm;  iç-dış  düşman  paranoyası;  hep  haklı,  hep  mağdur  olma  hissiyatı...  Hiç  kuşku  yok  ki  tarihsel  olarak  biçimlenmiş  bir  haritadır  bu;  ve,  bir  kez  daha  vurgulamalı ki,  egemenlerin  dayatma  ve  manipülasyonuna açıktır:  formel  eğitim  dahil  sosyalizasyon  süreçleri aracılığıyla  bir  kuşaktan  diğerine  aktarılır.  Ve  herkese,  herşeye  bir  "yerli  yerindelik"  hissi  verir.  Ve sistemin  kendini  tehdit  altında  hissettiği  momentlerde  iletişim  kanalları  (bu  medya  organları  olabileceği  gibi  Cuma  hutbeleri,  kahvehane  sohbetleri, "şehir  efsaneleri"  de  olabilir)  aracılığıyla  çeşitli bileşimler  hâlinde  harekete  geçirilir:  sonuç, Ermeni  soykırımından  Maraş  pogromuna,  Sivas 


katliamından  çeşitli  illerdeki  Kürt  linçlerine  uzanan  vahşet  zinciridir... 

Faşist  rejimlerin  de  hammaddesini  teşkil  eden bu  zihinsel  "kuytu"lar  (karanlıklar),  yukarıda  da belirttiğim  gibi,  "öteki"lere,  "standart" tan  sapanların  bir  "tehdit"  olarak  algılanmasına  yaslanmaktadır:  Ötekiler,  yani  "Türk,  Sünnî,  eril,  sağcı"  olarak kurgulanan  "vasaftan,  ya  da  kısacası  "milli-manevî  değerlerden  sapanlar:  Günümüzdeki  karşılığı, özgürlük  isteyen  Kürtler,  Alevîler,  kadınlar,  "farklılığın  tanınması"  talebindeki  gayrimüslimler,  LGBTİ bireyler,  eylemleriyle  ortalığı  karıştıran,  "huzuru bozan"  işçiler,  çevreciler,  öğrenciler,  farklı  giyinen, saç  uzatan,  küpe  takan,  sokaklarda  birbirine  sarılan  genç  erkek  ve  kadınlar... 

İşin  daha  da  vahim  yanı,  "azınlıklaştırılan", "marjinalleştirilen"  bu  toplumsal  kesimlere  yönelik  kahredici  tepkilerin,  "tehlike  algısı"nın  yükseldiği  momentlerde  birbirinden  beslenmesi,  birbirinin  içine  kaynamasıdır.  Bir  başka  deyişle bu  ülkede  faşizmin  kitlesel  hâlet-i  ruhiyesi;  Kürt-Alevî-işçi-gençlik  düşmanı,  jinekofobik  (kadın  düşmanı)  ve  homofobik bir  oluştur:  bir  korku-nefret  sentezi...  Bu dallardan  her  biri,  diğerini  besler. 

Faşizme  uzanan  bu toplumsal  cinnet  hâlinden,  kadınlara  çokça  pay düşüyor.  Açımlayayım. 

Kadınlara  yönelik  (aile-içi) 
şiddetin  önemli  bir  kısmı,  uluslararası  standartlar¬ da,  bilindiği  üzere  "namus/  onur  cinayetleri"  ya  da "şehvet  suçu"  olarak  kodlanmaktadır.  Yani  ailesinin/  kocanın  onurunu  kıracak  bir  davranışta bulunduğu  varsayılan  kadının  (kocası  ya  da  bir  aile ferdi  tarafından)  öldürülmesi;  ya  da  bir  erkeğin şehvet  saikiyle  bir  kadına  tecavüz  etmesi,  belki  de edim  sırasında/ sonrasında  kadını  öldürmesi...  İlki, modernizmin,  modernleşme/  eğitim  vb.  ile  zaman içinde  giderilebilecek  bir  "kültürel  durum"  olarak nitelediği  bir  ölüm  nedeni  sayılır...  Bir  bakıma, "normal",  bir  başka  deyişle  "kültürel  norm"larla uyumlu  sayılır,  yani.  İkinciyle  nasıl  baş  edileceğini Batı  dünyası  da  kara  kara  düşünmektedir. 

Oysa  Türkiye'deki  kadınlara  (ve  çocuklara) yönelik  suçlara  baktığınızda,  bu  "kültürel"  durumun  ya  da  bireysel  "şehvet"  sınırlarının  çoktan aşılmış  olduğunu  görürsünüz.  Gazete  haberlerinden,  birkaç  örneği  olsun,  izleyelim  mi? 

•  "Aksaray'da  17  yaşındaki  kızı  kaçıran  2  kişi, tecavüz  ettikten  sonra  çantasını  gasp  edip  boğazından  yaralayarak  ölüme  terk  etti"!  [Cumhuriyet, 
18  Kasım  2014] 

•  "Hatay'da  öğretmenlik  yapan  M.S.  6  kız öğrencisiyle  yaşadığı  cinsel  ilişkiyi  gizlice  kaydetti. 
Görüntüleri  tehdit  olarak  kullanan  M.S.  kızları  5 
kişiyle  daha  ilişkiye  girmeye  zorladı"!  [Milliyet,  3 
Ağustos  2014] 

•  "Antalya'da  öz  kızları  15  yaşındaki  H.Ö.  ile  16 
yaşındaki  B.Ö.  ve  kızlarının  sınıf  arkadaşı  16  yaşındaki  E. E.  ve  zihinsel  engelli  14  yaşındaki  Ç.K.'ye silah  tehdidiyle  tecavüz  edip,  grup  seks  yaptıkları suçlamasıyla  tutuklandı"!  [Milliyet,  14  Eylül 2013] 

•  "İstanbul'da,  dört  kızını  taciz  ettiği  öne  sürülen  baba  M.Y.  hakkında  dava  açıldı"!  [Radikal,  14 
Aralık  2013] 

•  "Erzurum  Palandöken'de  bir  çocuk  annesi R.B.,  eşinin  kendisini  başkalarıyla  para  karşılığı  ilişkiye  zorladığını  ve  tehdit  ettiğini  ileri  sürerek  şikâyetçi  oldu.  Kocasının  evlerine  farklı  tarih  ve  saatlerde  erkek  getirdiğini  anlatan  R.B.,  'Getirdiği  kişi¬ 


lerle  ilişkiye  girerken  kendisi  de  pencereden  izleyip  mastürbasyon  yapıyor.  Çıkışta  da  bu  erkeklerden  para  aldığını  gördüm,'  diyerek  kocasını  ihbar etti."!  [Hürriyet,  3  Eylül 2013] 

•  "Trabzon'da  evden  kaçan  14  yaşındaki  kızı Zigana  dağındaki  bir  eve  götüren  8  genç,  askere gidecek  arkadaşlarına  'kıyak  olsun'  diye  'tecavüz partisi'  düzenledi"!  [Sabah,  12  Mayıs  2013] 

•  "Siirt'in  Baykan  ilçesinde  12  yaşındaki  N.G'ye 
2  yıl  boyunca  cinsel  istismarda  bulundukları  iddiasıyla  34'ü  öğrenci  40  kişi  gözaltına  alındı"! 
[Cumhuriyet,  10  Ekim  2013] 

•  "Kars'ın  bir  köyünde  imam  28  yaşındaki  A.B. 
ve  25  yaşındaki  M.B.,  Erzurum'un  Yakutile İlçesi'nde  oturan  kız  kardeşleri  21  yaşındaki H.B.'ye  tecavüz  ettikleri  için  tutuklandı.  İki  kardeşe  para  vererek  ilişkiye  giren  iki  kişi  daha  cezaevi¬ ne  gönderildi"!  [Cumhuriyet,  21  Kasım  2013] 

•  "Antalya'da  6  yıl  önce  bir  çocuk  annesi  eşi Saniye  Ünlü  (Toptaş)  ile  zorla  ters  ilişkiye  gidip tüfek  harbisi  (silahın  içini  temizlemekte  kullanılan çubuk)  ile  tecavüz  eden  Mevlüt  Ünlü  (36)"! 
[Hürriyet,  16  Şubat  2014] 

•  "Urfa'da  Ahmet  Ç.,  30  bin  liralık  kumar  borcu yüzünden  öz  kızını  sattı"!  [Milliyet,  4  Mayıs  2012] 

•  "Muğla'nın  Fethiye  İlçesi'nde  cinnet  getirdiği 
öne  sürülen  42  yaşındaki  Bayram  Ergen,  eşi  35 
yaşındaki  Birgül  Ergen'i  pompalı  tüfekle  öldürdük¬ ten  sonra  7  aylık  kızı  Elif  Beyza'yı  da  ayaklarıyla ezerek  öldürdü"!  [Hürriyet,  9  Mart  2014] 

•  "Düzce'de  25  yaşındaki  S.Y.,  81  yaşındaki kadına  cinsel  tecavüzde  bulundu"!  [Cumhuriyet, 
13  Mayıs  2014] 

•  "Antalya'da  M.H.K.,  birlikte  yaşadığı  M.S'ye 'başkaları  ile  gezdiği'  gerekçesi  ile  2  ay  işkence yaptı,  ayak  parmaklarını  çekiçle  kırdı,  zincire vurup  tırnaklarını  kerpetenle  söktü"! 
[Cumhuriyet,  13  Mayıs  2014] 

•  "Babası,  yedi  aylık  bebeği  tokatlayarak  hastanelik  etti"!  [Cumhuriyet,  23  Şubat  2013] 

•  "Antrenöre  18  yaşından  küçük  11  erkek  sporcuya  tecavüzden  136  yıl  hapis  cezası"! 
[Cumhuriyet,  16  Mayıs  2015] 

BesL. 

Tüyler  ürpertici,  değil  mi?  Ama  dediğim  gibi,  bu sadece  ve  sadece  "birkaç"  örnek! 

Görüldüğü  üzere  bu  ülkede  kadınlar  ve  çocuklar,  hâkim  unsur  karşısında  " azınlık "  addedilen diğer  " ötekilerde  yönelen  şiddet  sarmalından masun  değil.  Onlar  da  her  bir  sahnesi  bir  öncekinden  daha  irkiltici,  daha  tüylere  ürpertici  bir  hâl alan  bir  şiddet  pornografisinin  hedefi  durumundalar.  İşe  kafa  keserek  başlayan,  bu  "kesmeyince" mide  bulandırıcılık  dozajını  adım  adım  yükselten, insanları  diri  diri  yakan,  kızgın  kuma  gömen...  IŞİD vahşeti,  bu  coğrafyada  düzenden  yana,  ortalama insanı  da  sarhoş  etmişe  benziyor.  Dükkânının  vitrinine  isabet  eden  kartopunun  intikamını  şakalaşan gençler  üzerine  bıçakla  saldırarak  alan  esnaf,  kendisini  sollayan  aracın  sürücüsünü  lövyeyle  döve döve  öldüren  şoför,  sevgilisinden  kuşkulanınca onu  öldürmekle  yetinmeyip  kafasını  gövdesinden ayıran  aşık...  bu  ülke  insan(cık)larının  "bozu  İd  uğu"na  kani  oldukları  dengeleri  yakıp  yıkarak  yeniden  tesis  etmeye  yöneldiğine  işaret  ediyor. 
"D üzen" i  yeniden  sağlamak:  Kadını  "sırtında  sopa, karnında  sıpa"yla  yuvasının  dişi  kuşu  durumuna döndürmek;  Kürd'ü  Türk  efendi  karşısında  el pençe  divan  duran  saygılı  köleye  irca  etmek, Alevî'yi  kimliğini,  ibadetini  gizlemeye  zorlamak, genci  yüreğinde  vatan  millet  sevgisi,  göğsünde iman,  büyüklerine  saygılı,  sorgulamayan  mu  hafi  z- 


otomat  kılmak...  Yani  herkesin,  ama  herkesin "had" dini  bilmesini  sağlamak,  herşeyin  yerli  yerinde  olduğu,  hiyerarşik  bir  düzen  içerisinde  dizildiği güvenlikli  dünyayı  yeniden  kurmak... 

Faşizmi  besleyen  "kitle  ruhu"  tam  da  budur;  iktisadî-siyasal-toplumsal  altüstlüklere,  geleneklere, herkesin  payına  ve  kaderine  razı  olduğu,  huzur dolu  eski  günlere  geri  dönüş  arzusuyla,  "kurulu düzen"ine  yönelik  tehditlere  karşı,  güvenliğini kendi  sağlamak  üzere  harekete  geçmeye  hazır  ve gönüllü  reaksiyon.  Dinci,  milliyetçi,  ırkçı,  işçi  düşmanı,  "sapına  kadar"  eril... 

İşin  kötüsü;  bu  "ruh"  derinliklerde  bir  yerde, zamanı  geldiğinde  uyandırılmayı  beklemektedir. 
Bugün  kontrolü  elinden  kaçırmakta  olduğunu  hisseden  AKP  iktidarının  yaptığı,  tam  da  bu:  bu  kuytu "nass"ları  uyarıp  uyandırmak! 


Vuran  “ötekTne! 


Kasım  201  5 


iündem 


Nevvaya  Jin 


Kadın  gerilUann  direnişi aile  içi  şiddete  nasıl  yansır? 


Kadın  gerillaların  olağanüstü  direniş  kültürü  giderek 
Bakur,  Rojhilat, 
Başur  ve  Rojava’da toplumsallaşmaktadır.  Kadınlarımız,  gerilla  kadınlara  dayanarak,  aile  içi  şiddet başta  olmak  üzere  siyasettin  eril karakterine  karşı  eleştirel  olmaya başlamaktadır.  Kadın  gerillalar devlet  şiddetine  karşı  savaştığı oranda,  aile  içi  şiddeti  de  barikatlamaktadır.  Benzer  direniş  ruhu, yurttaş  kadınların  da  ev  içerisinde erkek  şiddetine  karşı  sesini  yükseltmesi  ve  şiddeti  reddetmesi  ile daha  fazla  bütünlük  kazanacaktır. 


Toplumsal  gerçekliğimizde  şiddet  daha  çok fiziksel  boyutta;  yani  dövme,  tecavüz etme,  taciz  uygulama  biçiminde  ele  alınmaktadır.  Bu  fiziksel  şiddet  biçimlerinin  meşruluğunu  sağlayan  ise  erkek  egemenlikli  zihniyettir. 
Erkek  cinsinin  üstünlüğünü  sağlamak  amacıyla tarih  yazımından  tutalım,  dinler,  hukuk,  felsefe, müzik,  edebiyat,  kültür,  bilimler  gibi  tüm  alanlarda  kadın  ikinci  cins  olarak  küçümsenmiştir. 
Dolayısıyla  fiziksel  şiddet  öncelikle  yapısal  şiddetle  sağlanan  bir  meşruluğa  kavuşturulmuştur.  Yani yapısal  şiddetin  kodları  dinlerden  tutalım,  hukuka kadar  kadına  karşı  söz  ve  yazımda  bulunmaktadır.  Hepsi  kadına  yönelik  ayrımcı  ve  dıştalayıcı yaklaşır. 

Bu  durumu  en  üstte  devlet  denilen  organizasyon  denetler,  koordine  eder  ve  toplumlarda  canlı kalmasını  sağlar.  Şiddet  olgusu  devletin  monopolündedir  ve  bu  hukuk  yoluyla  da  böyle  garanti altına  alınmıştır.  Ordu,  polis,  istihbarat  gibi  örgütlemelerle  de  pratikleştirilmiştir.  Vatandaşların  da istisnai  durumlarda  kendini  acil  bir  tehdit  karşısında  başka  bir  vatandaşa  karşı  koruma  hakkı tanınmıştır.  Ancak  vatandaş  devlete  karşı  şiddet uygulama  hakkına  sahip  değildir.  Yani  bir  vatandaş  kendisine  saldıran  bir  polise  veya  askere  karşılık  veremez,  fakat  devletler,  çıkarları  tehlikeye düştüğünde  vatandaşlarına  karşı  şiddet  kullanır. 
Dolaysıyla  tarihten  günümüze  kadar  devletle -toplum;  devlet-birey  çatışması,  özgürlük -iktidar çelişkisi  ekseninde  gelişerek  devam  etmektedir. 

Devlet,  iktidar  zihniyetinin  zirve  kurumu  olarak en  çok  da  iktidarın  temsilci  cinsi  olan  erkeğe  prim verir.  Yasaları  itibariyle  de  şiddet  konusunda kadın  ve  erkek  arasında  ayrım  yapmaktadır. 
Boşanma,  çocuk  velayeti,  miras  paylaşımı,  emeklilik,  iş  ücreti,  maaş  çizelgelerinde  olduğu  gibi, devlet  kadın  aleyhine  bir  kurumsallaşmadır. 
Ancak  erkeği  daha  fazla  benimser,  zira  devletin şiddet  aygıtını  garantileyen  polis  ve  askerler erkektirler. 

Ortadoğu  ülkelerinde  kadın  fiziksel  şiddete maruz  kaldığında  ve  bunu  yargı  yoluna  taşıdığın¬ da  ,  yargı  çok  büyün  oranda  erkek  lehinde  kadın aleyhinde  tutumlara  girer.  Kadın  katliamlarında ise  bizim  coğrafyamızda  hem  devlet  ve  hem  de devletçi  toplum  erkeğe  hafif  ceza  verir  veya  cezasız  bırakır.  Genelde  kadın  suçlu  görülür.  Biz  mevcut  durumda  Ortadoğu'da  şiddetin  kurumsallaşmış  iki  versiyonuna  tanıklık  etmekteyiz.  Biri  AKP devleti  öncülüğündeki  'ılımlı  siyasal  İslam'  diğeri ise  kendisine  İslam  Devleti  adını  veren  ve  DAİŞ somutunda  açığa  çıkan  fanatik  ve  kökentenci siyasal  İslamdır.  Her  ikisi  kadın  düşmanı  iktidar zihniyetini  taşır  ve  kadın  adına  karar  veren kurumsallaşmalardır. 

Kadınların  şiddet  ile mücadele  yöntemleri 

Öncelikle  konu  itibari  ile  şiddet  kavramını tanımlamaya  ihtiyaç  vardır.  Şiddet,  ezilenler  açı¬ 


sından  hep  olumsuz  ve  negatif  ele  algılanmaktadır.  Zira  iktidar  güçleri  şiddeti  kendisine  karşı çıkma  olasılığını  önlemek  amacıyla  korku  aracı olarak  da  kullanır. 

Ancak  devlet  veya  erkek  egemenliğine  karşı koyanlar  da  şiddete  başvurur.  Bu  nedenle  şiddetin  önemli  iki  kategorisi  bulunmaktadır.  Biri  iktidar  amaçlı,  iktidarına  tehlike  arz  edenlere  karşı kullanılan  gerici  şiddettir.  Diğeri  ise  ikitidarın  yıkıcı,  korkutucu,  baskı  amacını  taşıyan  şiddettine karşı  kendini  savunma  amaçlı  kullanılan  ilerici  ya da  devrimci  şiddettir. 

Kürdistan'da  özgürlük  bilinci  paralelinde  özgürlüğün  pratikleşerek  yaşamsallaşmasını  sağlayan bir  devrim  gerçeği  bulunmaktadır.  Kürdistan'da devlet,  Kürtlerin  kendi  kaderini  yaşadıkları  yerlerde  tayin  etmemeleri  için  şiddet  kullanmıştır. 
Kürdistan'da  filizlenen  özgürlük  bilinci  ve  bu  çerçevedeki  aydınlanma,  özgürlüğüne  kast  edenlerin olası  şiddet  yönelimlerini  bilerek  örgütlemelerini geliştirir.  Kürtler  devletin  şiddetine  karşı  meşru savunma  temelinde  gerilla,  milis,  öz  savunma birimleri  örgütlemelerini  geliştirerek,  devletin  zor aygıtını  önemli  oranda  kırmıştır. 

Kürdistan  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi'nin  sağladığı  en  büyük  başarı  "dayağın  cennetten  çıktığı" algısını  yerle  bir  etmesidir.  Bunun  kadını  köle  statüsünde  tutmak  için  uydurulan  bir  şey  olduğunu açığa  çıkarmış,  binlerce  yıldır  din,  gelenek  ve  kültür  adına  kadın  kırımını  meşru  gören  tüm  alanlara  eleştirel  bir  yaklaşım  geliştirmiş  ve  bu  da  doğrudan  yeni  bir  ölçü  olarak  toplum  nezdinde büyük  oranda  kabul  görmüştür.  Kadınlar,  köleliğin  nedenlerini  irdeledikçe  ve  özgürlüğün  mümkün  olduğunu  gördükçe  daha  fazla  özgürlükle buluşmuştur.  Kürdistan'da  bu  mücadelenin  kadın hareketi  öncülüğünde  örgütlü  ve  kolektif  gelişmesi,  temel  olarak  öz  savunmayı  oluşturur.  Öz savunmayı  askeri  savunma  mantığıyla  ele  almak yüzeysel  bir  yaklaşım  olur.  Yani  kadının  en  belirgin  öz  savunması  kendi  öz  örgütlüğüdür,  yani özgürlük  için  örgütlenmesidir.  En  büyük  savunma esasında  örgütlülüktür.  Bununla  beraber  örgütlü bir  şekilde  kadının  yok  olması  için  çabalayan  erkeğin  yarattığı  dokunulmazlıkları  ve kırmızı  çizgilerine,  kadın  hareketi dokunmuştur.  En  başta  sayısız kadının  uğruna  katledildikleri 
"namus"  kavramına  yeni  bir  içerik kazandırılmıştır.  Çünkü  "namus", ülkemizde  dokunulmaz  bir  tabuydu.  Tanımı  erkeğin  çıkarına  göre yapılmıştır.  Geleneksel  "namus" 
kavramı  kölelik  sistemine  göre kendisini  erkeğin  metası  olarak kabullenen  kadın  için  bir  ölçüydü. 
Bugün  ise  buna  biçilen  anlam  çok farklıdır.  Kadının  bilinçlenerek güçlenmesi,  erkeğin  de  gerçeğini açığa  çıkamış  ve  bu  da  dönüşüm yaratmıştır.  Böylelikle  erkek,  kadın açısından  bir  tehdit  unsuru  olmaktan  çıkmaya  başlamaktadır.  Yani kadın  öz  savunma  ile  özgürlüğünü tanımlamakta,  öz  güvene  kavuşmakta,  bu  da  ruhsal  olarak  erkek aklından  kopuşu  getirmektedir. 
Kadının  bu  duruşu  erkeğin  dönüşümünü  de  beraberinde  getirmekte,  bu  da  adım  adım  kadına 


yönelik  yapısal  ve  fiziksel  şiddetten  arınmış  bir toplumu  yaratmaktadır. 

Öz  savunmanın  toplumsal  karşılığı 

Kadınların  özgürlük  için  örgütlenmesi  topumsal değişim-dönüşüme  yol  açarak,  kadına  yaşam alanı  açtığı  gibi,  paralel  etkisi  ise  demokratik  toplumun  inşasına  teşvik  etmesidir.  Kadın  köleliği üzerine  inşa  edilmiş  bir  toplum  kendi  içinde  çok derin  bir  adalet  sorunu  yaşar.  Kadına  karşı  adil ölçülere  sahip  olmayan  toplum  kusurlu  toplumdur.  Sürekli  çelişkilerle  ve  gerginliklerle  yüzyüze olan  bir  toplumdur.  Dolayısıyla  kadın  özgrülük mücadelesi  bu  adaletsizliği  ortadan  kaldırarak, toplumun  özgürleşmesine  de  zemin  yaratmaktadır.  Kürdistan'da  kadın  özgrülük  deneyimi  toplumda  olumlu  karşılık  bulmuştur.  Bugün  ülkemizde  kadının  olmadığı  bir  ortam  sorunlu  bir  ortam olarak  görülmektedir.  Kadın  özgürlüğü,  toplumu 


özgürlük-kölelik  denkleminde  aydınlatığı  için, topluma  yeni  bilinç  kazandırmaktadır.  Kürdistan toplumu,  kadın  özgürlüğünde  kendi  özgürleşmesini  gören  bir  toplum  aşamasına  ulaşmıştır. 
Dolayısıyla  yaşam  alanını  tehdit  ve  tehlikelerden korumak  için  kadınların  geliştirdikleri  öz  savunma örgütlülüğünü  toplum  sahiplenmektedir.  Devlet, bu  sahiplenmeyi  çeşitli  yol  ve  yöntemlerle,  kirli politikalarla  kırmaya  çalışmaktadır.  Bu  bağlamda öz  savunma  mücadelesinde  kahramanca  direnen Ekin  VVan'ın  çıplak  görüntülerinin  yayınlanmasını daha  derinlikli  ele  almak  durumundayız.  Devlet hangi  amaçla  Ekin  VVan'ın  bu  görüntülerini  servis etti?  Bu  sorunun  cevabında  kadının  toplumda öncülük  ettiği  öz  savunmanın  da  etkisini  görebiliriz.  Zira  devlet  bu  olay  üzerinden  hem  yaşadığı büyük  korkuyu  yansıtmış,  hem  de  kadınlara  gözdağı  vererek  tehdit  etmiştir. 

Öz  savunma 

aile  içi  şiddete  nasıl  yansır? 

Kürdistan'da  kadın  öncülüğünde  gelişen  yeni demokrasi  ve  özgürlük  mücadelesinin  yayılmasını  engellemek  için  hem  AKP  ve  hem  de  DAİŞ 


faşizmi  vahşi  bir  yönelim  içerisindedir.  Kaçırma, tecavüz,  köle  pazarlarında  satma,  siyasette  aktif olan  kadınlara  hakaret,  Ekin  VVan  gibi  devrimci kadınların  bedenlerinin  teşhir  edilmesi  vs.  karşı karşıya  olduğumuz  barbarlık  örnekleridir.  AKP-DAİŞ  zihniyeti,  kendi  egemenliklerini  oluşturmanın  önündeki  en  büyük  engel  olarak  Kürt kadınlarını  görmektedirler.  Dolayısıyla  kadınların  özgürlük  mücadelesi  daha  fazla  sahiplenmeyi  zorunlu  kılıyor.  YJA  Star  ve  YPJ  güçleri  sadece DAİŞ  ve  AKP  gibi  sömürgeci  güçlere  karşı  savaşmıyor,  aynı  zamanda  30  yıldır  büyük  başarılara imza  atan  Kadın  Özgürlük  felsefesini  toplum içerisinde  daha  fazla  pekiştiriyor.  En  başta  da özgürlük  kültürünün  henüz  gelişim  aşamasında olan  Başur  ve  Rojhilat  Kürdistan'daki  kadınlara büyük  bir  öz  güven  veriyor.  Ülkemizin  Başur  ve Rojhilat  parçalarında  kadınlar  bu  nedenle  YJA Star  ve  YPJ'nin  gücünden  güç  alarak,  içinde bulundukları  duruma  eleştirel-özeleştirel  yak¬ 


laşmaktadır.  Bunun  etkilerini  Başur'da  daha belirgin  görmek  mümkündür.  DAİŞ  Şengal'e  girdiğinde  16.000  erkek  peşmergenin  kaçması, bunun  karşısında  3  kadın  gerillanın  içinde bulunduğu  7  kişilik  PKK  gerillasının  direnerek koridor  açması  ve  bu  sayede  binlerce  Ezîdî Kürt'ü  kurtarması  toplumu  çok  derinden  etkilemiştir.  Yine  Maxmur,  Kerkük  gibi  cephelerde kadınların  yer  alması  tabuları  yıkmaktadır.  Keza Rojhilat'ta  istihbarat  güçlerinin  tecavüz  girişimi karşısında  kendisini  pencereden  atan  Ferinaz anısına,  HPJ  güçlerinin  İranlı  pasdarları  cezalandırması  büyük  bir  güven  yaratmıştır.  Tek  tek  bu örneklerin  toplumsal  dönüşümde  büyük  bir  sarsıcılığı  vardır. 

Kadın  gerillaların  olağanüstü  direniş  kültürü giderek  Bakur,  Rojhilat,  Başur  ve  Rojava'da  toplumsallaşmaktadır.  Kadınlarımız,  gerilla  kadınlara dayanarak,  aile  içi  şiddet  başta  olmak  üzere  siyasettin  eril  karakterine  karşı  eleştirel  olmaya  başlamaktadır.  Kadın  gerillalar  devlet  şiddetine  karşı savaştığı  oranda,  aile  içi  şiddeti  de  barikatlamaktadır.  Benzer  direniş  ruhu,  yurttaş  kadınların  da ev  içerisinde  erkek  şiddetine  karşı  sesini  yükseltmesi  ve  şiddeti  reddetmesi  ile  daha  fazla  bütünlük  kazanacaktır. 


T, 


6 


Kasım  201  5 


Nevvaya  Jin 


ekoloji 


7^rıinmm 

kimlıM&n 


onabag' 

kurtarmaktan  9e^er 

tk.-köy'w'5aet<nen’" 

dan  kaynaklı 


zortuğu» 
«at  olan 


•  Yasemin  ÖZDEMİR  * 

Eko-köy;  toplumsal  ilişkilerin  gelişkinliğinin etkin  olduğu,  üç  neslin  bir  arada  yaşayabildiği,  acıyı  ve  mutluluğu  paylaşan,  ekonomik,  kültürel  dokuya  uygun  malzemenin  kullanıldığı  bir  yaşam  alanının  tanımıdır.  Kapitalist modernitenin  pazar  oluşturma  ve  azami  kâr  kaygısını  besleyen  kentleşme  modelinin  yanlışlığının belgesidir.  Küçük  üreticinin  desteklenmesi,  enerji ve  suyun  doğru  kullanımı,  komünlerin  ve  meclislerin  oluşturulması  yoluyla  yönetilmesidir.  Halka inememiş  bir  olgunun  ekolojik  olabilmesi  imkansızdır.  Olaya  bu  temelde  yaklaşmak  gerekir. 

Ekolojik  bir  yaklaşımın  ortaya  çıkışıyla  kapitalizmin  olaya  el  atması  çok  hızlı  gelişiyor,  doğru yaşam  modeli  olan  eko-köy  yapısı,  hemen  kapitalist  bir  zihniyetle  evirilerek  ve  tamamen  maksadı¬ nın  dışına  taşarak,  ellerimizden  alınarak  "bize doğru"  diye  lanse  ediliyor.  Eko-köy  ve  eko  kasabalar  bu  zihniyetle  yapılmış  ve  tamamen  endüstriyel  turizme  hizmet  etmektedir. 

Bu  alan  çalışmaları  kapitalistçe  inşa  edilmiş sivil  toplum  kuruluşlarınca  finanse  edilerek maaşlı  aktivistlerce  anlatılmakta  ve  yaşatılmaktadır.  Bu  da  konunun  halktan  kopuk  olması  ve içinin  boşaltılmasına  neden  olmaktadır.  Böyle olunca  da  bu  köyler  "eko-köy"  değil  "Ego-köy" olmaktan  kurtarılamamaktadır.  Eko-köyleri yapan  ve  yaşayan  bireylerin  kıyafetleri  bir  asgari  ücretten  fazla  olan  aktivistlerin  ekonomik olmayan  bir  şeyin  ekolojik  olmayacağını  bilmemesinden  kaynaklanmaktadır. 

Anlatıldığı  gibi  şehrin  gürültüsü  ve  kalabalığından  kaçan  sadece  üç  beş  yazar-çizerin  bir  araya gelerek  oluşturduğu,  doğal  yapı  malzemelerinin 


kullanılarak  yapılması,  doğal  bir  ortam  olması için  yetersiz  kalmaktadır.  Belki  de  yanlışlık  buradan  başlamaktadır.  Halka  inememiş  böyle  bir yapılanma  çevrecilik  bilinciyle  yapılmaktan  öte bir  köy  değildir  ve  buna  da  "eko-köy"  demek ekolojinin  içini  boşaltma  çabasının  bir  ürünüdür. 
"Ortalıkta  ne  kadar  para  varsa  o  kadar  sömürü vardır"  yaklaşımı  esas  alınarak  buna  karşı  bir tutum  sergilenmelidir.  Eko-köyler,  aynı  amaç doğrultusunda  bir  araya  gelen  insanların  doğal bir  yaşam  içerisinde  ortak  bir  yaşam  kurduğu alanlardır.  Eko-köyler  elitist,  popülist  ve  konformist  bir  kitlenin  alanları  olamaz. 

Kapitalizm,  ekolojik  tahribatlara  karşı  duruş olarak  şekillenen  alternatif  ekolojik  yaşamın  ihtiyaç  olduğu  tespitini  kendi  güdümünde,  kontrolünde  hayata  geçirme  çabasıdır.  Kapitalizm  bu konularda  çalışmalar  yapsın  diye  sivil  toplum kurumlarını  finanse  ederek,  maaşlı  aktivist  işe  alarak  kendini  sürdürülebilir  kılmaya  çalışmaktadır. 
Halktan  çıkacak  doğal  tepki  ve  düşünceler  pratiğe geçmeden  önce,  aktivist  ve  sivil  toplum  kuruluşlarının  işleyişi  ile  süzgeçten  geçirilerek  pasifize  edilmek  istenmektedir.  Eko-köy  gibi  temel  yaşam alanları  da  bu  noktada  böyle  bir  tehlike  ile  karşı karşıyadır.  Kırsal  kalkınma  gibi  kendini  sürdürülebilir  kılacak  bir  yaklaşımı  da  tarımda  sübvansiyon ya  da  destekleme  yoluyla  nasıl  ki  kontrol  altına alıyorsa,  burada  da  bu  yaklaşımla  bu  çalışmayı kendine  evirmektedir. 

Daha  önce  başarıya  ulaşamamış  girişimlerde¬ ki  temel  sorun,  ekonomik  olamayışıdır.  Sizin  bir yapıyı  sadece  kerpiç,  taş  veya  ahşapla  yapmanız o  yapıyı  ekolojik  yapmaz,  kültürel-sosyal  boyutunun  göz  ardı  edilmesinden  dolayı  başarısız olursunuz. 


Kerpiç  taş  veya  ahşap  yapılar  yaparak  bunu ekolojikyapı  olaraktanımlamakda  ekolojinin  içini boşaltmaktır.  Sadece  et  yemeyen  birinin  ben vejeteryanım  demesi  ile  aynı  yaklaşımdır  ve  bu doğru  yaklaşım  ve  tanımlar  bu  çalışmaları  başlatan  kişilerce  içinin  bilinçsizce  boşaltılmasıdır. 

Yaklaşık  yüz  yıldır  Avrupa  ve  diğer  gelişmiş ülkeler  ekolojik  bir  yaşamın  ihtiyaç  olduğu  sonucunu  eko-köy  olarak  bulmuş  olsalar  da  belirli  bir grup  veya  zümrenin  dışına  çıkamamış  ve  bu  da bu  çalışmaların  başarısız  olduğunun  göstergesi olmuştur.  Elitleştirilmek  ve  içi  boşaltılmak  istenmektedir.  Eko-köyler,  ekonomik  olmayan  yapay kapitalist  bir  yaklaşım  olarak  gündemleşen  bir konu.  Ekolojik  bir  perspektiften  yoksun  faydacı bir  yaklaşımla  yapılmaya  çalışılan  ve  belli  bir zümreye  hitap  eden  (projelendirilmesinden yapımına,  kullanılan  malzemeye  kadar  vicdanı rahatlatmak  adına  yapılan)  lüks  konut-villa  zihniyetli  bir  yapılanmadır. 

"Eko-köy  nasıl  olmadır"  sorusunun  cevabını ve  bildiklerimizin  nasıl  da  çelişkili  olduğunu zaman  bizlere  gösterecektir.  Temel  amaç  ekolojik  bir  yapı  ise  Eko-köy;  kültür,  aile  yapısı,  yapıların  biçimi  ve  kullanılan  malzeme,  halkın  ulaşabileceği  bir  mesafe  de  ulaşılabilir  ve  ekonomik olmalıdır.  Kendine  yetebilen,  temel  insan  ihtiyaçları  kapsamında  dışa  bağımlı  olmayan  yaşam alanları  olmalıdır. 

Kapitalizme  karşı  yeni  yaşam,  ona  bağımlılıktan  kurtulmaktan  geçer.  Eko-köy  oluşturmanın inşa  etmenin  zorluğundan  kaynaklı,  var  olan köylerin  ekolojik  yaşamında  tahribatlar  varsa bunları  telafi  ederek,  ekolojik  yaşamın  hayata geçirilmesinin  daha  doğru  olacağı  kanısındayız. 
Yapılan  ya  da  yapılması  planlanan  eko-köylerin 


halkın  yanına  bile  yaklaşamayacağı  sayılarda  ve yüksek  maliyetlerde  olması  sadece  binlerinin kendini  tatmininden  öte  değildir. 

Kürdistan'daki  köyler  hala  ekolojik  bir  yaşamı barındırmaktadır.  Temel  sebebi  sosyo-kültürel bakımdan  aile-akrabalık  ilişkilerinin  kaybolmamış  olmasıdır.  Yardımlaşma  ve  dayanışma  ağı, üç  nesil  bir  aradalık,  ortak  yas  ve  düğün,  hasta ziyareti,  engelli  sahiplenmesi  gibi  davranışların hakim  olması  bütünüdür.  Kanaat  önderleri  tarafından  yapılmış  bir  ortak  köy  odası  bulunmakta, imece  usulü  yardımlaşma;  yeni  ev  yapma,  kış hazırlıkları,  ev  sıvanırken,  kerpiç  kesilirken  ve hasat  döneminde  belirgin  bir  şekilde  görülmektedir.  Kadınların  birlikte  şehriye  kesmesi,  kışlık bulgur  yapımını  birlikte  üstlenmesi,  bağbozumu vb.  birçok  örnekler  verilebilir.  Ayrıca  bölgemiz¬ de  6  ay  gibi  uzun  sürelerde  yağan  kar  yağışlarıyla  birlikte  köy  yollarının  kapanması  ve  dışarıyla iletişim  kesilmesi  nedeniyle  birçok  köyümüz  o süre  zarfında  paranın  geçmediği  takas  ve komün  usulüyle  yaşamlarını  sürdürmektedir. 
Kapitalizmin  en  az  girdiği  alanlar  ulaşımın  olmadığı  köylerdir  ve  bu  köyler  en  fazla  ekolojik  kalabilen  köylerdir  denilebilir.  Bu  alanlar  bir  nebze de  olsa  doğal  toplum  dönemi  yaşam  kurallarının  geçerli  olduğu  yaşam  alanlarıdır. 

Dünyada  da  bir  çok  eko-köy  örneği  olmasına rağmen  toplumsallaşamaması,  toplumu  kapsamamış  biryaşam  alanı  olmasının  nedeni  toplumsal  ekolojik  perspektiften  uzak  olmasındandır. 
Bu  nedenle  bu  alanlar  demokratik  moderniteye cevap  olamayacaktır.  Kuruluş  manifestoları doğru  yazılmış  olsa  da  belirli  bir  kitlenin  dışına çıkamamış  ve  bu  da  yaşamsal  olarak  onu  başarısız  kılmıştır.  Elbette  bu  kişilerin  samimiyetlerinden  şüphe  etmemekteyiz,  kendi  çabalarıyla  bir noktaya  getirmeye  çalışmışlardır.  Ama  toplumsal  örgütlenme  olmadan  bir  grup  ve  ya  kitlenin kendini  kurtarması,  kapitalizmden  kurtulmaya yetmeyecektir.  Bu  nedenle  çalışmalar  ve  çabalar tüm  toplumları  kapsamalı  ver  yeni  yaşam  böyle inşa  edilmelidir. 

Eko-köy  çalışmalarında  da  yerinde  dönüşüm esas  alınarak  kapitalizme  bulaşmamış  köylerde; üretim,  tüketim,  komün,  meclis,  yerel,  ekolojik, kültürel  doku  gibi  temel  noktalar  esas  alınarak dönüştürülmeli,  yapılacak  alanlarda  ise  bu  esaslar göz  önünde  bulundurularak  inşa  edilmelidir. 

Doksanlardan  itibaren  göçe  zorlanmış  ve  hala her  gün  yaşam  alanları,  ormanları  yakılan  göçe zorlanan  bir  coğrafyada  eko-köy  olmak  çok  zordur.  Köye  dönüş  çalışılmaları  kapsamındaki eksikliklerin  göz  önüne  alınması  ve  başarısızlığın dikkatlice  irdelenmesi  gerekmektedir.  Halk  ayağı olmayan,  halka  hitap  etmeyen  bir  zümre  için planlanan  yaşam  alanından  çok  bir  tatil  ve  yazlık yayla  evi  gibi  düşünülen  köye  dönüş  çalışmasının başarılı  olma  şansı  yoktur.  Yeni  yaşamın  en temel  inşa  ayağı  olan  eko-köy  yaklaşımını  kapitalist  bir  pencereden  değil  de,  toplumsal  ekolojik  bir  perspektifle  tasarlanmalı  ve  yaşama  geçirilmelidir.  En  temel  problemlerden  biri  de  tüketim  alışkanlıklarının  yeniden  ele  alınması,  doğa ve  toplumla  uyumlu  bir  yaklaşımın  belirlenmesi ile  mümkündür.  Yeme,  içme,  giyim,  yapı,  araç  vb birçok  konuda  doğru  ihtiyaç  tespitiyle  yeniden yapılanma  ihtiyacına  cevap  olacak  çözümler hayata  geçirilmelidir.. 

*  Mezopotamya  Ekoloji  Hareketi  Aktivisti 


Kürdistan'daki  köyler  hala  ekolojik  bir  yaşamı  barındırmaktadır. 
Temel  sebebi  sosyo-kültürel bakımdan  aile-akrabalık  ilişkilerinin  kaybolmamış  olmasıdır. 
Yardımlaşma  ve  dayanışma  ağı, üç  nesil  bir  aradalık,  ortak  yas  ve düğün,  hasta  ziyareti,  engelli sahiplenmesi  gibi  davranışların hakim  olması  bütünüdür. 


Kapitalizmin  en  az  girdiği  alanlar ulaşımın  olmadığı  köylerdir  ve  bu köyler  en  fazla  ekolojik  kalabilen köylerdir  denilebilir.  Bu  alanlar bir  nebze  de  olsa  doğal  toplum dönemi  yaşam  kurallarının geçerli  olduğu  yaşam  alanlarıdır 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kültü  r-sanat 


Nevvaya  Jin  | 


‘Geleneğimiz  üretime  yansımalı’ 

•"Geleneklerimizde  yaşayan  ninniler  ve  ağıtlar  bütün  kadınları  etkileyen  bir  yerde  olmalı  ve  üretimlerimize  yansımalıdır.  Bu  ve buna  benzer  birçok  şeyi  yaşam  alanımızın  içine  dâhil  ettiğimizde,  hem  sanatla  hem  de  olduğumuz  nokta  ile  buluşturabiliriz." 


Kapitalist  Modernite  güçleri,  tüm  üst  yapıyı (sanat,  siyaset,  felsefe)  toplum  mühendisliği  araçları  haline  getirerek,  kendine yabancılaşan  insan  gerçeğini  acımasızca  kullanmaktadır.  Buna  karşı  devrimci  sanat,  sistemin kitle  iletişim  araçları  yoluyla  toplumda  yarattığı yabancılaşmaya,  kendi  olmaktan  çıkan  bir  yaşam tarifine  'dur'  demeyi  temel  alan  çalışmadır. 
Erdemsizlik  ve  değersizlik  gerçeği  içerisinde  kuşatılmış  insanı;  kendi  toplumsal  değerleriyle  buluşturarak,  onu  yeniden  güç  yapmayı  amaçlar.  Bu anlamıyla  tüm  toplumsal  mücadeleler  gerçeği içerisinde  sanat  ve  sanatçı,  yazılan  tarih  içinde  çok önemli  roller  üstlenmiştir. 

Bu  sayımızda  sanatçının  bu  rolünü  genç  bir  kadın sanatçı  ile  konuşmayı  tercih  ettik.  Ruken  Yılmaz... 
Marmara  üniversitesi  müzik  öğretmenliği  bölümü mezunu  olan  Ruken  Yılmaz,  1990  doğumlu.  Hem kadın  olmanın  ve  hem  de  Kürt  kadın  sanatçı  olmanın  zor  olduğunu  belirtiyor.  Kürt  kadınlarının  mücadele  gerçeğini;  hem  toplumsal  kurtuluş  savaşı, hem  toplumsal  kültürünü  yeniden  üreten  bir  yön taşıdığını  söylüyor. 

Sevgili  Ruken ,  okuyucularımız  için  bize  biraz kendinizden  bahseder  misin?  Müzik  yaşamına nasıl  adım  attın,  yaşadığın  zorluklar  nelerdi,  bir kadın  olarak  ne  gibi  şeylerle  karşılaştın? 

1990  İstanbul  doğumluyum.  Aslen 
Siirt/Eruhluyum.  Marmara  Üniversitesi  Müzik Öğretmenliği  bölümünden  mezunum.  2010'dan  bu yana  MKM  bünyesinde  müzik  çalışmalarıma devam  etmekteyim. 

Aslında  kendimi  bildim  bileli  bir  şekilde  müziğin içerisindeyim  diyebilirim.  Bu  konuda  ailem  her zaman  yanımda  olup  beni  desteklemiştir.  Özellikle babam,  yanımda  olmaktan  öte  beni  daha  çok müziğe  teşvik  etmiştir.  Bu  düzen  içerisinde  Kürt, sanatçı  hele  ki  kadın  olmak  oldukça  zor.  Kadın  olarak  sanatın  herhangi  bir  dalıyla  ilgilenmek istediğinizde  her  şeyden  önce  karşınıza çıkan  ilk  engel  aileniz  oluyor.  Bundan ötürü  kendimi  bu  konuda  şanslı  hissediyorum  diyebilirim. 

Vermiş  olduğun  konserler  olduğunu biliyoruz.  Biraz  bu  etkinliklerden  bahsedebilir  misin? 

İçerisinde  bulunduğum  Mezopotamya 
Kültür  Merkezi'nin  organizasyonu  da dâhil  1.  Kürt  Kültür  Sanat  Günleri,  çeşitli festival  ve  Nevvroz  programlarında  birçok  kez sahne  aldım.  Tüm  bu  etkinlikler,  kolektif  bir  yapılanma  olan  kültür-sanat  alanımızın  farklı  merkezleri  içerisinde  gerçekleşiyor.  Ben  de  tüm  bu  çalışmaların  komün  yapılanmasının  verdiği  güçle  bu etkinliklerin  bir  yapı  bileşeni  ve  aktif  bir  çalışanı olarak  tüm  süreçlere  müziğimle  dâhil  olmaya  çalışıyorum. 

Yakın  bir  zamanda  albümün  çıkacak.  Neler  var albümünde,  hangi  temalara  yer  verdin? 

Bu  benim  ilk  albüm  çalışmam.  Yoğun  bir  çalışma temposundan  sonra,  çok  yakın  bir  zamanda  planlanıyor.  Soft  bir  albüm  oldu.  Albümde  anonim  eserler  ve  yeni  besteler  car.  Kulağımızın  aşina  olduğu anonim  eserleri,  tarzımı  ve  yorumumu  katarak daha  farklı  bir  tarzda  yorumlamaya  çalıştım. 
Albümde  Kürt  edebiyatından  fazlasıyla  yararlandım.  Cegerxwîn,  Faqiye  Teyran  ve  Mele  Ahmede Cizîrî  gibi  şairlerin  eserlerinden  yararlanarak  beste yaptım. 

Kürt  kadınlarının  çok  trajik  bir  tarihi  var.  Adeta sömürgenin  sömürgesi  durumunu  yaşıyordu. 
Günümüz  itibariyle  çok  büyük  kazanımlar  edinerek,  bir  kimlik  kazandı.  Hem  bu  gelişimi,  hem  de Kürt  kadınının  sanat  yaşamındaki  yerini  nasıl değerlendire  bilirsin? 

Kürt  kadınları  devrimci,  sanatçı,  mücadeleci  ve savaşçı  kimliği  ile  hem  kendi  örgütlülüğünü  oluşturdu,  hem  de  ezilen  halkların  ilham  kaynağına dönüştü.  Kadınlar  psikolojik,  fiziksel  tüm  saldırılara karşı  mücadele  eden  ve  aynı  zamanda  yanı  başındaki  erkek  zihniyetine  karşı  da  savaşmaktan  vazgeçmeyen  bir  gücü  açığa  çıkardılar.  Tam  da  bu dinamikler  üzerine  kurulan  anlayışla  Kürt  kadınları yaşamda,  sanatta  ve  yaşamın  tüm  alanlarında  bu düşünceyi  ve  iradeyi  büyüttü.  Bunda  komünal değerlerin  katkısı  büyük  oldu. 


Kürt  kadınlarının sanat  yaşamındaki  yeri bence  kendi  yaşadığı toplumun  yaşadıkları ile  uzak  bir  ilişki  içinde olmamasıyla  paraleldir. 

Örneğin  geleneklerimizde  yaşayan  ninniler  ve ağıtlar  ya  da  aile  büyüklerimizdeki  kadınların  söylemleri  bir  müzisyen  olarak  beni  ya  da  tüm  kadınları  etkileyen  bir  yerde  olmalı  ve  üretimlerimize yansımalıdır.  Bu  ve  buna  benzer  birçok  şeyi  yaşam alanımızın  içine  dâhil  ettiğimizde,  hem  sanatla  hem de  olduğumuz  nokta  ile  buluşturabiliriz. 

Son  dönemlerde  yaşadıklarımız  toplumsal  acıları  yeniden  üreten  bir  yön  taşıması  itibariyle barış  umudunu  köreltiyor.  Benzer  dönemlerin sanat  yaşamında  etkileri  nelerdir?  Sanatçılar  açısından  da  belli  bir  zorlanma  yaratıyor  mu? 

Tüm  savaş  süreçleri  her  konuda  olduğu  gibi sanatı  da  içine  alan  negatif  etkilere  her  zaman maruz  bırakılıyor.  Bu  süreçlerde  tabii  ki  yaratımlar hatta  sahneler  aktiviteleri  durdurulan  ilk  alanlar olarak  biz  sanatçılara  yansıyor. 

Fakat  bunun  dışında  yaşadığımız  durumun  psikolojisi  ve  güncel  somut  durumu  üzerine  soykırımlara,  savaşlara  karşı  şarkılar  yazabiliyoruz.  Aynı zamanda  direnişteki  halkımızın  bize  ruhsal  olarak kattıkları  üzerine,  yani  hissettirdikleri  üzerine büyük  bir  yaratım  gücü  de  sağlayabiliyoruz. 

Kürt  halkının  varlığına  ve  kazanımlarına  saldırılar  dün  olduğu  gibi  bugün  de  devam  ediyor.  Bu bir  zihniyet  sorunu,  bir  kültür  kırım  politikasından  başka  bir  şey  değil.  Bizler  halk  olarak  tüm  saldırılara  karşı  geçmişten  bugüne  hep  sağduyu  ve barış  umudu  ile  cevap  olduk.  Bugünden  sonra  da 

tepkimiz  bundan  farklı  olmayacaktır. 


Çeşitli  toplum  kesimleri  savaş  karşıtı  tutum içerisinde  yer  alıyor.  Kürt  kadın  sanatçılarının savaşa  karşı  geliştirdiği  tepkiler  neler  oldu?  Kürt kadın  sanatçılarının  savaş  karşıtı  etkinliklerini yeterli  buluyor  musun? 

Savaşa  karşı  birçok  kadın  sanatçı eylemleri  oldu.  MKM  kadın  komünü olarak  biz  de  bu  eylemlerde  görünür  olmaya,  etkin  olmaya  çalıştık. 

Direnişte  olan  alanlara  gitme  planlarımız  var.  Örneğin  Cizre'ye  gidip ailelerin  sorunlarını  dinlemek  ve çözüm  için  neler  yapabileceğimiz konuşmak  istiyoruz.  Aynı  zamanda  ezgilerimizle  halkın  yanında olacağız.  Tüm  bunlar  bir  adım ve  tabii  ki  yeterli  değil,  fakat herkes  kolektif  çalışmalara daha  fazla  açık  olursa  yapacak  çok  şey  var. 

Son  olarak  neler  söylemek  istersin? 

En  kötü  süreçlerde  bile 
Kürt  halkı  olarak  barış  söylemlerimizden  vazgeçmedik,  bu  ısrar  ne  kadar büyük  bir  erdeme  ve değere  sahip  olduğumuzu  gösteriyor.  Bizler gücümüzü  burdan  alıyoruz.  Çünkü  bu  ahlaki  ve vicdanı  bir  tutumdur. 

Sanatsal  üretimimizi de  buna  dayandırma¬ ya  çalışıyoruz.  Barışa olan  inancımız  hiç  bir zaman  bitmeyecek! 


Toplumsal  dönüşüm  ama  nereye  ? 


Bs 


Rojda  Yıldırım 


ır  süredir  25  Kasım  Kadına  Yönelik Şiddetle  Mücadele  Günü  etkinlikleri kapsamında  paneller  düzenliyoruz.  Bu panellerin  özelliği  kadınlar  ve  erkeklerin karma  olarak  katılması  ve  karşılıklı  diyalogla  sorunu  tartışmaya  açmamızdır.  Kadınlar  şiddet  ve egemen  erkek  kimliği  hakkında  ne  düşünüyor? 
Erkekler  egemen  erkek  İdmliğini  çözümleyebiliyor mu?  Geleneksel  erkeklik  ve  kadınlık  yeteri  düzeyde görülebiliyor  mu?  Toplumsal  cinsiyetçilik  konusunda  ne  kadar  farkındalık  yaratabildik?  Esasta  bu sorunların  tartışıldığı  halk  toplantılarında  önemli bazı  sonuçların  ortaya  çıktığını  söylemek  mümkün. 

Birincisi;  kadın  erkek  ilişkileri  geçmişe  oranla  kısmen  de  olsa  daha  rahat  tartışılabiliyor.  Eksik  de  olsa, yarım  ağızla  da  olsa  bir  şekilde  sorunlar  dile  geliyor. 
Ancak  bu  durumda  kadın  ve  erkeklerin  pozisyonu farklılık  gösteriyor.  Mesela  kadınlar  kendi  yaşadıkları  sorunları  daha  iyi  izah  edebiliyor.  “Biz  toplum olarak  şunu  yaşıyoruz,  kadına  böyle  davranılıyor, aile  içi  sorunlarımız  var”  diyebiliyor.  Ancak  erkekler kesinlikle  kendi  yaşadıkları  ya  da  genel  olarak  erkek kimliğini  tanımlamada  neredeyse  eksilerde  seyrediyor.  Çünkü  erkeJder  “biz  erkeJderin  şöyle  anlayışları var,  egemenlikli  kültürün  üzerimizdeJd  yansımaları şu  tarzdadır,  şiddet  kültürü  davranışlarımıza  bir şekilde  yansıyor”  ya  da  söz  düzeyinde  bile  olsa “erkek  cins  olarak  egemen  bir  sınıftır”  deme  noktasından  dahi  uzaktır. 

Kadınlar  erkeklerden  farklı  olarak  kendi  sorunlarını  ve  yaşadıJdarım  tüm  zorlanmalarına  rağmen çözümleyebiliyorlar.  Tüm  toplumsal  baskı,  “aman toplum  ne  der,  şu  veya  bu  kesim  ne  der’e  bakmaksızın  bir  şekilde  kendini  ifade  edebiliyor.  Ancak erkeJderde  inanılmaz  bir  kasılma  hali,  erkeğe dokundurtmama  haline  rastlıyoruz.  Erkekler  kendilerini,  içinde  bulundukları  egemenlikli  pozisyonu, erkek  cins  İçimliğini  düşünmek,  yoğunlaşmak  gereği içinde  değil.  Çünkü  yaptıklarını  doğru  ve  meşru görüyor.  Ayrıcalıklı  konumunu  normal  ve  kendisi¬ nin  hak  ettiği  bir  pozisyon  olarak  algılıyor. 
Dolayısıyla  erkekler  yaşadıkları  egemen  kimlikle kendi  aralarında  bir  çelişki  süreci  koymamakta, çelişkiyi  alabildiğine  itmekte  ve  mevcut  durumuyla 


barışık  yaşamaktadır.  Bu  barışık  hal  bir  tek  politik ortamlarda  biçimsel  bir  “yok  biz  de  egemenliğe  karşıyız,  mücadelemiz  kadın  erkek  özgürleşmesine dayanmaktadır”  gibi  genellemelere  dönüşmektedir. 
O  da  özde  değil,  biçimseldir.  Bu  anlamda  evdeki erkekle  dernekteki,  yürüyüşteki  erkek  arasına  belirgin  bir  biçimsel  değişim  süreci  girmektedir. 
Kadınların  toplantılarda  sıkça  dile  getirdikleri  “dernekte  demokrat  evde  diktatör”  söylemi  dikkate değer  bir  anlam  taşımaktadır.  Önemli  bir  hakikate dikkatimizi  çekmektedir.  Kürt  kadınlarının  yıllara varan  cins  mücadelesi  herkeste  bir  değişim  zorunluluğunu  getirmiştir.  Ancak  bu  değişimin  ne  kadar sağlıklı  olduğunu  bir  kez  daha  düşünmek  zorundayız.  Erkek  egemen  İçimlikteki  çözülüş  daha  derin  bir toplumsal  mücadeleyle  biçimde  değil,  özde  kılınmak  durumundadır.  Aksi  taktirde  “evde  baskıcı” erkek  tipi  dernekte  kendisini  hep  kabul  ölçüleri sınırlarında  kontrol  altında  tutacaktır.  Ve  bu  da  çarpık  şekillenmenin,  özgürlük  ideolojisine  özde  değil, biçimsel  inanmanın  ve  yüzeysel  bağlılığın  ifadesi olmaktan  kurtulamayacaktır. 

Yaşanan  bu  sorunlarla  bağlantılı  diğer  önemli  bir konu  ise  özgürlük  kavramına  dönük  algılarımızla ilgilidir.  Özgürlük  kavramı  çok  farklı  tanımlamalarla  ve  yaşanma  biçimleriyle  ele  alınmaktadır.  Örneğin  bir  kesim  kadın  Avrupa’da  olmayı,  buradaki imkanlardan  yararlanmayı,  görece  sosyal  bir  rahatlığa  kavuşmayı  özgürlük  için  temel  bir  Jcıstas  olarak ele  almaktadır.  Bir  kısım  kadında  da  -özellikle muhafazakar  ailelerde-  erkeğin  eve  para  getirmesi, kadına  araba  alması,  ehliyet  sahibi  olması,  evde  kendince  rahat  etmesi  yeterli  bir  düzey  olarak  görülmektedir.  “Daha  ne  istenebilir  İçi”  diyen  birçok kadın  bulunmaktadır.  “Mutlu  aile  tablosu”  bu  söylemlerin  üstüne  oturtulmaktadır.  Daha  anlamlı  ve kaliteli  bir  yaşam  arayışı  maalesef  bu  sınırlara  çekilmektedir.  Dolayısıyla  özgürlük  kavramı  kendi  toplumumuz  içinde  şu  an  en  fazla  muğlaklaştırılan, hatta  fazlasıyla  haksızlığa  uğramış  bir  kavram  durumundadır.  Ne  kapitalist  modernitenin  sunduğu yanıltıcı  yaşam,  ne  de  feodal  hayat  döngüsü  içindeki  kısmi  ekonomik  gelişmeyi  özgürlük  olarak  algılayabiliriz. 


Şu  an  kendi  toplumumuzda  bu  her  iki  sosyal  algı baskındır  ve  bir  uçtan  diğerine  kayma  göstermektedir.  Bir  taraftan  özgürlük  adına  “açılan”  bir  kadın gerçekliği,  diğer  taraftan  din,  ahlak  adına  “kapanan” kadın  gerçeJdiği  bizim  toplumsal  dönüşüm  dinamiklerimizin  hangi  yönde  ilerlediğini  göstermektedir.  “Açılmak”  ve  din  adına  “muhafazakârlaşmak” iki  seçenekmiş  gibi  sunulmaktadır.  Görelim  ya  da görmeyelim  ancak  hatırı  sayılır  bir  kesimde  dini referans  kadınlar  için  artık  belirleyici  alan  durumundadır.  Üstte  belirtilen  kısmi  ekonomik  rahatlamayı  özgürlük  alanı  olarak  gören  eğilim  kendini ayrıca  böyle  bir  muhafazakâr  kültür  içinde  yansıtmaktadır. 

Daha  çoğaltabileceğimiz  birçok  sorun  ve  toplumumuzun  geldiği  düzey  bizlerin  mücadele  zafiyetini  de  göstermektedir.  Bütün  toplumsal  sorunlar başta  da  biz  kadın  hareketinin  sorunudur.  35  yılı aşkın  bir  zamandır  yürüttüğümüz  Kadın  Özgürlük Mücadelesi  oldukça  geniş  bir  toplumsal  kesimi direkt  etkilemektedir.  Fakat  temel  sorun  ulusal bilinci  de  aşan  cins  bilincini  kalıcı  olarak  toplumsallaştırmaktır.  Burada  daha  fazla  mücadele  etmek, toplumun  geleneksel  zihniyetini  daha  fazla  hedeflemek,  daha  cesur  tartışmak  ancak  cins  bilincini temel  bir  yaşam  tarzına  dönüştürebilir. 

Her  gün  dernelderde,  eylemlerde,  toplantılarda gördüğümüz  birçok  kadında  elbette  ki  önemli  değişimler  vardır.  Hatta  özgürlük  bilinci  konusunda kendini  ilerleten  birçok  kadına  da  rastlamak  mümkündür.  Ancak  bu  durum  toplumsal  fotoğrafımızın küçük  bir  Icısmım  yansıtmaktadır.  Özgür  kadın bilinci  tüm  toplumsal  dinamiklere  yayılmış  değildir. 
Özgürlüğün  toplumsallaşması  ve  derinleşmesi  için bu  alan  üzerinde  daha  fazla  yoğunlaşmamız  ve tarihsel  bir  sorumluluk  olarak  radikal  bir  mücadele alanına  dönüştürmemiz  kaçınılmazdır.  D  evrimimiz bütün  Ortadoğu’yu  etkilerken,  esasında  da  bir  toplumsal  özgürlükler  devrimi  olduğu  gerçekliğini sürekli  öne  çıkarmamız  ve  bunu  kalıcı  bir  kurumlaşmayla  ete  kemiğe  büründürmemiz  diğer  devrimlerin  içine  düştüğü  tarihsel  çıkmazlardan  kurtarabilir. 
İddiamız  büyüktür.  Aynı  iddia  düzeyi  tüm  kadınlarca  sahiplenildiğinde  kalıcılaşacaktır. 
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Ya  direniş  ya  da  teslimiyet 


Asimilasyon  uygarlık  toplumlarında  iktidar ve  sermaye  tekellerinin  kölelik  statüsü altına  aldıkları  toplumsal  gruplar  üzerinde uyguladıkları  ve  bu  grupları  kendi  ekleri,  uzantıları durumuna  indirgemek  için  başvurdukları  tek taraflı  ilişki  ve  eylemi  ifade  eder.  Asimilasyonda esas  olan,  iktidar  ve  sömürü  mekanizması  için  en az  maliyetle  köle  oluşturmaktır.  Asimile  edilen grubun  öz  kimliği  ve  direnci  dağıtılıp  kırılarak, hâkim  elit  içinde  hizmetlerine  en  uygun  kölelerin derlendiği  bir  konuma  düşürülür.  Burada  asimile edilen  köleye  düşen  temel  işlev  efendisine  mutlak benzeşmek,  onun  eki  ve  uzantısı  olma  uğruna  her tür  çabayı  göstererek  kendini  kanıtlamak  ve  böylelikle  sistemde  kendine  yer  yapmaktır.  Başka  hiçbir  çaresi  yoktur.  Yaşayabilmek  için  eski  toplumsal kimliğini  bir  an  önce  terk  etmek  ve  kendini  efendilerinin  kültürüne  en  iyi  şekilde  adapte  etmek kendisine  tek  seçenek  olarak  sunulmuştur. 
Asimilasyonu  yaşayan  toplum  en  uysal,  en  çalışkan  ve  uşaklıkta  yarışan  vicdansız,  ahlâksız  ve  zihniyetsiz  insan  taslaklarından  oluşur.  Özgürce  aldığı  hiçbir  karar  ve  gerçekleştirdiği  eylem  yoktur. 
Tüm  toplumsal  kimlik  değerlerine  ihanet  ettirilmiş,  sadece  midesini  doyurma  peşindeki  insan kılıklı  bir  hayvana  indirgenmiştir.  Hâkim  elit,  asimilasyon  toplumuna  bu  kimliksizliği  dayatmak  için  iki temel  silah  kullanır:  Birincisi,  çıplak  fiziki  zor'dur. 
En  ufak  isyan  ve  başkaldırısında  imha  kılıcı  başında sallanmaktadır.  İkincisi,  açlık  ve  işsizlikle  karşı  karşıya  bırakmaktır.  Şu  demirden  kanun  geçerli  kılınmaya  çalışılır:  Eğer  kültürel  kimliğinde  ısrar  eder ve  efendinin  dilediği  gibi  bir  hizmetçi  olmazsan,  ya başın  gider  ya  aç  kalırsın! 


Egemen  elidin  bunun  için  geliştirdiği  temel mekanizma,  kim  olursa  olsun,  asimile  edilen  kültürle  ilgili  her  şeye  ilgi  duyanlar  ve  bu  kültüre  bulaşanların  resmi  toplumda  hiçbir  yaşam  imkânı  bulmamaları  için  tüm  yapısal  ve  anlaksal  kültürel gelişme  yollarını  tıkatmaktır.  Ne  kadar  yetenekli olursa  olsun,  tüm  devlet  kapıları  asimile  edilen kültürle  ilişki  kuran  ve  bu  kültürün  yaşatılması  için çalışan  kişi,  grup  ve  kuruluşların  yüzüne  kapandığı gibi,  devlet  dışı  toplum  alanlarından  da  kapı  dışarı edilmeleri  için  gizli  ya  da  açık,  yumuşak  ya  da  sert her  türlü  tedbir  alınır.  Asimile  edilen  kültür  üzerinde  başlangıçta  amatör  bir  hevesle  çalışan  kişi  ve kuruluşlar,  süreç  ilerledikçe  tüm  kapıların  kendilerine  sadece  kapanmakla  kalmadığını,  ısrar  etmeleri  halinde  fiziki  varlıklarının  da  tehlikeye  gireceğini kavradıklarında,  ya  asimile  edici  hâkim  ulus-devlet toplumuna  katılırlar  ya  da  yöntem  değiştirip  çıkışı ve  kurtuluşu  aktif  direniş  kişiliği  ve  örgütlenmesin¬ de  ararlar.  Kapitalist  modernitenin  tüm  ulus-devlet  oluşumlarında  bu  yönlü  sayısız  örnek  vardır. 
Mekanizma  sadece  ezilen  etnik  topluluklar  ve halklar  üzerinde  uygulanmaz;  hâkim  elidin  mensu¬ bu  olduğu  ulusun  farklı  etnik  grupları  ve  ezilen sınıfları  da  asimilasyondan  paylarını  alırlar;  kendi etnik  lehçelerini  ve  özgür  kalan  kültür  değerlerini yitirmekle  karşı  karşıya  kalırlar. 

Ortadoğu'da  asimilasyonun  en  büyük  kurbanı durumunda  olan  Kürt  halkı  bu  konuda  çarpıcı  bir örneği  teşkil  eder.  Kürtlükte  ısrar  etmek,  işsiz  kalmak  başta  olmak  üzere,  soykırıma  kadar  giden  bir sürece  katlanmak  demektir.  Ne  kadar  yetenekli olursa  olsun,  bir  Kürt  bireyi  hâkim  ulus-devletin her  türlü  kültür  politikalarını  gönüllüce  benimse¬ 


Asimilasyon  olgusunun  devamı  niteliğindeki soykırım,  asimilasyon  yöntemiyle  üstesinden  gelinemeyen  halkların,  azınlıkların,  her  türden  dinsel, mezhepsel  ve  etnik  grupların  fiziki  ve  kültürel  olarak  tamamen  tasfiyesini  amaçlar.  Duruma  göre  bu her  iki  yöntemden  biri  tercih  edilir.  Fiziki  soykırım yöntemi  genellikle  hâkim  elit  kültürüne,  yani  ulus- devlet  kültürüne  göre  üstün  konumda  olan  kültürel  gruplara  uygulanır.  Bunun  tipik  örneği  Yahudi kültürüne  ve  halkına  uygulanan  jenositlerdir. 
Tarih  boyunca  Yahudiler  hem  maddi  hem  de  manevi  kültür  alanında  en  güçlü  kesimleri  oluşturduklarından,  karşıt  hâkim  kültürlerin  fiziki  darbe  ve imhalarına  maruz  kalıp,  sık  sık  pogrom  denilen soykırımlara  da  uğratılmışlardır. 

İkinci  soykırım  yöntemi  olan  kültürel  soykırım denemeleri  ise,  daha  çok  hâkim  elit  ve  ulus-devlet kültürüne  göre  zayıf  ve  gelişmemiş  durumda  bulunan  halk,  etnik  topluluk  ve  inanç  grupları  üzerinde uygulanır.  Temel  mekanizma  olarak  kültürel  soykırımla  bu  halkların,  etnik  ve  dinsel  grupların hâkim  elit  ve  ulus-devletin  dil  ve  kültürü  içinde tümüyle  tasfiye  edilmesi  amaçlanır;  başta  eğitim 


medikçe,  kişisel  ve kurumsal  gelişmesinin önündeki  tüm  kapılar birer  birer  kapanır.  Ya gönüllü  teslimiyeti  seçip cumhurbaşkanı  olmaya kadar  giden  kapıların kendisine  açıldığını  görecek,  ya  da  teslim  olmayıp direnişi  seçtiğinde  soykırıma  varana  dek  başına gelebilecek  her  türlü  bela  ve  felakete  katlanmasını  bilecektir. 


kurumlan  olmak  üzere  her  türlü  toplumsal  kurumun  cenderesi  içine  alınarak  varlıkları  sona  erdirilmeye  çalışılır.  Kültürel  soykırım  fiziki  imhaya  göre daha  sancılı  ve  uzun  sürece  yayılmış  bir  soykırım türüdür.  Yarattığı  sonuçlar  fiziki  soykırımdan  daha felaketlidir;  bir  halk  veya  herhangi  bir  topluluk  için yaşamda  karşılaşabileceği  en  büyük  felaket  niteliğindedir.  Varlığını,  kimliğini,  toplum  doğasının tüm  maddi  ve  manevi  kültürel  unsurlarını  terk etmeye  zorlanmak,  uzun  sürece  yayılmış  kitlesel çarmıha  gerilmekle  özdeştir.  Burada  soykırıma yatırılmış  kültürel  değerleri  için  yaşamaktan  değil, ancak  inim  inim  inlemekten  bahsedilebilir. 
Kapitalist  modernitenin  azami  kârını  gerçekleştirirken  tüm  halklara,  ezilen  ve  işsiz  bırakılan  sınıflara  çektirdiği  asıl  acı  sadece  maddi  olarak  sömürülmelerinden  değil,  diğer  tüm  kültürel  değerlerinin çarmıha  gerilmesinden  duyulan  acıdır.  Ulus-devletin  resmi  kültürü  dışındaki  tüm  maddi  ve  manevi kültürel  değerlerin  yaşadığı  gerçeklik,  çarmıhta can  vermedir.  Zaten  başka  türlü  insanlığın  ve  ekolojik  çevrenin  kaynak  durumuna  dönüştürülerek tüketilmesi  mümkün  değildir. 

Kürtlerin  durumu  kültürel  soykırımın  en  çarpıcı ve  trajik  örneğini  temsil  eder.  Kürt  halkı  hâkim ulus-devletlerce  tüm  maddi  ve  manevi  kültürel değerleri  üzerine  kurulu  çarmıh  mekanizmasında inim  inim  inletilirken,  başta  emek  değerleri  olmak üzere  tüm  toplumsal  birikimleri,  yeraltı  ve  yerüstü zenginlik  kaynakları  açık  bir  talana  uğratılır;  geri kalanı  da  imhaya  terk  edilir,  işsiz  bırakılır,  çürütülür;  çirkin  kılınarak  yaşanmaz,  yüzüne  bakılmaz duruma  getirilir.  Kürt  insanının  önünde  artık  tek yol  bırakılmış  gibidir:  Hâkim  ulus-devlet  içinde  erimek,  tümüyle  temel  değerlerinden  vazgeçmek! 
Bundan  başka  yaşam  yolu  yoktur.  Zaman  zaman fiziki  soykırımlara  da  varan  Kürt  kültürel  soykırımı belki  de  kapitalist  modernitenin  gerçekliğini  tüm çıplaklığıyla  gösteren  en  çarpıcı  ve  trajik  örneklerin  başında  gelmektedir. 


TEKOŞİN  OZAN 


Savaş  karmaşıklaştıkça  Üçüncü  Yol’da  derinleşmek. . . 


Ortadoğu  bölgesinde  savaşın  dozu  gün geçtikçe  artıyor.  Safların  karakteri değişiyor,  her  an  yeni  saflar  oluşuyor. 
Yılların  küllenmiş  bütün  çelişkileri  gün  yüzüne çıktıkça,  yeni  gibi  görünen  eski  hesaplar  görülüyor.  Suriye  toprakları  bölgenin  yerli-yabancı  ilgili  bütün  güçlerinin  çatışma  zemini  olmuş  durumda.  Bir  arada  gibi  görünenlerin  gölgeli  savaşı  ile karşıt  gibi  görünenlerin  gizli  uzlaşmaları  inanılmaz  sahneler  çıkarıyor  ortaya.  Aynı  hedefe  karşı gibi  görünen  ama  aslında  birbirlerine  ve  birbirlerinin  uzantılarına  karşı  olan  farklı  biçimlerdeki savaşları...  iktidar  ve  hegemonya  güçlerinin  çıkarları  söz  konusu  olunca  hiç  bir  sınırın  olmadığının açık  ifadesi.  Uygarlığın  savaş  ve  siyaset  sanatı dediği  şey... Taraflar  her  an  değişebiliyor,  aynı anda  iki  tarafta  olunabiliyor.  Rusya  işin  içine  girdikten  sonra  durum  daha  da  karmaşıklaştı.  Eski bloklar  canlandı.  Rusya,  Iran,  Suriye,  Irak,  Çin bir  tarafta  ABD,  Fransa,  Ingiltere  ve  diğer  batılı ülkeler  diğer  tarafta.  Türkiye  yine  ara  boşluklardan  faydalanma  hevesinde.  KDP  aynı  çizgide. 
“Suriye’de  şimdi  kime  karşı  savaşılıyor”  sorusu oldukça  muamma. 

ABD  tarafı  IŞID’e  karşı  ittifaka  herkesi  çekme¬ ye  çalışırken,  tersinden  sonuçlarla  karşılaşıyor. 
İttifak  güçlerinin  sayısı  artıyor  ama  niteliği  küçülüyor  ittifakın.  Gerçekten  IŞİD  e  karşı  kim  ittifak da  kim  değil  karmaşası  yaşanıyor.  İttifaka  son katılanlar  IŞİD’le  savaş  adı  altında  kendi  hedeflerine  yöneldiler.  Türkiye  bu  ittifaka  katıldıktan sonra  PKK’ye  karşı  savaş  başlattı  ve  yapabildiği oranda  Rojava’ya  karşıt  politikalarını  şiddetlendirdi.  IŞİD’e  hiç  saldırısı  olmadı,  hatta  desteğini arttırdığına  yönelik  bilgiler  geldi.  Rusya,  Çin, 


İran  IŞİD’ten  çok  rejime  karşıt  olan  bütün muhalif  güçlere  saldırdı.  ÖSO,  El  Nusra,  Ahrar el  Şam  gibi  Türkiye’nin  ve  ABD’nin  desteklediği güçleri  vurdu.  Üstelik  bunu  yaparken  bazı  yerlerde  IŞİD’i  öne  sürerek  yaptı.  Öyle  ki  IŞİD,  Rus uçaklarının  desteğiyle  saldırdığı  diğer  muhalif gruplardan  aldığı  bazı  yerleri  alarak  rejim  güçlerine  teslim  etti,  bunu  da  IŞİD  içerisindeki  Çeçen ajanları  üzerinden  yaptı.  IŞİD  ile  stratejik  bir bağı  olduğu  anlamına  mı  gelir  bu?  Hayır.  Bir  cephede  işbirliği  yapma  koşulları  bulunca  kullanıyorken,  diğer  cephe  de  IŞİD’i  de  vurmaya  başlayacaktır.  Türkiye’nin  IŞİD  ile  ittifakı  daha  bağlayıcı  bir  ilişki.  İdeolojik  olarak  yakınlık  bir  yana askeri,  istihbari  olarak  çok  fazla  iç  içe  girdiler. 
Türkiye  koalisyon  güçlerinin  IŞİD  ile  mücadele ittifakına  katıldıktan  sonra  bir  yandan  orduyla PKK’ye  saldırırken,  diğer  yandan  toplumsal  katliamları  IŞİD  içindeki  bağlantılarına  yaptırmayı temel  taktik  olarak  benimsemiş  durumda. 
Suriye’deki  son  saflaşmalarla  birlikte  bir  kez  daha anlaşıldı  ki  IŞİD;  farklı  egemen  güçlerin  kendi çıkarları  doğrultusunda  aynı  anda  farklı  hedefle¬ re  yönlendirebildiği  bir  güç.  Herkesin  yıkıcı gücü.  Kim  kime  karşı  daha  etkili  kullanabilirse... 

Suriye’de  dünya  çatışıyor.  AB  D -Rusya  çatışması,  Rusya-Türkiye  çatışması,  İran-ABD,  İran-TürJdye  çatışması,  Çin-ABD  çatışması,  Fransa-ABD  çelişkisi,  Suriye  rejimi  ile  bütün  muhalefet güçlerinin  çatışması,  IŞİD  ile  diğer  muhalif  grupların  çatışması,  Türlüye  ile  Rojava’daJd  demokratik özerJdiğin  çatışması,  rejim  ile  Kürtlerin  çelişJdsi... 
Suriye  tam  bir  çelişki  çatışma  yumağı  olmuş durumda.  İstikrarsız,  her  an  farHı  biçimlere  bürünen  çelişki  ve  çatışmalar.  Türlüye ’nin  başından 


beri  IŞİD’i  desteJüemesine  rağmen  Rusya’nın  son hamlesinde  IŞİD’i  El  Nusra’ya  karşı  desteJdeyip zayıflamasına  karşılık,  El  Nusra’yı  IŞİD’in  karşısında  ayakta  tutabilmek  için  bütün  gücünü  kullanması  gibi.  Rusya’nın  hamlesi  hem  Türlüye ’nin Suriye’deki  ayaJdarım  kesmekte  hem  de  Suriye’de daha  fazla  söz  sahibi  olarak  ABD’yi  etJüsizleştirmekte.  Bu  nedenle  ABD,  EL  Kaide  bağlantısından  dolayı  El  Nusra’yı  terör  örgütü  olarak  kabul etse  ve  bir  süre  önce  Azaz  taraflarında  vurmuş  olsa da  Türkiye’nin  Nusra’yı  ayakta  tutma  çabasını  desteJdemek  durumunda  kalıyor.  Rusya’nın  Suriye’de kontrolü  tamamen  ele  geçirmemesinin  önüne  geçmek  için  elinden  geleni  yapıyor. 

“Suriye’de  günübirlik  yaşanan  katliama  ne demeli”  diye  sorulacak  olursa,  bu  gündemde  yok. 
Özellikle  Arap  halkının  yaşadığı  alanlardaki kadın  pazarları,  başını  alıp  giden  fuhuş  piyasası, açlık  ve  yoksulluktan  kırılan  halkın  çaresizliği, parçalanan  kadın  ve  çocuk  bedenleri,  Zehirli  gazlarla  öldürülenler...  Hiç  biri  kimsenin  gündemin¬ de  değil.  Halkın  durumu  Avrupa’ya  doğru  yaşanan  mülteci  akınıyla  gündeme  giriyor  sadece, kimsenin  taşımak  istemediği  bir  yük  olarak... 
Yapılan  anlaşmalar,  verilen  tavizler  göçün  kendi topraklarına  olan  akınım  durdurmak  amacıyla yapılıyor. 

Bu  tabloda  Suriye’nin  en  güvenli  yeri  Rojava... 
Kendini  koruma  gücü  yüksek,  toplumsal  yaşam ihtiyaçları  karşılanan,  kurumsallaşmalarını demokratik  ilkelere  göre  işlevsel  Ulabilen  ve  toplumsal  sorunlara  cevap  olabilen  tek  yer.  Başından beri  kendi  savunma  gücünü  oluşturmuş  ve  Üçüncü  Yol  çizgisini  benimsemiş  olmanın  ürünleri olarak  bu  tablo  çıktı.  Suriye’deki  savaşta  sonuç 


alıcı  hareket  eden  tek  güç  YPG-YPJ  ve  demokratik  özerklik  iradesi.  Bu  nedenle  gerek  ABD  tarafı  gerekse  Rusya  tarafı  IŞID’e  karşı  mücadeleyi Kürtler  olmadan  başaramayacaldarmı  açıHadılar. 
Rojava  Kürtlerinin  dünya  devlerinin  tek  dayanağı  haline  gelmesi  siyasal  açıdan  oldukça  avantajlı bir  durum  ancak  ciddi  riskleri  de  var.  Neticede bu  devler  sahada  birbirinin  rakibi  ve  Kür  deri sadece  kendi  taraflarında  görme  istekleri  de  açık. 
Rojava  Kürtleri  bu  gerçeğin  farkında. 

Bu  dönem  her  zamanUnden  daha  fazla  bağımsız  düşünebilmeyi,  öngörülü  olmayı  gerektiriyor. 
Ne  ABD’nin  pragmatizmi  (ki  güney  Kürtleri defalarca  katliamla  karşı  karşıya  getiren  pratikleri  biliniyor)  ne  de  Rusya’nın  statükocu,  rejim yanlısı  politikaları  (Rusların  da  Kürt  politikasın¬ da  Mahabat,  Osmanhnm  son  dönemlerindeki  ve T.C.’nin  kuruluş  aşamasındaki  Kürtleri  bastırma uygulamalarına  destek  veren  politikaları  biliniyor)  göz  ardı  edilebilir.  Bu  gerçeklikler  Kürtlerin hafızasında  kötü  siciller  olarak  duruyor. 
Kuşkusuz  IŞİD  ile  mücadelede  herkesle  ilişki  sağlanabilir  ama  hiç  kimseye  tamamen  dayanmamak,  öz  gücünü  canlı  tutmak  önemli.  Üçüncü Yol  çizgisi  çok  daha  ustaca,  çok  daha  yetkin  ve kararlılıHa  uygulanmak  durumunda.  Şu  çok  açık bir  gerçeldik;  Ortadoğu  kadınlarının  ve  halklarının  sorunlarına  Rusya’nın  ve  ABD’nin  hegemonya  politikaları  çözüm  olamaz,  şimdiye  kadarki gelişmelerden  de  sorunu  derinleştirdiği  anlaşılmıştır.  Çözüm  Demokratik  Özerkliğe  dayalı demokratik  ulus  modelidir.  Bu  son  derece  iddialı  bir  Üçüncü  Yol’dur.  Bu  yol  kalın  bir  çizgi  olarak oluşmuştur.  Bölge  kadınları  ve  halklarının  tarihsel  özgürlük  özlemlerinin  yoludur  bu  yol. 
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Dema  heviye jiyane  namı 


•  Laleşîn  MALÎK 

Civaka  xwezayî  li  ser  bingehen  nirxen  jin  e  afirener  hatiye  avakirin.  Ev  nirx  û  afirandin avakirina  jiyane  bixwe  ye.  Le  bi  derketin  û destavetina  heşmendiya  zilam  ya  van  nirxan,  pergala  civakî  dest  daye  guhartin.  Bi  deste  rahiben Sûmera  civaka  desthiyaldariya  zilam  ya  hatiye  avakirin  bi  tecavvuza  jiyana  jine  xwe  weke  çanda  şaristaniye  da  avakirin,  weke  çanda  jiyane  xwe  bi  reya nifşen  nû  derbasî  peşeroje  kir.  Ev  çand  heta  niha didome.  Di  roja  îrode  hemû  nezîkatiyen  jixwe vvedetir  ditin,  xerabî,  biyanîkirin,  pûçkirin,  desthilatî bingehe  xwe  ji  ve  çanda  tecavvuze  digire. 

Tecawuz:  roja  îro  de  weke  tegih  di  wata  erîşa zayendî  te  bi  dest  girtin.  Le  bele  ne  tene  di  asta zayendî  de,  di  hemû  çavkaniyen  jiyane  de  ev  çand hatiye  rûnişkandin.  Hemû  asten  jiyane  ten  tecavvuz kirin.  Birdoziya  zaneyndparez  bi  van  şîroveyen  xwe, ser  mijara  jiyanî  digire,  dinixumîne.  Di  hole  de  rastiyeke  tecavvuza  hemû  aliyen  jiyane  heye.  Tene  bi asta  zayendî  naye  bi  dest  girtin.  Di  nava  civake  de  bi avakirina  pevvendiyen  çînî  xeleken  çanda  tecavvuze zede  dibe.  Xerabûn  di  asta  heşmendiya  zilam  de  te jiyîn  li  ser  hemû  çavkaniyen  jiyane  bandora  xwe dike.  Ev  bûye  xerabûna  bingehe  civake  û  dive  li hember  ve  xerabûne  rastiya  pevvendiyen  mirovahî derkeve  hole.  Di  roja  îro  de  ji  bo  em  bikaribin  behsa vvekhevî,  edalet,  azadiye  bikin  dive  di  serî  de  civak di  asta  çanda  tecavvuze  de  vvere  ronahî  kirin,  asta tekoşîna  li  hember  çanda  tecavvuze  vvere  peşxistin. 

Jiber  çanda  tecavvuze hemû  rastiyen  civakî  gasb  dike 

Çanda  tecavvuze  tene  di  aliye  zayendî  de  vvere îfadekirin  e  ji  danasîna  pirsgireken  civakî  dûrbe. 
Weke  tegih  dikare  di  wata  gasba  civakî  de  vvere  îfadekirin.  Jiber  çanda  tecavvuze  hemû  rastiyen  civakî gasb  dike.  Her  wiha  ev  te  vvata  gasba  ziman,  netevv, jin,  zarok,  civvan,  çand,  ol,  bavveriya.  Levvra  dibe gasba  hemû  hejayen  madî  û  manevvî  yen  civakî.  Ev heşmendiya  zilam  cara  yekem  çalakiya  xwe  ya  tecavvuze  li  ser  jine  pek  aniye  û  bi  ve  re  giredayî  dest daniye  ser  hemû  devvlemendiyen  civakî.  Çanda tecavvuze  vveke  dij-şoreşa  civakî  di  şexse  jine  de hatiye  peşxistin  û  li  hember  hemû  nirxen  civakî  hatiye  bikaranîn.  Jiber  ve  vveke  çanda  pergala  ner  ya hember  civake  te  bikaranîn  em  dinirxînin. 

Çanda  tecavvuze  di  hemû  aliyan  de  li  ser civake  bandoreke  mezin  daye  çekirin Tekoşîna  li  hember  ve  heşmendiya tecavvuze  peşbikeve  bi  xwere  pevvîstiya  qutbûna  bedavvî  dixwaze.  Di ve  derbare  de  zanebûneke  giştî dixwaze.  Jiber  ev  pirsgireken bingehîne.  Ne  tene  aliyeke jiyane,  an  jî  tene  aliye  jinve eleqedarin.  Jibo  guhartinen dicihde  tekoşîneke  mezin, zanebûneke  giştî,  rexistinbûnen  giştî  dixwaze.  Bi  hevkariya  hemû  jina  ev  çanda  tecavvuze  dikare  vvere  derbas  kirin. 

Tekoşîna  li  hember  çanda  tecavvuze  vvere  peşxistin  di  encamde şoreşeke  çandî  jî  e  bide  avakirin.  ^ 

Weke  te  zanîn  berî  niha  di  ^ 

Kurdîstane  de  bi  dirûşma  "em  jinin,  ne namûsa  ti  kesîne.  Namûsa  me  azadiya  me ye"  kampanyayek  hat  meşandin.  Weke  gava duyem  jî  bi  dirûşma  "em  asta  tekoşîne  bilind bikin,  çanda  tecavvuze  derbas  bikin"  kampanya  he didome.  Bi  encamen  ku  berî  niha  derketin  hole  û asta  tekoşîna  ku  derketiye  hole  ev  kampanya  e vvere  meşandin. 

Dive  rastiya  heqîqeta  civake  vvere  eşkere  kirin.  Le ji  bo  ve  di  serî  de  pevvistiya  xebate  zanebûne  ten. 
Sîstema  ner  peşiya  ve  zanebûne  girtiye.  Bi  hezar  û yek  dek  û  dolaban  peşiya  digire,  bi  heşmendiya  xwe ya  qirej  tola  levvaziya  xwe  ji  jine  radike. 

Dive  derbare  de  Ez  dixwazim  civaka  Başûr  hindek şîrove  bikim.  Jiber  di  nava  ve  civake  de  gelek  bûyeren  nediyar  û  nezîkatiyen  ji  bo  jine  dibin  sedemen bûyeren  gelek  giran.  Di  çanda  jiyana  başûr  de  nezîkatiyen  ji  jinere  zedetir  vveke  devvleten  derveye.  Di berçavde  dixwazin  vveke  civaken  rojavî  bin.  Zedetir xwe  nezîîngîlîza  dibînin  û  vveke  vvan  dixwazin  bijîn. 


Di  van  salen  davvîde  bi  taybet  bi  ketina  Emerîqa ya  başûrde,  gel  û  rexistinen  heyî  xwe  vveke  vvan birexistin  kirin.  Di  navbera  van  salan  de  hindek  sazi yen  jin  hatn  damezrandin.  Nezîkatiyen  ji  jine  re  hin dekî  nerm  bûne.  Le  ev  tene  hin  guhertinen  li  ber  çav û  hin  veguhartinen  li  gor  rastiya  devvletîne.  Ne guhartinen  ku  em  armanc  dikin  bixwe  ne.  Di  van saziyen  jin  ku  hatin  avakirine  de  hindek  vekirin hene.  Ji  bo  jinen  vir  dibin  bingehekî  ku  bikaribin  derveyî  malen  xwe  û  jiyana  heyî  jî  binirxînin.  Ev  li  gor paketen  ji  dervede  hervviha  ji  rexistin  û  saziyen  derveyî  Kurdîstane  li  gor  rastiyen  devvleten  rojavayî  ku bi  armanca  destavetina  jinen  vir  vverin  bikaranîn hatine  avakirin.  Ev  li  gor  rastiya  kürden  başûr  dibe peşketineke.  Le  ji  bo  rastiya  jinen  başûr  û  kevneşopiya  hakim  li  ser  vvan  ku  her  roj  dibin  gelek  zilm  û zoriye  de  ten  tinekirin  nabe  bersiveke  erenî.  Nabe çareseriya  pirsigireka  civakî  û  pirsgireka  jina. 

Legera  jina  di  mentîqa  Soran  de  zede  heye. 
Hindek  derfeten  xwendine  jere  hatiye  vekirin.  Hin dibistan  hatine  avakirin  û  di  malbata  de  xwendina jina  li  gor  bere  zedetire.  Jixwe  ev  çanda  xwendine  ji bere  de  di  nava  herema  Soran  de  heye.  Lekolîn  û legerînen  jina  hene.  Le  dext  u  zoriya  civakî  li  ser  jine reya  legeren  jine  teng  dike.  Di  her  alîde  zilm  û  zora li  ser  jine  hatiye  asteke  ku  nikaribin  rakin.  Bi  taybet telaq  dana  jine  zedetire. 

Di  hereme  de  hizba  KDP  hakime 

Di  hereme  dinde  bi  taybet  di  herema  Behdînan de  çanda  eşîrî  bi  hemû  kevneşopiyen  xwe,  xwe didomîne.  Hem  ji  dervere  girtiye,  hem  jî  di  nava xwe  de  ve  girtîbûne  di  her  alîde  dipareze.  Di  herema  Behdînan  de  jin  û  zilam  bi  hevdûre  ji  aliye  kevneşopiyen  eşîrî  ten  pelçiqandin.  Le  bi  taybet  revvşa jinen  di  herema  Behdînan  de  gîhaştiye  asteke  ku  edî naye  debirandin.  Heta  niha  di  her  çûyîna  me  ya  ve hereme  de,  em  dibin  şahiden  gelek  bûyeren  ku  li ser  jine  hatine  pek  anîn.  Bi  taybet  jinen  ku  bûne  qûrbane  kevneşopiyen  civake  bi  zedetirîn  di  ve  hereme de  derketine  hole.  Ev  bûyer  û  kirinen  dijmirovahî heta  roja  îro  didomin.  Di  hereme  de  hizba  KDP  hakime.  Eşîra  Zebayiran  di  vir  de  bi  navû  denge  û  heta niha  hükme  we  derbas  dibe.  Hemû  bûyer  û  kuştinen  q i rej  dibin  hakimiyeta  ve  heşmendiye  de  dido¬ 


min.  KDP  ji  dervede  xwe  zede  peşketî  dide  xuyakirin,  le  bele  di  hindirde  aliyen  we  ku  pir  pûç  bûne  û hîn  van  pûçbûne  xwe  diparezin  zedene. 

Di  nava  eşîra  Zebariyan  de  nabe  ku  keçik  ji  eşîre- te  bidin  eşîreke  din.  Hejmara  xwendina  jina  di  hereme  de  pir  keme.  Jin  û  keçen  dixwînin  jî,  jibo  amadekirina  peşeroja  xwe  ne  xwedî  fikir  û  planeke  ne. 
Mînak  em  bi  hindek  keçiken  eşîre  re  diaxifîn.  Me pirsgireken  zevvac  û  jine  dipirsîn.  Cardin  li  ser  heskirinen  jin  û  zilam  di  nava  civake  de  me  dipirsîn. 
Hemû  keçikan  bi  gengazî  ev  digotin  "li  ve  dere  di nava  jin  û  zilam  de  heskirin  û  pevvendiyen  jin  û zilam  nîne.  Hemû  pevvendî  ji  aliye  regezen  eşîre  ve û  ji  aliye  de-bav  de  ten  eşkere  kirin.  Derveyî  van 


regezan  nabe  ku  pevvendiyen  din  peşbikevin.  He  di biçûkanî  de  zevvacen  keçikan  ten  amadekirin  nabe ku  derveyî  ve  ti  pevvendiyeke  din  bibe.  Ger  bibe  jî dawî  bi  gengazî  bi  kuştine  encam  digre".  Hemû  daxvvazî  û  xwesteken  jine  ten  fetisandin.  Jiyaneke  ku berî zayîne  jere  hatiye  amadekirin  neçare  bi  we  jiyane  rabe.  Derveyî  we  jiyane,  sînoreke  jiyana  din  nîne. 
Ev  regeza  jiyana  jin  ya  bingehîne.  Temen  û  xwendin çi  dibe  bila  bibe,  keça  ke  dibe  bila  bibe  encama davviya  jine  zevvaca  ku  jere  hatiye  eşkerekirine  ye.  Li gor  civaka  soran  ya  Behdînan  di  aliye  xwendina  jine de  pir  girtiye.  îcaza  xwendina  jine  divir  de  em  dikarin  bibejin  vveke  ku  tineye.  Keçiken  dixwînin  jî  cardin ji  aliye  de  û  baven  xwe,  malbata  xwe  jibo  jintiya dema  peş  ten  amadekirin.  De  û  baven  vvan  çavva hatine  mezinkirin  evv  jî  vvusan  ten  pervverdekirin. 
Jiber  van  diyardeyan  xwendina  keçikan  di  nava  civake  de  zede  guhartineke  nade  çekirin.  Hemû  armanc vveke  keçeke  kurd  ya  dibin  bandora  pevvendiyen eşîrî  de  çavva  vvere  mezinkirin  ten  amadekirin.  Ger  nelirebûneke  jina  derkeve  hole  ji aliye  endamen  eşîre  ve  te  tavvanbarki- 
\  rin.  Ev  regezeke  nete.  Di  van  cezakiri- 
\  nen  jina  de  hukûmeta  hereme  bi 
\  xwe  dibe  alîkar  ji  bo  ku  bûyer neyen  ragihandina  raya  giştî  û  di nava  civake  de  kes  pe  nehese  di serî  de  hukûmeta  hereme  berpirsiyare.  Dive  di  serî  de  li  hereme  li  ser  ve  mijare  vvere  sekinandin. . 

Cardin  di  sala  2009  an  de bûyerek  q  e  w  i  mî.  Di  herema Behdînan  de  bi  qasî  întîharen  jin întîharen  zilaman  jî  di  qewimîn.  Di demek  kinde  se  zilaman  xwe  întîhar kir.  Ev  li  ser  civake  bandoreke  mezin dida  çekirin.  Te  zanîn  di  nava  civake  de bi  giranî  întîharen  jin  hertim  di  rojeve  de ne.  Le  ji  ber  pirsgireken  aborî,  û  malbatî  zilam jî  xwe  întîhar  dikirin.  Ev  bûyer  nirxandineke Rebertî  di  anî  biramin.  Di  got;  "bi  qasî  jine,  zilam  jî hatiye  köle  kirin".  Bi  rastî  ev  qanûnen  eşîrî,  malbatî civakî  ku  li  ser  civake  heta  niha  heza  xwe  diparezin hemû  aliyen  civake  xistine  bin  tengaviyen  herî mezin.  Desthilatdarî  hemû  beşen  civakî  be  cûdabûn di  bin  xizmeta  xwe  de  bikartîne.  Jin  çiqas  köle  zilam û  civake  be,  zilam  jî  ewqas  te  kolekirin  û  te  bikaranîn.  Zilame  di  nava  civaka  herema  Behdînan  de encama  xwe  kuştina  jine  parvedike.  Hevv  dikare xwe  li  ber  jiyana  bindestî  ragire.  Evjîji  xwe  mînaken berbiçav  yen  sîstema  heyî  ne.  Cardin  ve  encame  jî  bi xwere  derdixe  hole.  Sîstem  xwezî  binave  devvlete be,  xwezî  bi  nave  demokrasiye  be,  xwezî  jî  bi  nave mirovahiye  be  ger  pediviyen  civake  pek  neyne  nikare  jiyana  însana  bixe  bin  evvlehiye.  Heşmendiya desthilatdariya  zilam,  civak  û  zayenda  zilaman 


bixwe  jî  vveke  zayenda  jine  dixe  bin  bandora  xwe  û dide  xebitandin.  Di  întîhara  vvan  zilaman  de  cardin  ti kes  li  ser  nesekinî  û  lepirsînek  nehat  peşxistin.  Eksî ve  yeke  vveke  berdevvamiya  çanda  tecavvuze  sîstema  heyî  ev  yek  di  nava  xwe  de  da  veşartin,  vveke bûyereke  kazayî  da  ravekirin. 

Çanda  tecavvuze  naye  derbas  kirin 

Li  ser  van  bûyeran  me  hindek  lekolîn  kir.  Di  nîqaşan  de  behsa  günde  Şeladize  hat  kirin.  Birastîjî  mûye İaşe  me  ricifîn.  Em  matmayî  man.  Jinek  bi  temene biçûk  didin  şivane  gund.  Jine  evv  zilam  qet  neditiye. 
Zilam  jîji  aliye  derûnî  de  hin  pirsgirekan  jiyan  dike.  Bi zora  bire  xwe  keçik  neçar  dimîne  bi  wî  zilamî  re  bi zevvice.  Piştî  se  zaroken  jinike  çedibin  û  pirsgireken xizanî  zede  dibin  derûniya  zilam  pir  xerab  dibe.  Her roj  gefa  kuştine  li  jinike  dixwe.  Bi  ledane  jine  pir  dieşîne.  Rojeke  zilam  hemû  zaroke  xwe  ji  mal  derdixe  û dibeje  kare  me  heye.  Zarok  şika  hin  tiştan  dibin  le derdikevin.  Keça  jinike  ya  mezin  hindek  bîr  dibe  û  di kuna  derîde  li  hindir  temaşe  dike.  Evv  zilam  dest  û linge  jinike  bi  kablo  giredide.  Bi  dareke  mezin  û  d  i  rej ve  giredide.  Weke  çavva  pez  te  heşandin  jinike vvusan  amade  dike.  Bi  ser  tevahiya  İaşe  we  de  gaze direşîne  û  agir  berdide  bedena  we.  Dema  aliyeke jine  dişevvite  duqulibîne  aliye  din.  Bi  banga  dayika xwe  û  şevvate  keçik  behitî  dimîne.  Ji  tirsan  di  cihe xwe  de  dicemide.  Heta  demek  derbas  dibe  bangî  der û  dor  dike.  Le  heta  alikariya  dayika  we  te  kirin  jinik nîv  mirî  dibe.  Kesen  der  û  dor  ten  we  vedikin  heta çend  rojan  dijî  le  piştre  dimire.  Jinik  berî  bimire  dixwest  hin  tiştan  bibeje,  le  ji  bertirsa  zilam  li  ber  miri¬ ne  jî  cardin  nikare  bibeje.  Miroven  jinike  nahelin  ku keçik  ji  kesîre  bibeje  ku  wî  zilamî  dayika  vvan  kuştiye. 
Dixwazin  ser  bûyere  veşerin.  Le  keçik  piştre  nikare xwe  bigre  dere  bave  xwe  dide  girtin.  Ev  bûyer demek  d  i  rej  di  nava  civake  de  vveke  sikandal  dihat nîqaş  kirin.  Demek  d  i  rej  di  rojeve  de  cih  girt. 

Le  cardin  bûyeren  zevvace,  ledan  û  dexte  her didomin.  Jiber  di  cihde  li  ser  naye  sekinandin  encam ji  van  bûyeran  naye  derxistin,  lepirsîn  naye  kirin  eksî ve  ser  van  bûyeran  ten  girtin. 

Ev  tene  mînakeke.  Em  dikarin  di  lekolînen  xwe  e peşeroje  de  cardin  van  mînakan  zede  bikin  û  ji  bo rûye  reş  ye  pergale,  bûyeren  ku  ten  veşartin  le  bi heşmendiya  çanda  tecavvuze  ve  giredayî  çavva  ten jiyankirin  derkevin  hole  em  e  bi  vveşînin.  Tene  bi vveşandina  van  bûyeran  jixwe  çanda  tecavvuze  naye derbas  kirin.  Bi  hin  gotin  û  nirxandinan  jî  ev  çand  ji bingehde  naye  derbas  kirin  û  tekbirin.  Bi  tekoşîneke pir  tûnd,  rexistinkîrî,  zanekirî  encax  civak  zane  bibe û  ev  çand  vvere  derbas  kirin.  Li  ser  esase  tekoşîna azadiya  jine  me  komîsyonen  kampanyaye  dane  avakirin.  Armanca  me  di  serî  de  zanekirina  jina  ye.  Evv gîhandina  tegîhandineke  raste.  E  di  ve  derbare  de hevvildanen  me  bi  domin. 
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Li  Başur  veguherîn we  bi  peşengiya jinan  pek  were 

Civaka  Kurd  di  nava  hewldana  avakirina  Neteweya Demokratik  de  ye.  Be  guman  pîvana  bingehîn  jî,  di nava  civake  de  azadiya  jine  ye.  Di  vî  warî  de  jinen Kurd  tekoşîneke  be  hempa  dane  meşandin.  Hem  di  asta  hereme  de  hem  jî  di  asta  cîhane  de,  jinan  li  derdora  azadiya  jine xwedî  derketina  jin  li  azadiye,  rojeveke  giring  avakirine.  Jinan balek  mezin  kişandine  ser  xwe.  Li  her  çar  perçen  Kurdistane tekoşîna  jine  hatiye  asteke  grîng.  Di  hin  beşen  Kurdistane  de gaven  giring  hatine  avetin,  mînak;  di  şoreşa  Rojava  de  jinan roleke  giring  û  berbiçav  lîstine  û  dilîzin.  Li  Bakure  kurdistane her  wisa,  li  Rojhilate  Kurdistane  jî  bi  berxwedana  Şîrîn Elemhulî’yan  re  jinen  Kurd  bi  îdîayeke  mezin  xwe  birexistin kirine  û  di  nava  tekoşîneke  mezin  de  ne. 

Em  dixwazin  hinek  bale  bikşînin  ser  Başure  Kurdistane.  Ji ber  ku  li  Başur  jî  îsal,  di  ware  tekoşîna  jinan  de  peşketinen girîng  çebun.  Gerîllayen  YJA-Star  li  gel  gerîllayen  HPGe mudaxaleyî  erişa  DAIŞ  e  ya  Başur  kirin  û  di  eniya  şer  de  cîhe xwe  girtin.  Her  wiha  li  Şengale  YPJ-Şengal  hate  avakirin.  Jine xwe  birexistin  kir  û  niha  di  ware  parastine  de  rolek  girîng  daye ser  mile  xwe.  Di  ware  leşkerî  de  van  peşketinan  bandoreke mezin  li  civake  kir.  Jinen  hereme  dîtin  ku  di  bin  kontrola  peşmergergen  PDK  e  de  çi  karesat  hate  sere  civaka  Ezîdî.  Bi  sedan jin  dîl  ketin  deste  DAIŞ  e  ku  niha  li  bazaran  ten  firotin.  Bi hezaran  mirov  hatin  qetilkirin. 

Bi  kurtasî;  tişten  ku  civake  pişta  xwe  didaye  û  bi  wan  xwe  di nava  ewlehiye  de  didît,  ntriyan.  Hat  dîtin  ku  lazime,  civak bixwe  ewlekariya  xwe  û  parastina  xwe  bike. 

Niha  li  Başure  Kurdistane  qeyraneke  aborî,  siyasî  û  civakî heye.  Be  guman  ev  qeyran  bingeha  xwe  ji  desthilatdariye digre.  Bi  mehane  pirsa  serokatiya  hereme  di  rojeve  de  ye.  Tevî ku  sedema  qeyrane,  feraset  û  şewaze  desthilatdariye  ya  Mesûd Barzanî  ye  jî,  di  mayina  di  desthilatdariye  de  israre  dike. 
Zexteke  mezin  li  ser  civake  heye.  Ev  zext  hem  di  ware  aborî hem  jî  di  ware  maf  û  azadiya  civake  de  didome.  Ji  aliyekî  ve desthilatdariya  PDKe,  ji  aliye  din  ve,  xetereya  DAIŞe  li  hereme  û  ji  aliye  din  jî,  desthilatdariya  zilam  li  ser  jinan  didome. 
Herî  dawî  li  Silemaniye,  li  Parka  Dayik  jina  21  salî  Sînor Ömer  hate  qetilkirin.  Ev  şîdeta  li  ser  jine  di  asta  herî  bilinde  li Herema  Kurdistan  raste  rast,  bingeha  xwe  ji  desthilatdariya  li ser  kar  digre. 

Civak  edî  nikare  bi  çareseriyen  sexte  were  xapandin.  PDK nikare  bi  xeta  xwe  ya  hevkariya  bi  dijminen  Kurd  re  Başure Kurdistane  bi  reve  bibe.  Qanûna  bingehîn  a  Başur,  di  serî  de jin,  beyî  ku  mafen  civake  nas  bike,  we  ji  aliye  civake  ve  rewa neye  dîtîn  û  pejirandin.  Ji  ber  ku  edî  pîvana  gele  me  ye  Başûr  jî, xwegihandina  pîvanen  Neteweya  Demokratik  e. 

Ji  bo  ev  daxwaz  û  xwestek  werin  cîh,  be  guman  tekoşîneke dijwar  lazim  e.  Di  demen  derbasbuyî  de  ji  ber  nedana  meaş  gel rabû  serhildane  û  mafe  xwe  ye  rawa,  heq  deste  xwe  xwest.  Le çawa  li  Bakure  Kurdistane  AKP  erîşî  gele  me  dike,  li  Başur  jî PDKe  erîşî  xelke  ku  bi  xwepeşandanan  mafe  xwe  dixwest  kir  û ciwan  qetil  kirin.  Le  bersiva  pirsen  xelke  yen  di  derbare  abori- ya  Başure  Kurdistane,  firotina  neft  û  hrwd.  nehat  dayin.  Bersiv bi  şîdete  û  zextan  hat  dayin. 

Ji  ber  we  jî,  ev  hewldanen  ji  bo  bi  destxistina  maf  li  Başur  peş dikevîn,  jin  dikare  peşengiye  je  re  bike.  Ji  ber  ku  ye  herî  zede  ji ve  pergala  desthilatdar  zerare  dibine  jinin.  Di  şexse  jinan  de hemû  civak  zerarek  mezin  dibine.  Li  Başure  Kurdistane  di biçimde,  hejmarek  jin  di  nava  hukumeta  hereme  û  li  hin  kursiyan  runiştine.  Le  di  esas  de,  pergale  zilam  bi  feraseta  xwe  ya desthilatdarî  dîde  meşandin.  Beyî  ku  dereng  bimînin,  dive  jin ji  van  legerînen  civake  re  peşengiye  bikin  û  bighînin  asteke  ku guherandin  û  veguherandin,  hem  di  desthilatdariye  de  hem  jî di  civakede  çebibe. 

Minaka  Şoreşa  Rojava  li  ber  çav  e.  Şewaze  xwereveberiya demokratik  bala  cîhane  dikşîne.  Ji  hemû  cîhane  heyet  ten  serdana  Rojava  û  bi  peşengiya  fikre  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah Ocalan,  pergala  hatiye  avakirin  lekolîn  dikin,  dixwazin  fembikin  û  li  welate  xwe  ve  pergale  weke  mînak  ji  xwere  bigrin.  Dîsa li  Bakur  xwereveberiyen  demokratik  hatin  avakirin,  li  hember hemû  zexten  çeteyen  AKPe,  berxwedaneke  behempa  te meşandin.  Ev  peşketin  be  guman  bandorek  mezin  li  civaka Başur  dike  û  edî  ne  mümküne,  ev  pergal  weke  heyî,  bireve  biçe. 
Desthilatradiya  li  Başur  jî  neçar  e  guh  bide  daxwazen  civake. 

Di  van  peşketinan  de  erka  herî  bingehîn  li  Başur  dikeve  ser mile  jinan.  Heya  niha  jî  jin  ne  di  ferqa  ve  erka  xwede  ne  û  xwe li  gor  we  birexistin  nekirine.  Pergala  Başûr  di  desthilatdariya zilam  de  xwe  çiqasî  kûr  kiribe,  ji  bo  guherandina  ve  pergale  jî lazime  jin  di  asta  herî  bilin  de  xwe  bi  rexistin  bikin  û  karibin ji  peşketina  civake  re  peşengiye  bikin.  Bikaribin  şîdeta  li  ser jinan  bidin  rawestandin. 

Di  vî  warî  de,  di  seride  RJAK,  erkek  mezin  dikeve  ser  mile rexistinen  jinan  û  her  ferdeke  di  nava  civake  de.  Ji  ber  ku  heza herî  zede  dikare  li  hember  desthilatdariye  bisekine,  jinin  ku zede  neketine  nava  desthilatdariye.  Zilam  bi  şeweyekî,  bi  desthilatdariye  re  ketiye  nava  tekiliye.  Li  hember  ve  pergale  weke  te xwestin  nikare  tekoşînek  bihez  bike. 

Lazime  jinen  Başure  Kurdistane  di  ve  deme  de  peşketinen bi  peşengiya  Tevgera  Jina  Kurd  çedibin,  ji  xwere  mînak  bigrin  û  li  gor  ve,  li  Başur  xwe  birexistin  bikin  û  ji  şoreşa  civakî re  peşengtiye  bikin. 


Jinen  dibin  siya  abana  raman  de 


Dibe  ku  we  nave  Marie  Le  Jars  de Goumay  nebihîstibe.  Ew  jî  yek  ji  wan jinen  bîrewer  e  ku  di  dema  servveriya zilam  de  ketiye  plana  paş.  Eme  di  ve  nivîse  de qala  çend  jinen  xwedî  raman  yen  di  cîhana  felsefeye  de  bikin.  Dema  em  li  cîhana  zanistî temaşe  bikin,  kem  be  jî  eme  raste  jinen  zanyar  yen  wek  fîzîkzana  navdar  Marie  Curie  ben. 

Arîstotales,  Platon,  Descartes...  Dema  em dibejin  feylesof,  naven  ku  cara  ewil  ten  bîra me  jî  ev  nav  in.  Sedema  ve  yeke  jî  ne  eve  ku hizirandin  wek  hüner  û  jehatîbûna  zilam  e. 
Sedema  ve  belgeyen  ji  aliye  jin  we  hatine 


amadekirin,  wek  yen  ji  aliye  zilam  we  hatine amadekirin  ne  hatine  parastin  û  îhtimam  pe nehatiye  kirin.  Ev  yeka  han  jî  bûye  sedema ramanen  ku  jin  diparezin  tek  biçin.  Li  Ewrûpa di  dema  neçîra  pîrhevokan  de  jin  wek  pîrhevok  ten  dîtin  û  ten  şewitandin;  dema  em  li  ser sedemen  vve  radiwestin  em  dibînin  ka  çawa  bi ve  yeke  xwestine  jine  bexin  plana  duyemîn  û heza  vve  tek  dibin.  Ji  bo  ve  weke  ku  eme  di  ve nivîse  de  jî  bibînin,  jin  bûn  ligor  zilaman  hîn zortire  û  te  wateya  hîn  zedetir  dibin  şert  û mercen  zehmet  de  tekoşîn  peşxistin  e. 

Theano  a  ji  Krotone  (B.Z  600) 

Jina  ku  wek  yekemîn  feylesofa  serdema antîk  te  zanîn,  Theanoya  ji  Krotone  ye.  Te  texmîn  kirin  ku  B.Z  di  navbera  salen  600-550'an de  jiyan  kiriye.  Ew  hevjîna  Pythagoras (Pisagor),  xwendekar  û  her  wiha  yekemîn şopînera  wî  bû.  Theano  bi  Matematîk,  geometrî  û  felsefeye  re  mijûl  bûye.  Piştî  mirina hevsere  xwe  dibistana  Pytagoras  bireve  biriye û  ders  daye  xwendekaren  keç. 

Theano  jî  wek  Pytagoras  en  din  da  ye  zanîn ku  mal  bi  hejmaran  ava  dibe.  Girîngî  daye matematîk  û  muzîk  e,  her  wiha  doktirînen reenkarnasyone  dibareze. 

Hypatia  (M.S  350  -  415) 

Yek  ji  jina  bîrevver  a  here  bi  nav  û  deng ya  serdema  antîk  Hypatîa  ya  ji  İskenderiye ye  ye.  Feylezof,  zanista  Astronomîk  û Matematîkzan  e. 

Hîldegard  von  Bîngen  (1098- 1179) 

Hîldegard  a  ji  Bîngen  e,  di  sala  1098'an  di nav  malbatek  torîn  de  te  dinya  ye,  30  salen xwe  di  hucreyek  jin  de  derbas  dike.  Pişt  re  jî sonda  ji  bo  rahîbetiye  dixwe.  Li  herema Rheinland  a  Elmanya  ye  ji  keşîşxaneyen  zilaman  cûdatir,  bi  awayek  xweser  keşîşxaneya xwe  avadike.  Hîldegard  yek  ji  peşenga  fikra Mîstîtîzm  e  û  ligor  vve  Xweda-mirov  û  kozmos hemû  yek  e.  Ev  yek  jî  di  pirtûka  xwe  a  bi  nave "Scvias"  de  nivîsiye.  Derveye  ve  berhema xwe,  li  ser  exlaq  jî  di  berhema  xwe  a  bi  nave "Liber  Vintae  Meritorum"  nerînen  xwe  aniye ziman.  Dîsan  di  berhema  xwe  a  bi  nave  "Liber Divinorum  Operum"  de  behsa  tekiliya  di  navbera  mirov-kozmos  dike. 


Marguerite  Porete  (1255-1320) 

Yek  ji  jina  vve  serdeme  jî  jina  bi  nave Marguerite  Porete  ku  li  Fransa  ye  jiyan  dikir. 
Yek  ji  nûnera  rebaza  Mîstîsîzme  bû.  Di  berhema  xwe  a  bi  nave  "Fesîhbûn  Awineya  Rih  e", daye  zanîn  ku  dive  rih  bi  temamî  azad  be  û  ev nerîn  parastiye.  Her  wiha  daye  zanîn  ku  lazime  bi  der  û  çîna  rahîban  re  hemû  tekilî  ben qut  kirin  û  bi  xweda  re  tekiliyek  ferdî  be  danîn. 
Ji  ber  ramanen  xwe  bi  sûçdariya  re  derketina ji  dîn,  te  girtin  û  te  şewitandin. 

Christine  de  Pizan  (1364  - 1430) 

Di  vve  deme  de  yek  ji  jina  feylesof  jî Christine  de  Pizan  a  bi  esle  xwe  ji  Îtalya-Fransa ye  ye.  Pizan  di  temene  xwe  ye  ciwan  de  bî maye  û  ji  gelek  giregiren  bajar  e  wek  nivîsvan xizmete  dike.  Gelek  nivîs  û  helbest  nivîsîne.  Bi giştî  30  pirtûk  nivîsîne.  Berheme  vve  yen  bi nave  "The  Book  of  the  City  of  Ladies"  û  "The Treasure  of  the  City  of  Ladies"  xebaten  vve yen  herî  girîng  in. 

Tullia  d'Aragona  (1510  - 1556) 

Feylesofa  Îtalî  Tullia  d'  Aragona  ku  pervverdeyeke  baş  dîtiye,  di  berhema  xwe  a  bi  nav  û deng,  "Diyalog  in  li  ser  Bedavvîtiya  Evîn  e"  bi nezikahiyek  Platonî  li  ser  evîne  nerînen  xwe tîne  ziman.  Bi  tevvambariyen  wek  pîrhebok  û fahîşe  re  rû  bi  rû  dimîne. 


Olympe  de  Gouges  (1748-1793) 

Yek  ji  jina  xwedî  raman  a  serdema  ronîbûne Olympe  de  Gouges  bû.  Ew  yek  ji  wan  kesane ku  li  ser  mafe  jinan  cara  ewil  raman  peş  dixîne.  Li  ser  saziya  der  û  zevvace  gelek  ramanen bi  rexne  peşdixîne  û  dinivîsîne.  Romanen  ku pirsgireken  civakî  tîne  ziman  dinivîsîne.  Di  berhema  xwe  a  bi  nave  "Danezana  mafe  hemvvelatiyen  jin  û  jinan"  wekheviya  jin-zilam  dipareze.  Ji  ber  ramanen  xwe  destpeke  te  girtin,  dûv re  jî  bi  giyotîne  te  dardekirin. 

Margaret  Cavendish: 

Yek  ji  jina  feylesof  jî  Margaret  Cavendish  e. 
Cavendish  di  navbera  salen  1623-1673  liîngilîstane  dijî  û  ji  malbateke  esîl  e.  Lebele  pervverdeyeke  baş  nedîtiye.  Di  ve  deme  de bûyeren  siyasî  yen  rû  didin  (darvekirina Qiral)  re  li  sirgûna  Margaret  a  li  Parîse  vedike.  Li  vir  bi  Mareşal  W.  Cavendish  re  dizevvice  û  bi  deme  re  li  ser  felsefeye  pervverde dibîne.  Cavendish  ku  di  sala  1660'an  de  dîsan vedigere  Îngilîstane  û  beştarî  civîna  yek  ji akademiya  here  kevin  a  nav  û  deng  "  Royal Society  of  London"  dibe.  Her  wiha  evvilîn  jine ku  beştarî  civîna  we  dere  dibe. 

Ligor  Cavendish  e  tişta  ku  em  je  re  madde dibejin  sabît  nîne,  berovajî  ruhbere.  Madde, zeka  û  hiş  aîde  xwezaye  ye.  Madde  di  nav  xwe de  guherîne  çedike,  insan  jî  aîde  xwezaye  ye  û li  ser  madde  heza  ve  a  danekirine  tüne  ye. 
Madde  û  insan  hevgirtina  yek  parçeye  pek tînin.  İnsan  dibin  qey  di  nav  hebûnan  de  ew here  biaqil  in,  di  derbare  xwezaya  zîndiyen  din de  tu  agahiyen  wan  tüne  ne. 

Mary  Astell  (1666  - 1731) 

Yek  ji  feylesofa  serdema  ronîbûn  -serdema modern  Mary  Astell  e.  Mary  ji  ape  xwe  ye  ku bi  dîn  re  mijûl  dibû  pervverdeya  matematîk  û felsefeye  dibîne.  Xwe  di  wan  qadan  de  peş dixîne  û  pişt  re  li  Londra  ye  bi  cî  dibe.  Di  şewe- ye  hizirandinen  we  de  bandora  fikra Descartes  û  Locke  te  hîs  kirin.  Di  ramanen xwedecîdide  mafe  jin  û  bale  dikşîne  ser  girîngiya  pervverdehiya  jin  û  tevlîbûna  jin  a  di  her qaden  civakî  de. 


Marquise  Emilie  du  Chatelet: 

Marquise  Emilie  du  Chatelet,  di  navbera salen  1706-1749'an  de  li  Fransaye  dijî  û  di temene  biçûkde  pervverdeya  bi  Latînî,  Îngilîsî, Îspanî,  fîzîk  û  dîrok  e  dibîne.  Xwe  di  vvan beşande  peş  dixîne.  Herçend  di  temene  civvan de  dizevvice  jî  ev  revvş  vve  bisînor  nake,  di mijara  zanistî  de  hîn  zede  dixebite  û  bi  taybetî  li  ser  matematîk  û  fîzîke  pervverde  dibîne.  Bi nivîskare  navdar  ye  Fransî  Voltaire  re  li  ser mijara  cüda  bûna  der  û  devvlete  demeke  direj lekolînan  çedike. 

Yek  ji  nivîsa  here  girîng  a  Emilie  du  Chatelet, "lekolîna  li  ser  bextewarî  ye"  ye.  Ligor  ve pevîste  mirov  xwe  ji  azvveriyan  rizgar  bike. 
Azvverîjiyana  mirovan  bi  zehmet  dike,  ji  bo  ve lazime  mirov  je  bireve.  Raman  tene  bi  mentiq re  nabe  be  dorpeç  kirin,  pevîste  îrade  û  azvveriya  kes  jî  bikaribe  ramanen  wî/  vve  bandor bike.  Dema  kes  xwe  azad  û  be  kemasî  bi  nav dike,  lazime  biryaren  xwejîbiîradeya  xwe  bistîne  û  ve  yeke  jî  bipareze.  Kes  encax  bi  vî  rengî dikare  bigiheje  bextewariye. 

Johanna  Charlotte  Unzer: 

Johanna  Charlotte  Unzer,  di  navbera  salen 1725-1782'an  de  li  Elmanya  dijî  û  yek  jî  bîrevvera  vve  deme  ye.  Unzer  ji  malbateke  esîl  te û  cara  evvil  bi  xebaten  xwe  yen  helbestan  re derdikeve  peş.  Pişt  re  bi  felsefeye  re  elaqeder dibe.  Di  ve  qade  de  yekemîn  xebata  vve  a  bi nave  "Ji  bo  jinan  xeten  bingehîn  yen  felsefeye"  ye.  Ligor  vve  fikra  felsefîk,  bi  ceribandin  û femkirina  felsefeye  a  ji  aliye  her  kese/î  de destpe  dike.  Unzer  dem  bi  dem  ji  ber  tengasi- yen  malbatî  ger  neçar  mabe  ku  navber  bide xebaten  xwe  jî  le  xebaten  xwe  yen  li  ser  felsefeye  domandiye. 


Rahel  Varnhagen: 

Varnhagen,  di  navbera  salen  1771-1833'an de  li  Elmanya  jiyan  kiriye.  Varnhagen  ku  ji  malbatek  birez  a  Yahûdî  ye,  bi  qebûlkirina  bave vve  li  Berlîn  e  dest  bi  pervverdeya  xwe  dike.  Bi taybetî  di  mijaren  zimane  biyanî,  vveje  û  felsefeye  de  xwe  peş  dixîne.  Piştî  hatina  Napolyon a  li  Berlîne  bi  şûn  de  şert  û  merc  ten  guherîn, ji  ber  nezikahiyen  vve  deme  a  li  dijî  Yahûdiyan, rojen  gelek  bi  zehmet  dijî.  Bi  avvayek  başkeş Xiristiyantiya  Katolîk  dipejirîne  û  dizevvice. 

Ligor  Varnhagen  her  tişt  giredayî  ramane, li  şûna  mijaran  a  bingehîn  ramane. 
Ramanen  azad  di  hemû  hemanen  civakî  de pevîste  xweser  be  peşxistin.  Felsefe  ver xuya  ye  kare  miroven  vverek  e.  Di  mijara ligera  heqîqete  de  ne  pevîste  ku  mirov  bitirse.  Varnhagen,  ramanen  xwe  yen  di  mijara felsefeye  de  bi  aforîzma  û  nameyan  tîne ziman.  Di  van  nivîsen  xwe  de  dide  diyar  kirin ku  insan  hebûneke  ku  naye  femkirin  e. 
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Di  komara  îslamî  a  îrane  de  rewşa  jin 


•  Lîlyan  ÇIYA 


Si  bere  şoreşa  îslamî  a  1979'an  li  îrane,  çi  jî piştî  şoreşe  jin  dîsan  bi  heman  qanûnen cihetiye  re  rû  bi  rû  diman.  Di  her  du  peva- e  jî  jin  bi  rezik  û  qanûnen  şerîete  dihatin bedeng  kirin;  bi  vî  rengî  jî  re  ji  nîqaş  û  daxwazen dijber  re  digirtin.  Ji  ber  ku  ligor  wan  ev  qanûn  û daxwazin  îslame  bûn  û  ne  gengazbû  ben  guherîn. 
Bi  sedsalane  jinen  Îranî  meliklime  van  qanûn şerîete  hatine  kirin  û  hin  derdor  hewl  didin  îspat bikin  ku  qaşo  ew  qanûn  dijbertiya  jine  nakin. 
Helbet  eme  di  nivîsa  xwe  de  ciheke  berfireh  bidin van  qanûnen  cihetiye  û  encama  ku  bi  xwe  re  heya roja  îro  anîne.  Ber  de  mirov  qala  vvekhevî  û  mafe jine  bike,  ev  pergal  serî  heya  binî  bi  zîhniyeta  pergala  serdest  a  zilam  ku  li  dijî  her  cûre  dad  û  mafe jine  ye,  hatiye  saz  kirin. 

Piştî  şoreşa  1979'an 

Jin  be  ku  bizanin  we  piştî  şoreşa  îslamî  a  li  îrane çi  biqewime  ve  bi  avvayek  çalak  tevlî  pevajoya şoreşa  1979'an  bibin.  Di  bin  nave  berxwedana  li dijî  çanda  emperyalîst  a  rojava,  jin  we  bi  çadiren reş  xwe  kirî  dakevin  qadan  û  qaşo  we  bi  vî rengî  biştgiriya  çanda  serxwebûne  bikin.  Le haya  wan  ji  polîtîkayen  devvleta  mezhebî  û kevneperest  a  komara  İslâmî  a  jin  di  nav siyasete  de  paqijkirin  û  dana  aliyeke  nîn bû.  Di  destpeka  şoreşe  de  jina  ku  wek "Rûmeta  gel"  dihat  binav  kirin,  ve  îslamîbûn  li  ser  statuya  we  a  di  nav  civake  de be  dest  girtin.  Xumeynî  bi  ve  gotina  xwe a  "îro  jinen  îrane  ji  bo  hemû  netevve  û sedsalan  re  bûye  efsaneya  tekoşîn,  safitî  û olpervvertiye."  ve  meseleya  jine  bike  amûr û  bi  rûpûşen  îdeolojîk  li  ser  bipeçe. 

Piştî  şoreşe  we  gava  ewil  ku  be  avetin  avetina  jin  a  derveye  siyasete  be  û  li  îrane  jina  îdeal edî  şexsiyetek  ligor  pediviyen  civakek  misilman be  esas  be  girtin.  Jin  edî  ve  ligor  dîn  û  reziken tewazûya  îslamî  xwe  bipeçe,  bibe  dayîk  û  jineke baş.  Di  nav  polîtîkayen  rejîma  meleyan  de  nakokiyen  bi  wî  rengî  jî  hebûn:  ji  aliyeke  jin  alîgiren şoreşe  ten  dîtin  û  tevlîbûna  wan  a  di  qaden  siyasî de  te  teşwîq  kirin  û  jin  di  pevajoya  şoreşe  de  bi avvayek  birexistinkirî,  bi  avvayek  çalak  tevlî  polîtîka  û  xwepeşandanan  dibin.  Le  li  aliye  din  de  û dema  ne  ligor  wan  be  bi  gotinen  dîn  û  qanûn şerîete  re  li  beştarbûna  jinan  a  qada  siyasî  de  digirin.  Rejîma  Xumeynî  rexme  ku  di  derbare  jin  de reziken  şerîete  tîne  jî,  bi  avvayeke  nakok  dide zanîn  ku  hebûna  jinan  a  di  nav  siyasete  de  meşru û  heta  pevîst  e.  Ji  bo  ve  jî  dibistanen  jinan  teşvîq dike  û  bi  taybetî  di  şere  îran  û  lraqe  de  piştgiriya bi  gelemperî  cih  girtina  jinan  di  hemû  qadan  de dike.  Ji  bo  bilind  kirina  asta  xwendin  û  nivîsîne  jî gelek  bername  amade  kirin,  bitaybetîjî  ev  xebat bi  giranîli  gundan  û  ji  bo  jinen  temen  navîn  bû.  Le ev  hemû  kar  û  xebat  ne  ji  ber  fikirandin  û  ji  ber feydeyen  we  ji  bo  jine  bûn,  dihat  meşandin. 
Armanca  devvleta  mezhebî  û  kevneperest  a 


komara  İslâmî  ev  bû  ku  bi  reya  qaden  civakî  bîrdoziya  xwe  di  her  şaneyen  civake  de  bi  cih  kirin  û hemû  civak  xistina  bin  xizmeta  xwe  de  bû. 

Qanûnen  şerîete  û  dijminahiya  jine 

Yekemîn  gava  ku  rejîma  îslamî  di  26'e  sibata 1979'an  de  avet  rakirina  qanûna  parastina  malbate  a  1967'an  bû.  Bi  rakirina  ve  qanûne  temene zevvace  daket  13  salan,  pirr  zevvacî  bi  zagonan  hat parastin  û  ji  mafe  jinan  re  sînor  hatin  danîn.  Di çileya  1981'an  de  li  parlementoye  bi  pejirandina zagona  qisas,  cezayen  wek  qemçî  û  recime  hat ere  kirin.  Ligor  maddeya  33'an  jî  ve  şahidiya  zilameke  qaşo  dirust  we  li  hemberî  şahidiya  du  jinan be  pejirandin.  Yanî  ligor  pergala  îslamî  a  îrane jinek  nîve  zilameke  ye.  Ji  xwe  zilam  xwediye  zaroke  xwe  ye  û  ligor  maddeya  6  ger  bav  an  jî  bave bav  zaroke  xwe  bikuje  ev  te  bexşîn,  ev  zagon  jî 


taybet  ji  bo  zaroken  keç  dikeve  meriyete. 
Xumeynî  destpeke  dazanîn  ku  ligor  şerîete  nabe jin  bibin  dadres  û  bi  se  rojan  şûn  de  jî  ragihand  ku li  cihen  kar  û  xebate  xwe  peçan  û  ser  esase  şerîete  tevgerîn  mecbûrî ye.  Ji  xwe  di  demeke  kin  de  di hemû  qadan  de  ne  vvekheviya  cinsî  ket  devre. 

Bi  vî  rengî  hikumeta  şerîete,  ji  bo  bigihe  armancen  xwe  kontrol  kirina  hemû  qaden  civakî  yen jiyane  ji  nû  ve  serirast  dikir.  Yek  ji  armancen  wan ye  esasî  liv  û  tevgeren  jinan  xistina  bin  kontrola xwe  û  ligor  berjevvendiyen  xwe  tespît  kirina  re  û rebazen  cih  girtina  jinan  a  di  qaden  civakî  de  bû. 

Ligor  qanûnen  şerîete  temene  keçan  ye  kahel (kese  ku  gihiştina  ceste  wî  temam  bûye)  û  hiqûqî 
9  û  ye  kur  jî  15  de  ye.  Dîsan  ligor  zîhniyeta  meleyan,  bedene  jin  ji  ye  zilam  cüda  ye  û  ji  ber  ku keme  zilam  di  civake  li  ser  jine  mafe  xwe  ye  serdestiye  heye.  Helbet  jina  ku  di  dema  şoreşa  îsla¬ 


me  de  derketina  we  a  qadan  de  dihat  pejirandin, piştî  şoreşe  ve  cihe  here  baş  ji  bo  jine  mal  be  destnîşan  kirin  û  bi  vî  rengî  sînor  je  re  ben  dayîn.  De gelek  caran  hin  kes  bi  gotinen  ku  jin  û  zilam  ji  aliye xwede  ve  vvekhev  hatine  xuliqandin,  le  bele  di civake  de  role  wan  cüda  ye,  bixwazin  xwe  cihe bidin  nîşandan.  Le  ev  nerîn  jî  dide  diyarkirin  ka çiqas  zirav  û  xapînok  tevdigerin.  Ji  bo  devvleta mezhebî  a  kevneperest,  jina  dihat  penase  kirin, jina  baş  a  ku  di  civake  de  dihat  pejirandin  ya  ku qet  deng  û  sedaye  we  dernakeve  û  dayîk,  xwîşk, jina  baş  bû.  Ji  ber  ku  ligor  zîhniyeta  kevneperest  a devvlete,  ne  gengaz  bû  ku  jin  nasnameya  aîd  e xwe  hebaya.  Ew  encax  di  bin  siya  zilam  de  dikarî tevbigere,  bi  zilam  be  nasîn.  Di  nav  pergala  devvleta  mezhebî  a  komara  îslamî  ya  îrane  de  (ku  di hemû  pergalen  desthilatdar  de  ev  yek  hakîme) nabe  ku  jin  li  ser  jiyan,  beden,  zayendî  ya  xwe xwedî  maf  be.  Jin  di  bin  bombebaranek  îdeolojîk de  ten  girtin,  gelek  caran  be  ku  hay  ji  ve  yeke hebin  dikevin  bin  bandor  û  bi  pergala  heyî  re  ten entegere  kirin. 

Piştî  şoreşa  îslamî  a  îrane,  se  guherînen  bingehîn  ku  ten  çekirin  we  bandoreke  neyînî  li  ser  jiyana  jinan  çebike.  1.  Di  mijara  cînsiyetpareziya  civakî  de  hin  normen  ten  rez  kirin,  hin  danezanen îdeolojîk,  peçana  jinan  û  di  qaden  gelemperî de  cüda  kirineke  cînsiyetparez.  2. 
Beştarbûna  jin  a  di  pervverde,  bîrokrasî  û tevlîbûna  we  a  hin  beşen  peşeyî  te  asteng kirin.  3.  Her  wiha  qanûna  ceza  a  li  dijî  jine ku  bi  xwe  re  ciyevvaziye  tîne,  ji  bo  amade kirina  pergalek  nû  a  zagonî  dikeve  meriyete.  Destura  bingehîn  hiqûqa  îslame  anî. 
Reziken  ve  hiqûqe  jî  qanûna  vvelatiyan, qanûna  ciza  û  qanûna  malbate  destnîşan dike.  Bi  kurtasî  ev  qanûn  di  her  mijare  de dijayetiya  jin  dike  û  qanûna  malbate  ser  esase ciyevvaziya  cinsî  te  saz  kirin.  Ligor  ve  yeke  kevi- re  bingehîn  ya  hiqûqa  malbate  cihetî  û  desthilatdariya  zilam  e  ku  bi  vî  rengî  te  saxlem  kirin.  Bi  giştî mirov  dikare  bibeje  ku  hemû  hiqûq  li  ser  bingehe zîhniyeta  desthilat  a  devvleta  mezhebî  û  kevneperest  a  komara  İslâmî  te  serirast  kirin.  Ger  mirov ve  yeke  weke  tund  û  tujiya  destura  bingehîn binirxîne  ve  ne  şaş  be. 

Bi  reya  qanûnan  dagirkirina  civak  e 

Yek  ji  mijara  ku  ez  pirr  girîng  û  pevîstî  bi  nirxandine  dibînim  jî  zevvaca  demî  ye.  Ji  ber  ku rejîma  devvleta  mezhebî  û  kevneperest  a  komara  İslâmî  ji  aliyeke  jine  bi  sucen  tekiliyen  derve zevvace  mehkume  recm  û  ledana  bi  qemçî  dike, le  di  aliyeke  din  de  jî  zevvaca  demî  a  ku  zîhniyeta  desthilatdar  a  devvlete  bi  qanûnan  dipareze, peş  dixîne.  Bi  giştî  mirov  dikare  bibeje  zevvaca demî  cureyek  fuhûşe  ye  ku  ji  aliye  pergala  desthilatdar  a  rejîma  îslamî  a  îrane  te  peşxistin  e. 
Zevvaca  demî,  li  hembere  pereyek  ku  bere  de  te destnîşan  kirin,  zilamek  biqasî  ku  bixwaze  ve  bi we  jine  re  tekiliya  cinsî  deyne.  Ji  xwe  ev  ligor qanûnen  rejîma  îslamî  a  îrane  peymanek  ji  bo 


danîna  tekiliyen  cinsî  te  peşxistin.  Her  wiha ligor  ve  zilamek  dikare  bi  qasî  ku  dile  wî  dixwaze  zevvacen  demî  bike  û  kenge  dile  wî  bixwaze ve  peymane  tek  bibe.  Li  vir  wek  hûn  jî  dibînin, dîsan  li  ser  bedena  jin  tehekûm  û  bereziyek  pek te.  Ya  ku  li  vir  te  peşxistin  destavetinek  bîstû  çar saetan  a  li  ser  bedana  jin  e.  Bi  ve  yeke  te  xwestin  ku  ne  tene  jine  di  hela  fîzîkî,  her  wiha  di  hela rih  û  mejî  de  jî  tek  birin  e.  Di  vir  de  a  te  kirin,  bi reya  zîhniyeta  desthilatar  a  devvlete,  jin  kirina amorek  ku  di  her  keliye  de  dikare  bedene  we  be dagirkirin  û  ji  hela  rihî  de  be  kuştin.  Ji  xwe  devvleta  mezhebî  û  kevneperest  a  komara  İslâmî  ve yeke  bi  qanûn  bi  hez  dike  û  wek  rastiyan  ji  civake  re  dide  pejirandin.  Le  civak  hay  je  nîne  ku  a bi  reya  wan  qanûnan  dikin  ne  dagirkirin,  tek birin  û  bidest  xistina  bedena  jin  e,  di  şexse  jin  de köle  kirin  û  tekbirina  hemû  nirxen  civakî  ne. 

Civakek  azad, 

encax  bi  tekoşîna  jin  pekan  ne 

Jin  di  her  qaden  civakî  de  raste  van  qanûnen ciyevvaziye  ten.  Mirov  dikare  bibeje  tevlîbûna  jin a  di  nav  siyasete  de  jî  pirr  bi  sînor  e.  Her  çend  di van  salen  dawî  de  hin  sazî  û  dezgehen  jinan  hati¬ bin  birexistin  kirin  jî,  pirr  levvaz  mane  û  nekarîne ji  pirsgireken  jinan  re  çareseriye  bînin.  Yan  jî berde  bibin  denge  çareseriye,  nekarîne  birexistiniyek  xurt  ava  bikin  û  dengek  bilind  û  bi  bandor  a li  dijî  pergale  bilind  bikin.  Rexistina  jinen  îslamî yen  femînist  a  ku  bi  reformen  di  dîn  de  daxwaza çareseriye  dike  jî  nikare  ji  daxwaz  û  pirsgireken jinen  Îranî  re  bibe  bersiv.  Ji  xwe  femînîsten  îslamî ji  hin  kesen  çîna  navîn  in  û  be  ku  yek  ser  bi  dîn  re bikevin  nav  nakokiyan  dixwazin  ji  pirsgireken  jin re  reyen  çareseriye  bidest  xînin.  Ligor  femînîsten îslamî,  dîne  îslame  ji  aliye  zîhniyeta  zilame  serdest we  hatiye  dorpeç  kirin  û  bi  tekbirina  nerînen  ku jin  xistine  asta  duyemîn  de  û  bi  ji  orte  rakirina  van pekanînan  dikare  azad  bibe.  Nerîn  û  nezikatiya  ji pisgireke  nîşan  dide  ku  we  nekaribin  ji  pirsgirekek çendîn  kur  û  dîrokî  re  bibin  bersiv  û  li  hembere pergala  desthilatdar  a  rejîma  melayan  a  îrane alternatîfek  bi  hez  deynin  hole. 

Le  tekoşîna  bi  salan  a  jinen  îrane  ne  be  encam bû.  Herçend  rejîma  îrane  di  dem  û  pevajoyen cüda  de  xwestibe  denge  jinan  bibire  jî  îro  di peşengtiya  jinen  Kurd  de  li  tevahiya  rojhelatanavîn  tekoşîna  azadîxwaziye  bandorek  mezin  daye avakirin.  Ji  bo  azadî  û  vvekheviya  cinsî  alternatîfa here  bi  hez,  tekoşîna  be  navber  a  jinen  Kurd  e  ku îro  di  her  qaden  civakî  de  te  meşandin.  Li  ser  esa¬ sen  fikir  û  ramanen  Reber  Apo  yen,  "  Heya  jin azad  nebe,  civak  azad  nabe."  carekedin  da  nîşandayîn  ku  civakek  azad  be  jin  ne  mimkun  e  û  ji  bo civakek  demokratîk  a  ji  her  cûre  zilm  û  desthilatdariye  re  dibeje  na,  pevîste  ji  her  deme  zedetir  li dij  desthilatdariya  pergala  rejîma  îslamî  a  îrane  ku bi  qanûn  û  pekanînen  dij  mirovane  yen  li  dijî  jine dixwaze  zîhniyeta  xwe  li  ser  civake  bide  ronişkan- din,  derkevin.  •••  Dawî 
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Dema  vîtamîna  C zede  be  bikaranîn 


/v 


jın  u  jıyan 


Ligor  lekolînen  John  Dwyer  ku  li  zanîngeha  Başûre  Kaliforniya  xebaten  xwe  dimeşîne;  dîsan komeleya  dil  ku  di  destpeka  Adare  de  li  San  Diego  ye  civîna  xwe  a  sale  lidarxistin,  dan  zanîn ku  pirr  zede  bikaranîna  vîtamîna  C  re  li  ber  pirsgireken  xitimandina  rehan  vedike.  Ligor  xebaten lekolîne  yen  bi  zedeyî  573  jin  û  zilamen  temen  navîn  hatiye  meşandin,  kese  ku  roje  500  milîgram vîtamîna  C  (  dike  10  porteqal )  bikar  tînin,  rehe  wan  a  xwînber  li  gor  yen  bikarnaînin  2.5  qet  qalindtir  dibe.  Ji  bo  yen  ku  cixareye  bikar  tînin  rewş  hîn  talûketire.  Ji  wan  kesan,  yen  zede  vîtamîna  C  bikartînin  reh  5  qat  zedetir  qalind  dibe.  Lekolînvane  zanîngeha  Başûre  Kaliforniya  John  Dvvyer,  baldikşîne ser  tehlûkeya  zede  bikaranîna  vitamine  û  di  ve  mijare  de  hişyar  dike. 


Tekoşîn  û  welatpareziya 

Dayîka  Kubar 


Cixare  zirare 


di  de  çerme  we 


•  Hevî  YEKTA 


Daye  Kubar  bi  xwe  Ezîdî  ye  û  ji  beraka Mehmîdoka  û  buka  Ramoşiya  ne. 
Ramoşî  li  vir  gelekîn,  le  ji  ve  malbate  re dibejin  malbata  delegure.  Hevsera  Xaçike  Biro ye  Delegure  ye  û  ew  jî  weke  hemû  civaka  me  ya Ezîdiyen  Ermenîstane  di  sala  1915  û  1918'an  de ji  ber  devvleta  Osmaniya  ji  ware  bav  û  kale  xwe, ji  bajare  Qerse  qut  bûne  û  derbaze  deşta Revvane  (Erivan)  dibin  û  ji  we  deme  de  heta  niha li  Ermenîstane  günde  Arakse  dijîn.  Daye  Kubar diya  9  zarokan  û  bi  emre  xwe  jî  67  şaliye.  Daye Kubar  yek  jî  ji  wan  dayîkane  ku  çiqas  ji  vvalate xwe  dûr  be  jî  vvalate  xwe  û  vvelatparîziya  xwe parastiye.  Daye  Kubar  yek  ji  wan  dayika  ne  ku zaroka  xwe  bi  deste  xwe  dişine  nav  refen  gerîla. 
Ji  ber  we  tevgera  xwe,  daye  Kubar  weke  mînak te  dest  girtin  û  nîşandayîn. 


Ramoşî  li  hembere  zilme  serî  natewînin 

Ez  dixwazim  ji  we  re  qala  eşîra  Ramoşî  bikim. 
Ev  eşîr  her  tim  li  hember  zilm  û  zordariye rabûne  û  serî  netevvandine,  her  wiha  li  hemberî  neheqiye  tekoşîn  dane  meşandin.  Ev malbat  di  nava  civaka  Ezîdiyen Ermenîstane  de  weke  gelekî  asî  te  nas kirin.  Ji  ber  ve  yeke  ye  ku  li  Ermenîstane dema  mirov  qala  Ramoşiya  dikin,  herkes bi  stûye  xwe  digire  û  dibejin  ya  star,  ew malbat  pirr  hare. 

Daye  Kubar  jî  yek  ji  we  malbate  û  dayika  şehîd  û  di  heman  deme  da  jî  dayika Aşitiye  ye.  Em  wexta  ku  dayika  Kubar  re xeber  didin,  destpeke  keserek  kûr  dikşîne û  dibeje  "bila  emre  min  tera  bikira  ku  min rizgariya  vvelat  bidîta  û  serok  APO  jî  azad, bila  min  ev  yek  bidîta  ji  minre  bes  bu." 

Dayîka  Kubar  Dibeje  û  dide  diyar  kirin  ku ew  ne  xwendeye  û  rexme  nexwendeye  jî bi  tekoşîna  ku  îro  di  de  meşandin  gelek serbilind  e.  Dibeje  ku  ew  weke  jinek,  dayîka  şehîdeke  bi  Kurdbûna  xwe  serbilind  e. 


'Bi  tekoşîna  Reber  Apo me  xwe  nas  kir7 


Dayîka  Kubar  bal  dikşîne  ser  revvşa  jinen  Kurd û  wiha  pede  diçe:  "Di  serida  ez  dikarim  bejim  ku ez  dayîkek  vvelatparezim.  Me  bere  xwe  nas  nedikir  û  em  jî  weke  gelek  jinen  Kurd  nexwende  bûn û  me  tiştek  nedizanî.  Em  hem  jin  û  hem  jî  zilamen Kurd  bi  saya  PKK' e  û  saya  serok  APO  me  xwe  nas kir  û  em  bi  cane  xwe  tevlî  ve  şoreşe  bûn.  Ji  ber  çi ez  dibejim  ku  me  bere  tiştek  nedizanî,  ji  ber  ku kal  û  baven  me  ji  aliye  Rome  ve  hatine  û  ji  we deme  de  heta  ku  me  fikra  serok  APO  naskir,  me hinge  zanî  ka  em  kene  û  vvelate  me  heye.  Me nedizanî  ku  em  Kürdin  ango  çi  miletin.  Le  bi  nasîna  tevgera  azadiye  û  Reber  Apo,  em  te  gihan  ka em  kene  û  weke  jin  em  jî  xwedî  maf  û  hez  in." 

Dayîka  Kubar  di  berdevvama  axaftinen  xwe  de wiha  dibeje:  "Ez  dikarim  bejim  ku  we  deme birastî  jî  me  nizanibû  ka  em  kene.  Ji  ber  ku  me fern  nedikir,  malbaten  me  em  dizevvicandin  û em  didan  mer.  Ji  we  deme  heya  niha  gelek  tişt hatin  guhertin,  le  gelek  tişt  jî  hîn  weke  bere mane.  Malbata  Ramoşiya  yan  jî  Delegore  di  sala 94'an  de  PKK  nas  kir.  Ji  xwe  ji  we  deme  bi  şûnde me  hîn  zedetir  fem  kir  ka  em  kene  û  vvelate  me jî  heye.  Heval  dihatin  malen  me,  em  pervverde dikirin,  di  encama  wan  nîqaş  û  pervverdeya  ku me  ji  hevalan  digirt,  me  fem  kir  ku  hem  jî  weke jin,  qîz  û  bûk  xwedî  mafin  û  em  jî  dikarin  bejin em  hene.  Ji  ber  ku  heval  dihatin,  bi  teybet  jî 


mirov  dikare  beje  ku  niha  kem  be  jî  reng  û  denge jine  xuya  dike.  Mînak  ez  dikarim  li  ser  jinen  Kurd bibejim  ku  bere  em  qet  nedihatin  xuyan  û  em tüne  bûn.  Le  bi  saya  Serok  APO  em  di  nav  milete dinde  jî  û  di  nav  milete  xwe  de  jî  hedî  hedî  ten xuya  kirin.  Em  niha  dikarin  beşdarî  meşan,  beşdarî  civînan  bibin  û  di  nav  kare  gel  de  cih  bigirin.  Ez hem  dayika  Şehîda  me  û  hem  jî  dayika  aşitiye  me. 
Ez  niha  di  nav  kare  gelda,  bi  teybet  jî  di  nav  komîteya  kar  û  bare  jin  de  cih  digirim." 

'Gele  me  pevîste  xwedî li  hebûna  xwe  derkeve' 

Dayîka  Kubar  di  berdevvama  axaftina  xwe  de bal  dikşîne  ser  rola  jin  û  wiha  pede  diçe:  "Bere  li vvelate  Sovyete  komînîzm  hebû  û  qaşo  rola  jin  jî 


dihat  destnîşan  kirin.  Le  me  jinan  nizanîbû  ku azadî  çiye.  zilaman  nedihişt  ku  em  rabin  di  civîneke  de  biaxivin.  Axaftina  jine  şerm  dihat  dîtin û  digotin  ku  jin  bila  di  mala  xwe  de  be  û  di  nav zaroken  xwe  de  be.  Mînak  piştî  heval  hatin  û  em ferî  vvelatpareziye  bûn,  me  edî  nekarî  di  nav gele  xwe  de  li  paş  bimînin.  Em  niha  bi  rehetî dikarin  di  nav  gele  din  de  an  jî  di  nav  gele  xwe ye  ne  vvelatparez  de  runen  û  nîqaş  bikin.  Gelek caran  em  çi  dibejin  fam  nakin  û  em  tişten  ku dibejin  wan  bi  curekî  din  fam  dikin.  Mînak  em dibejin  ku  pevîste  em  jin  azad  bijîn,  xwedî  li zarok,  ziman  û  çanda  xwe  derkevin;  le  ew  dibejin  ku  ma  çima  hûn  dixwazin  me  bikin  Kurd.  Em jî  dibejin  ku  ji  xwe  hûn  Kurd  in  û  xwedî  çanda kevnare  a  Ezidayetî  ne.  Bi  gelemperî  ez  dixwazim  ve  bejim  ku  dijmin  em  Kurd  perçe  kirine  û  ji çanda  me  em  dûr  xistine." 


'Em  weke  jin edî  xwe  bi  hez  dibînin' 

Dayîka  Kubar  di  berdevvama  axaftinen xwe  de  li  ser  nasîna  tevgera  zadiya  gele Kurd  radivveste  û  wiha  dibeje:  "Piştî  ku  me heval  nas  kirin  û  em  ketin  nava  ve  jiyane, me  xwe  hez  kir.  Zilaman  jî  hinge  hîn zedetir  qedir  û  qîmeta  jine  zanî.  Me  bi tevgera  zadiye  hîs  kir  ku  em  hene.  Me hîn  baştir  wate  da  jiyane.  Te  bîramin em  diçûn  zozanen  çiyaye  Elegeze,  me li  dora  xwe  mezedikir  û  me  digot,  gelo di  pişt  van  çiyan  de  wekî  din  jî  gelek heye.  Heta  rojekî  min  ji  hevsere  xwe re  got  ku  gelo  li  pişt  wan  çiyayan  de kîjan  vvelat  heye.  Wî  jî  di  bersiv  de got  ku  te  nexwendiye  û  tu  nizanî,  le  li pişt  wan  çiyan  de  vvelate  bav  û  kale me  heye.  Paşe  me  heval  dîtin  û  me pervverde  dit  em  hedî  hedî  bi  ser  xwe ve  hatin.  Bere  ke  qîmete  jinan  dizanî. 
Em  esîr  û  evdal  bûn,  tene  em  weke girtiyeke  di  nav  male  de  dijiyan.  Le niha  em  xwe  weke  jin  bi  hez  dibînin  û zilam  jî  edî  weke  bere  li  me  nanerin.  Ev hemû  jî  bi  saya  Reber  APO  û  partiya  karkeren  Kurdistane  PKK'  e  ye.  Ji  ber  ve  yeke ez  gelekî  serbilindim  ku  ez  dayika  Şehîda me.  Ez  Kürdim  û  vvelat  parezim." 

Dayîka  Kubar  da  zanî  ku  ew  di  qerna 
21. an  de  dijîn  û  li  rexme  ewqas  tekoşîne  ger ew  hîna  wiha  dijîn,  ev  ji  bo  wan  şermeke  û wiha  got:  "Pevîste  mezinen  me  edî  wan  tiştan hedî  hedî  ji  hole  rakin.  Pevîste  zaroken  keç  û kur  jî  di  temenen  biçûk  de  nezevvicînin.  Le  li  gel me  hîna  jî  zevvaca  di  temenfe  biçûk  de  heye  û ev  ji  bo  me  jinan  zilmeke.  Ez  ve  yeke  jî  şermezar  dikim  û  napejirînim. 

Dayîka  Kubar  bi  van  gotinan  dawî  li  axaftinen  xwe  tîne:  "Ez  weke  dayîka  şehîda  silaven 
xwe  ji  hemû  dayîken  şehîdan  re  dişînim.  Di  10 
cotmehe  li  bajare  Tirkiye  Enqere  di  nav  mitinga  Aşitiye  de  bombeyek  hat  teqandin  û  sedî zedetir  kes  şehît  ketin,  bi  sedan  birîndar çebûn.  Ez  di  serîde  bi  ser  nave  dayîke  şehîda, ji  malbata  dayika  Meryem  û  ji  dayike  Aşitiye  re û  ji  malbate  wan  şehida  hemûyan  re  sersaxî dixwazim,  ez  ji  wan  birîndaran  re  jî  şifaye  dixvvazim.  Ez  hemû  hevalen  Apocî  ku  şev  û  roj vvelate  me  diparezin,  silav  dikim.  Ez  hevale  ku li  Rojava  şer  dikin  û  ye  ku  li  Şengale  li  her  çar parçeyen  Kurdistane  şer  dikin  silav  dikim. Yek  jî ez  silave  xwe  ji  serok  APO  ra  dişînim.  Ev  bi salane  li  ser  Rebertiya  me  tecrit  heye  û  nahelin  hevdîtin  pe  re  be  çekirin.  Ez  ji  seroke  xwe  re azadiye  dixwazim." 


hevalen  keç  dihatin  melen  me  û  bi  me  re  nîqaş dikirin  û  me  jî  hedî  hedî  fem  kir  ku  jin  jî  weke meran  xwedî  erk  û  xwedî  doze." 

'Edî  deng  û  renge  jine li  her  dere  te  xuya' 

Dayîka  Kubar  wiha  didomîne:  "Ji  aliye  din  ve dema  ku  em  meze  dikin,  jinen  li  Ermenîstane  hîna jî  bindesten,  çi  xwende  û  çi  jî  karker  be  hîna  bi heman  pirsgirekan  re  rû  bi  rû  ne.  Zilam  he  jî  aynî zilame  û  tene  di  form  de  guhertin  çebûye.  Bere jinen  Ermenî  jî  jinen  me  yen  Ezîdî  û  yen  Kürden misilman  jî  qet  qedir  û  qîmeten  wan  tüne  bûn.  Le 


Ji  bo  ku  çerme  me  saxlem  û  civvan  bimîne, pevvîste  du  mekanîzmayen  di  beden  de  bi avvayek  baş  bixebitin.  Yek  ji  wan  çerme  kevinbûyî  perçe  dike,  ya  din  jî  çerme  nû  çedike.  Laşe me,  proteînek  bi  nave  collagen  ku  ji  bo  perçekirina  çerme  kevine,  ji  enzîm  ku  wek  MMP  te zanîn  feyde  digire.  Collagen  li  ser  seda  heşteye çerm  heye.  Li  zanîngeha  Nagoya  a  fakulteya bijîşkî,  Akimichi  Morita  û  hevalen  wî  en  xebate didin  diyarkirin  ku  cixare  nahele  ev  mekanîzma bi  avvayeke  rek  û  pek  bixebite.  Di  ezmûna  ku pek  bînin  de  jekderînek  a  dûmana  cixareye amade  dikin.  Ji  bona  ve  di  her  du  deqîqeyan careke  de  dûmana  cixareye  di  nav  jekdera  ave de  pompe  dikin.  Piştî  demeke  jekdera  ve  dûmane  hedî  hedî  bera  nav  firaqa,  collagen  ku  ji  şaneyen  çerme  mirovan  çedibe  de  dikin.  Li  hücreye çerm  ku  bi  we  jedera  dûmane  re  temas  dike,  hat nerîn  ka  çiqas  enzim  (di  nav  şaneye  de  çebûna proteînek  taybet  e)  a  MMP  ya  tehrîbkar  çedike. 

Lekolîneran  dan  diyarkirin  ku  şaneyen  bi dûmana  cixareye  dûçar  dibin,  ji  revvşa  heyî zedetir  enzima  MMP  çedikin.  Ango  li  aliyeke zede  çebûna  enzima  MMP  a  hilveşîner  û  ji  aliyeke  jî  pirr  kem  çebûna  collagen,  di  kesen  ku ciqareye  dikşînin  de  re  li  ber  zû  pîrbûna  çerm vedike. 

Lekolîner  difikirin  deme  peş  xebaten  xwe  hîn zede  peş  bixînin  û  bi  girtina  nimûneyen  çerm  ku ji  kesen  ciqareye  vedixwin  û  yen  navexwin, xebaten  xwe  bimeşînin.  Di  encama  ve  lekolîne de  gelek  pisporen  dermatolojî  jî  ji  ve  xebate bandor  bûn.  Seroke  navenda  Dermatolojiya navnetevvî  a  li  Philedelphia  Lavvrence  Parish  da zanîn  rastiyek  ku  wan  heya  niha  dizanî,  le  niha  bi avvayek  İlmî  ew  yek  hat  îspat  kirin  û  Parish  da diyarkirin  ku  ew  ji  ve  ezmûne  pirr  bandor  bûye. 


Qalike  meweyan bi  feyde  ne 

Ligor  lekolîneran,  asîda  ursolîk  a  di  qalike seve  de  ji  bo  çerm  gelek  başe.  Dîsan  ji  bo helandina  done  di  laş  de,  terezandina  kolestrol û  şekera  xwîne  bi  feyde  ye.  Qa  I  i  ke  hermî,  gelek vîtamînan  di  nav  xwe  de  dihevîne  û  ji  bo  peşîgirtina  mezinbûna  hucreyen  pençeşere  gelek başe  û  di  nav  de  madeyeke  bi  hez  a  antîoksîd heye.  Kevî,  meyveyeke  ku  xwedî  taybetmendiya  antîoksîdane  ku  dij-pençeşer  e,  dij-enflamatur  û  dij  alerjîk  e.  Her  wiha  di  revvşen  bi  jahr ketina  zad  de  jî  bi  bandor  e.  Muz,  çerm  paqij  û nerm  dike.  Maddeyen  potasyum  û  antîoksîdan yen  di  nav  müze  de  dihele  ku  problemen  di  rû de  ben  çareser  kirin.  Hûn  dikarin  bi  qalike müze,  şevvat  û  xurîna  ji  ber  gez  kirina  peşî, bidin  sekinan  din.  Ligor  hin  lekonînan,  hin  kîmyasalen  ku  revvşa  deruniya  mirovan  denge dike,  di  nav  qalike  müze  de  hene.  Di  nav Kartole  de  potasyum,  hesin,  fosfor,  çînko  û vîtamîna  C  heye  û  ev  jî  pediviyen  me  yen  roja- ne  ne.  Her  wiha  ji  bo  por  pirr  başe. 
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RUKFN  ARAŞ 

Kadınla 

25  Kasım  Kadına  Yönelik  Şiddede 
Mücadele  Günü  yaklaşıyor.  Şiddede  mücadelenin  tek  bir  güne  sığdırılmaması  gerektiğini  savunurken,  böylesi  günlerin  de  ortak  bilinç açığa  çıkarmadaki  önemli  etkisini  görebiliyoruz. 

Dünya  kadın  hareketleri  şiddetle  mücadele ederken  şiddetin  kökenini,  uygulayanını,  uygulanma  mekanizmalarını  ele  almaktadır.  İki  yüz yıla  yakındır  kadınlar  erkek  aklın  epistemolojisini  alt  üst  eden  gerçeklikler  açığa  çıkardı  ve  çıkarmaya  da  devam  ediyor. 

Erkek  egemen  devletçi  akıl  binlerce  yıldır kadınlar  üzerinden  cinsel  politikalar  belirliyor  ve bu  politikaları  süreklileştirmek,  meşrulaştırmak için  dinciliği,  milliyetçiliği,  bilimciliği  kullanıyor. 
Kadına  yönelik  şiddet  bu  kadar  kanıksanmamış olsaydı  binlerce  yıl  adeta  düzenli  bir  savaş  hali  gibi bugünlere  gelemezdi. 

Şiddetle  mücadelede  en  çok  tartışılan  konular  işin yasal  boyutu,  eğitimler,  aktiviteler,  kadın  örgütlerin örgütlenme  ve  eylem  biçimleri  oluyor.  Büyük  örgütlenmeler,  büyük  eylemler  toplumun  zihniyetini  sorgulatmaya  başlıyor  ve  büyük  dönüşümler  de  başlıyor.  Nitekim  hatırlarız,  Kürdistan’da  bundan  daha 
20  yıl  önce  8  Mart  ya  da  25  Kasımlarda  kadınlara 
çağrı  yaptığımızda  alanlara  çok  az  kadın  kitlesi  gelir¬ di.  Newroz’a  gösterilen  duyarlılığın  çeyreği  kadarına bile  razı  olurduk  o  dönemlerde.  Ama  şimdi  kadın buluşmalarında  alanlara  gelen  on  binleri  yetersiz görmekteyiz.  Bu  süreç  tüm  yetersizliklerine  rağmen yoğun  mahalle  çalışmalarının,  eğitimlerin,  örgütlenmelerin  kazanmalarıyla  gerçekleşmektedir. 

Ancak  kadına  yönelik  şiddetle  mücadelede  çok daha  önemli  olan  bir  noktanın  açığa  çıkması  gerekiyor:  Sorunun  adını  doğru  koymak...  Çünkü  sorunun  adı  nasıl  konulursa  o  sorunun  çözümüne  yaklaşım  da  değişebilmektedir. 

Şiddeti  doğru  okumak... 

Kadına  yönelik  şiddeti  sadece  bir  erkeğin  bir kadına  uyguladığı  şiddet  olarak  görmek  tamamen bilgi  yapılanmaları  ile  ilgilidir.  Burada  da  sosyal bilimlerin  öğretilerinin  kurnazlığı  karşımıza  çıkmaktadır.  Bu  şiddetin  aslında  bir  kadına  yapılırken toplumsal  özgürlüğe  yapıldığı  görülmediği  sürece konu  hep  yasal  çerçevede  ya  da  günlük  eylemlilikler¬ le  ele  alınacaktır.  Bu  şiddeti  güçlü  erkeğin  zayıf  kadına  değil;  korkak  erkeğin  gücünü  kaybetmekten korktuğu  için  kadına  saldırdığı  şeklinde  okumadığımız  sürece  şiddet  normalleşerek  devam  edecektir. 
Toplumsal  tüm  ilişkilerin  kökeninde  kadın  var- 


sal  deneyim  bize  göstermiştir  ki  devletler  ve  erkekler  kadın  kimliğinden  korktukları  için  şiddet uygulamaktadır.  Onlara  göre  bu  kimlik  açığa  çıkmamalı,  örgütlenmemeli,  yaşamı  örmemelidir.  O zaman  ne  devlet  kalır,  ne  sınıflar  kalır,  ne  de  savaşlar.  Çünkü  kadın  kimliğinin  kendisi  doğayla uyumu,  adaleti,  özgürlüğü,  barışı  bağrında  taşır.  O kimlik,  o  kültür  binlerce  yıl  toplumsallaşmanın temel  taşlarını  oluşturmuştur.  Bugün  de  o  kültür yaşamaktadır  ancak  kapitalist  modernite  ve  dini siyasete  alet  edenler  bu  gerçekliği  unutturmak  için, bir  daha  asla  yaşanmaması  için  her  türlü  politikaları  uygulamaktadır.  Kız  çocuklarını  yaşamdan koparmak  için  okula  göndermemek,  erken  evlendirmek,  toplumsal  cinsiyet  rolleriyle  büyütmek, bunun  için  eğitimi,  medyayı,  dini  kullanmak,  tarihi  yalan  yazmak  bunlarda  sadece  bir  kaçıdır. 

Erkek  çocukları  ise  sistemin  sürdürülebilmesi  için erkeklik  üzerine  şekillenmektedir. 

Yönetilmeyi  reddetmeliyiz 

İnsan  yaşamının  bunca  deneyimine,  yarattığı toplumsallığına  rağmen  geldiğimiz  nokta  kadının  metalaştırılması,  emeğinin  görünmez  kılınması,  iradesinin  kırılmasıdır.  Ve  bugüne  kadar milyonlarca  kadın  katledildi,  tecavüze  uğradı, eve  kapatıldı,  toplumdan  dışlandı.  Yani  yaşamdan  bağı  koparılsın  diye  özel  savaş  yöntemlerinin her  biri  denendi. 

Bugün  toplumsal  sorunlara  karşılık  çözüm  yöntem  önerilerinde  açığa  çıkanlar  arasında  en  çok  karşılık  bulan  “öz  yönetim  ilkesi”  kadınlar  tarafından da  önemle  takip  ediliyor.  Toplumsal  özgürlük  için yaşam  bulan  özyönetim  ilkesinin  kadın  kimliği  açısından  da  karşılığı  bulunmaktadır.  Rojavada  sistemi oluşturulan,  Bakur’da  da  Cizre,  Nusaybin,  Silopi, 


lığının  yani  kültürünün,  yaratımlarının,  üretimi¬ nin,  toplamında  kadın  kimliğinin  yattığını  bilen egemen  zihniyet,  kendi  sistemini  sürdürebilmenin ön  koşulu  olarak  bu  kimliği  alt  etmekle  uğraşmaktadır.  Yani  cinsel  politikalarını  devreye  sokmaktadır.  Büyük  tehlike  oluşturan  kadınlar  tamamen yok  edilemeyeceğine  göre  kadınlık  kimliği  yok edilmek  istenir  ve  yerine  erkek  aklın  tanımlamaları  getirilir:  Felsefe  kullanılarak  kadın  yarım  kalmış,  sakatlanmış  varlıktır,  din  kullanılarak  erkeğin cinsel  metası  ve  kölesidir,  bilim  kullanılarak  gerçekliğinin  üzeri  kapatılmaktadır.  Böylece  devlet mekanizması  içerisinde  kadın  kimliğine  saldırı doğallaştırılmakta  ve  süreklileşmektedir. 

Erkekler  neden  kadınlara şiddet  uygular? 

Kadına  yönelik  şiddetle  mücadelede  kendi  aklımızla  düşünmek  ve  soru  sormak  önümüzü  açabilir mi?  Örneğin  ilk  soru  sorulabilir:  Erkekler  neden kadınlara  şiddet  uygular?  Toplumun  geneline sorulduğunda  farklı  cevaplar  alabileceğiz.  Biz kadınlar  bunu  nasıl  cevaplıyoruz?  Güçsüz  olduğumuz  için  mi?  O  zaman  ikinci  bir  soru  gelmelidir: Güç  nedir?  Fiziksel  kaba  güç  neden  iktidarın  temel taşlarındandır.  Peki  kaderimiz  olduğu  için  mi  şiddet  bize  reva  görülüyor?  Burada  da  tarihsel  toplum analizleri  devreye  giriyor.  Ya  da  dinimiz  böyle  istiyor  mu  diyeceğiz?  O  zaman  da  tek  tanrılı  dinlerin çıkışı,  peygamberler  dönemi,  kendilerinden  sonraki  iktidar  savaşları  ve  kadının  buradaki  konumu  ele alınacaktır.  Açığa  çıkacak  gerçeklikler  muhtemelen dudak  uçuklatacaktır  da. 

Kürdistan’da  ortaya  çıkan  kadın  örgütlülüğü, bunun  ideolojisi,  bu  ideolojinin  yarattığı  toplum¬ 


Amed  Sur  içinde  mücadelesi  verilen  öz  yönetim ilkesinin  aslında  biz  kadınlar  için  de  ne  kadar  önemli  olduğu  açığa  çıktı.  Bir  halk  nasıl  ki  başkaları,  üsttekiler,  egemenler  tarafından  yönetilmek  istemiyor ve  kendi  iradesiyle  kendini  yönetmek  istiyorsa  biz kadınlar  da  başkaları  tarafından  yönetilmeyi  reddetmek  durumundayız. 

Kadın  öz  yönetim sisteminin  adımları 

Toplumsal  mücadelede  en  önde  olan  Kürdistanlı kadınların  direnişi,  asaleti,  özgürlük  inadı  cins  bilincinin  açığa  çıkmasında  da  büyük  çatlamalara  yol  açacaktır.  “Benim  adıma  karar  veremezsin,  beni  sen tanımlayamazsın,  sınırlarımı  çizemezsin,  bana  şiddet  uygulayamazsın”  demek  ve  içimizdeki  potansiyeli  açığa  çıkararak  bu  potansiyeli  örgütlemek  bir kadın  öz  yönetim  sisteminin  adımları  gibi... 

Özyönetim  inşa  deneyimlerinden  de  gördük  ki erkek  egemen  devletin  temsilcileri  girebildikleri mahallelerde  önce  kadınlara  saldırıyor  ve  onları çocuklarını  öldürmekle,  eşinin  yanında  ona  tecavüz  etmekle  tehdit  ediyor.  Çünkü  kadınlar  cesur, kadınlar  direngen,  kadınlar  sadık...  Diline,  kültürüne,  toprağına  bağlılığını  asla  kaybetmeyen kadınların  özgürlük  aşkı  hiçbir  işkence  yöntemiyle  yok  edilemiyor. 

25  Kasım  Kadına  Yönelik  Şiddetle  mücadelede 
tüm  mücadele  yöntemleri  değerlidir.  Zihniyet devrimine  inanmak  ve  bunu  örgütlemek  de  mücadeleye  ışık  tutacaktır.  Eş,  baba,  abi,  dayı,  amca, devlet;  tüm  dışarıdakiler,  egemenler,  sömürgeciler bizler  adına  kararlar  alıp  bizleri  cezalandırdığında içimizdeki  Tanrıçaların  sesine  kulak  verip,  “artık kendim  olacağım”  isyanının  toplumsallaşması görevi  bizleri  beklemekte. 


Meryem  Ana  için 
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10  Ekim  tarihinde  Ankara'da  büyük  bir 
barış  mitingi  gerçekleştirilmek  istendi. 
Türkiye'nin  demokratikleşmesini  isteyen insanların  demokratik  tutumlarını  ortaya  koyacakları  bir  miting  olacaktı.  Faşizmin  her  türlü  saldırı  uygulamalarını  devreye  koyduğu  böylesi  bir süreçte  bu  mitingin  anlamı  ve  etkisi  çok  büyüktü. 

Barış  mitingine  Erdoğan  ve  tayfası,  IŞİD'e  verdikleri  destekle  saldırdılar  ve  savaşta,  kan  dökmekte,  baskıda  ısrar  ettiklerini  gösterdiler.  100'ü aşkın  insanımız  katledildi. 

Kürdistan'ı  aşıp  Türkiyelileşen  bir  dalgaye  set çekmek  isteseler  de,  bu  dalganın  büyümesine engel  olamadılar,  olmayacaklar.  Bu  dalga  dipten gelen  yılların  öfkesini,  acısını,  kararlılığını  bağrında  taşıyor.  Bu  dalga  büyümeye  devam  edecek. 

Bu  ayki  yazımda  hem  Ankara  şehitlerini  bir  kez daha  anmak  istedim.  Bir  de  her  biri  büyük  barış insanları  olan  Ankara  şehitleri  içinde  önemli  bir yere  sahip  olan  barış  annesi  Meryem  Bulut  anamızı  anmak  istedim. 

Ankara'daki  alçakça  saldırıda  şehit  düşen 
Meryem  Bulut  anamızı  basın  yayın  çok  işledi.  70 
yaşında  bir  barış  tanrıçası  olan  Meryem  ana,  tüm barış  analarımız  gibi  gece  demeden,  gündüz demeden  ayakta,  direnişte  yer  almış  bir  anamız. 
Derler  ya  'devrimciler  ayakta  ölürler'...  Meryem anamız  da  Ortadoğu'nun,  Kürdistan'ın  yeni  kadın kimliğini,  yeni  ana  kimliğini  son  nefesine  kadar güçlü  kişiliğiyle  temsil  eden  analarımızdan  oldu. 
Sonuna  kadar  ayaktaydı.  Bizlere  o  kadar  büyük dersler  verdi  ki...  Yaşamın  her  an'ında  bu  büyük devrimci  anayı  anlamamız,  onun  sözlerini,  müca¬ 


delesini  bilince  çıkarmamız  gerek. 

Meryem  ananın  torunu olan  Onur  Polat  (Çekdar 
Batman)  geçen  yıl  Şengal'de şahadete  ulaşmış.  Meryem ana  hem  bir  barış  annesi, hem  HDP  Şişli  İlçe  örgütü yönetim  kurulu  üyesi. 

Meryem  ana  Türk  ordusunun  askeri  operasyonlarına karşı  canlı  kalkan  olarak 
Lice'de  dağlara  çıkmış  bir  anamız.  Kobane  direnişini  selamlayan  Suruç'taki  direniş  nöbetini  tutmuş.  Mardin'de  tutuklanmış,  kimsenin  haberi  olmamış.  Orada  da  direnmiş. 

Bir  insan,  bir  kadın,  bir  ana,  bir  nine... 

Onun  gibi  yaşamlarını,  nefeslerini  onurlu  bir yaşama,  özgürlüğe  adayan  nice  barış  annelerimiz  gibi.  Yaşamı  doğduğu  an'dan  itibaren  hep direniş  olmuş  her  kadın,  her  anne  gibi.  Dünyayı almış  omuzlarına.  En  ağırı  da  insan  canını  koruma  sorumluluğu...  Çan'ları  sadece  dünyaya getirmek  değil  mühim  olan...  Onları  yaşatmaktır,  hem  de  insanca,  hem  de  özgürce...  Ekmeksu  verilir  de,  bu  yetmez,  özgür  değilse  yaşam, ona  yaşam  denilmez.  Sevdiklerine,  canlarına özgür  bir  ülke,  özgür  bir  yaşam  bırakmak  gerçek sevgilerin  en  güzelidir  onlar  için. 

İşte  Meryem  ana  ve  nice  Meryem  analarımız, çocukları  dünyaya  getirmenin  ana  olmak  için yeterli  olmadığını  bilen  bilge  kadınlardandır. 
Meryem  anaya  'Otur,  artık  yeter,  dinlen,  yorulma,  torunlarınla  zaman  geçir'  demişler.  Ama  o 


'barış  için  göçebe  yaşamı'  seçmiş.  Böylesine  bir seçimle  bilgeliğe  ulaşmıştır  analar.  Analar, kadınlar  yerlerinde  durdukça,  oturdukça  asıl  o zaman  öleceklerini  bilirler. 

Özgür,  eşit,  barışçıl  bir  yaşam  için  yollara düşen  analarımız  hakikat  aşkını  en  derin,  en  katıksız,  en  görkemli  yaşayanlardır.  Meryem  anamız da  hakikat  aşkının  peşine  düştü  ve  tanrıça  kültürünün  günümüze  ulaşan  nefesi,  sesi,  bedeni oldu. 

Gönlüne  özgürlük  sevdası  düşen  kadınlar göçebeliği  seçerler,  yollara  düşerler,  dağlara çıkarlar.  Köleliği  kabul  etmeyen kadınlara,  savaşı-şiddeti  reddeden kadınlara  zulümdür  dört  duvar  arasında  durmak.  Onlar  kanatlanıp uçmayı  seçerler.  Aynı  Meryem  ana gibi.  O  anaları,  kadınları  durdurmak  değil,  onlarla  yollara  düşmek,  onların  izinden hakikat  savaşçısı  olmak  gerek. 

Meryem  ana  Mardin'de  kendisini  tutuklayan polislere  'Ben  savaşın  durması  için  elimden  geleni yapmaya  devam  edeceğim,  ayak  bağlarım  kopmayana  kadar  barış  için  mücadele  edeceğim' demiş.  Özgür  düşündü;  düşündüğünü  özgür  söyledi;  söylediğini  özgür  yaşadı  Meryem  ana. 

Özgür  kadın  kimdir  ve  nasıl  yaşar  sorusu  eşitlik-özgürlük  arayışçısı  olan  kadınların  temel  sorusudur.  Cevabı,  yaşamın  bu  bilge  kadınlarında bulabiliriz.  Özgürlük  ve  barış  için  her  an'da  ve  her yerde  olan  analarımızdan,  her  türlü  egemenliğe karşı  başkaldıran  kadınlardan  bu  temelde  öğrenecek  çok  şeyimiz  var. 

Ankara  katliamında  şehit  düşen  30  kadın  şehit, bu  topraklarda  yükselen  hakikat  yolcusu  kadınlar oldular.  Onlara  barış  sözümüz  var.  Bu  söz  temelinde  Meryem  ana  şahsında  hakikat  yolunda yürüyen  kadınları,  anaları  bir  kez  daha  saygıyla anıyorum. 


Nevvaya  Jin 


gündem 
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Dağlar  olmasaydı 

Kobane  olmazdı 


YPJ  Komutam  Meysa  Abdo: 

PKK’de  simgeleşen  ilk kadın  öncülerin,  bizim  de öncülerimiz  olduğunu  belirtebiliriz.  Böylesi  feodal  bir toplumda  kadm  çıkışı  gerçekten  çok  zordu,  ama kadınların  katılımı,  devrimci  duruşları  ve  direnişleri  ile bem  gericiliği  tepki  toplamadan  kırdı,  hem  de  katılımların  devamım  sağladı. 
Bunu  göz  önüne  aldığımızda 
Kobane  direnişinin  dağlarda gelişen  Kürt  kadm  direniş mirasından  güç  aldığını rahatlıkla  görebiliriz. 


Arin  Mirkan,  Miştenur'da  gerçekleştirdiği  fedai  eylem  ile  Kobane  direnişinde abideleşen  isimlerden  oldu... 


•  Arjin  DENİZ 

Geçen  yıl  bu  zamanlar  Rojava'nın  küçük  bir kenti  insanlık  düşmanlarına  karşı  kıran kırana,  akla  hayale  sığmayacak  bir  direniş içerisindeydi.  Çok  çetin  idi  kuşatma,  kadın  düşmanları  ağır  silah  ve  teknik  ile  kente  ilerliyordu. 
"Hiç  umut  yok,  düşecek  gibi"  diye  düşünenlerin  hiç beklemediği  bir  şey  oldu,  kimselerin  tahmin  edemeyeceği  bir  mücadeleye  sahne  oldu  Kobane. 
Ömürleri  henüz  20'lerinde  genç  kadın  ve  erkekler inanılması  zor  bir  cesaret  ve  inançla  IŞİD  barbarlarına  direndi.  Kentte  muazzam  bir  direniş  sergilenirken,  Kürdistan'ın  4  parçasında  Kürtler'in  kalbi  bu kent  için  atıyordu.  Bu  direnişin  başka  bir  özelliği daha  vardı,  öylesine  "mucize"  şeyler  oluyordu  ki dünyanın  bir  çok  yerinde,  Rio  de  Janeiro'dan Afganistan'  kadar  "Diren  Kobane,  seninleyiz" diyen  dev  bir  destek  dalgası  yayılıyordu.  1  Kasım Dünya  Kobane  günü  ilan  edildi  ve  herkes  umudun ve  onurun  kenti  için  sokaklara  aktı.  Bu  yıl  halklar  ve kadınlar  yine  alanlarda  olacak.  Bizler  de  Nevvaya Jin  kadın  gazetesi  olarak  bu  gün  vesilesiyle  YPJ Komutanlarından  Meysa  Abdo  ile  o  tarihi  direniş günlerini,  direnişin  arka  planını,  nasıl  bir  mirastan beslendiğini  ve  bu  direnişin  dünya  kadınlarına  nasıl ilham  kaynağı  olduğunu  konuştuk... 

Kobane  direnişinin  evrenselleşen  boyutuna geçmeden  önce,  örgütlenmeye  cesaret  etme konusunda  kaynağınız  nedir,  nerden  alıyorsunuz bu  gücü? 

Kobane  direnişini  değerlendirmek  için,  öncelikle evrensel  boyutunu  ele  almak  gerekiyor.  Halkın  ve kadınların  sergilediği  direnişin  kendisini  dayandırdığı  uzun  bir  tarih  söz  konusu.  Birincisi;  40  yıllık kadın  direniş  tarihi  bizim  için  büyük  bir  güçtü. 
Rojava'da  YPJ  örgütlenmesi  cesaretini,  iradesini, örgütlenmesini  işte  bu  kadın  direniş  tarihinden  alıyor.  Buna  yoğunlaşmadan,  Kobane  direnişini  kavrayanlayız.  Bu  dayanak  değerlendirilmediği  taktirde  tarihinden  kopuk,  anlamsız  bir  durum  ortaya çıkacaktır.  Evrenselleşen  direnişi,  tarihten  kopuk ele  alamayız. 

Kobane  ile  zirveleşen  kadın  direnişinin  gelişimini anlamak  için,  herşeyden  önce  tarihte  gelişen  kadın kahramanlıkları,  direnişlerini  araştırmak,  incelemek  gerekiyor.  5  bin  yıllık  tarih  boyunca  kadın etrafında  gelişen  yaşam  örgütlenmesinin  bizde farklı,  anlamlı  yeri  vardır.  Bu  konu  üzerine  önemle yoğunlaşıyoruz.  Varlığımızı  korumak,  yaşamımızı ve  özgürlüğümüzü  örgütlemek  için  ilk  yaşam örgütlenmesi  üzerinde  duruyoruz. 

Öte  yandan  erkek  egemen  zihniyet  tarafından varlığı  inkar  edilen  kadın  gerçekliği  söz  konusu. 
Erkeğin  kadını  egemenliği  altına  almasıyla  beraber toplumsallık  da  ortadan  kalktı.  Çünkü  toplumsallık kadın  ile  şekillenen  bir  durum.  Bundan  dolayı,  gelişen  bu  erkek  egemenlikli  süreçte,  kadından  ve kadın  iradesinden  bahsetmek  mümkün  değil. 

Kadına  yönelik  tarih  boyunca  süre  gelen  baskı, zulüm  ve  sömürü,  kadın  özü  ve  iradesinin  ortaya çıkmasına  engel  teşkil  etmiştir.  Toplumun  en  güçlü halkası  olan  kadın,  toplumun  kırılmasına  vesile  olacak  en  zayıf  halka  haline  getirilmiştir. 

Tarihte  meydana  gelen  hiçbir  savaşta  kadın  yer almamıştır.  Çünkü  gelişen  savaşlar  eşitlik  savaşı değildi.  İktidar,  işgal  için  yapılan  savaşlardı.  Bu 


savaşlarda  kadın  varlığından  bahsedilemez.  Ancak ezilmiş  halkların  egemen  güçlere  karşı  başkaldırılarında,  kadınının  çıkışından  söz  edebiliriz. 

İktidar,  sömürü  ve  zulmün  olduğu  yerde, kadının  varlığından  bahsedilemez. 

Halkların,  kadınların  egemenlik altına  alınması  ve  bu  egemenliğe karşı  başkaldırıları  uzun  bir  tarihe yayılıyor.  Hak,  hukuk,  eşitlik  mücadelesinde  kadınlar  güçlü  bir  şekilde yer  aldı,  ancak  kadının  bu  mücadelesi  pek  görülmedi.  Her  zaman  yalnız,  örgütsüz  kalmış  ve  her  şeyden  mahrum  bırakılmıştır. 

Halkların  direniş  tarihinden,  Ortadoğu  halklarının  ve  Kürt  halkının  direnişinden  bahsedersek, Kürt  kadınının  direnişini  de  görmek  ve  değerlendirmek  mümkün.  Kendisinden  güç  aldığımız  kadın kahramanlıkları,  Kürdistan  genelinde  destansı  bir şekilde  yaşandı.  İşgal  ve  zulme  karşı  gerçekleşen Kürt  isyanlarının  tümünde  kadının  varlığından  bahsetmek  mümkün.  Kürt  kadınlarında,  iktidarın  yok edemediği  saklı  bir  cevher  hala  mevcut. 

Mücadelenizi  çok  konuşulmayan,  çok  bilinme¬ yen  kadın  direnişlerinin  gün  yüzüne  çıkarılması olarak  değerlendirebilir  miyiz? 

Evet,  mücadeleyi  bir  ileri  aşaması  olarak  o  kadın direnişlerinin  güncellenmesi  olarak  da  ele  alabiliriz.  Kürt  kadın  tarihinde  teslimiyet  yoktur.  Kadınlar cesareti,  iradesi  ve  özverisi  ile  tüm  isyanlarda  varlığını  ön  plana  çıkarmayı  bilmiştir.  Örneğin;  Beşe ve  Zarife'den  bahsediyoruz.  Dersim  İsyanı'nda önemli  bir  yere  sahiptiler.  Bu  kadınların  direnişi aynı  zamanda  ilham  kaynağı  oldu.  Öte  yandan, düşmana  teslim  olmamak  için  yüzlerce  genç  kadın kedisini  Munzur  suyuna  attı.  Her  şey  bizlere,  "Kürt kadını  hiçbir  zaman  teslimiyeti  kabul  etmedi"  gerçeğini  gösteriyor.  Gücü,  örgütlenmesi,  bilinci  çok fazla  gelişkin  olmayabilir,  ancak  direniş  ve  başkaldırı  mirasına  sahip. 

Kuzey  Kürdistan'da  yaşanan  tüm  isyanlarda kadınlara  rastlayabiliriz.  Hakkari  emirliğinde Halimexan'dan  bahsetmek  mümkün.  Bunun  yanı sıra  Doğu  Kürdistan'da,  uzun  bir  direniş  tarihinden, Mahabat  Kürt  Cumhuriyeti  ile  zulme,  egemen sömürü  sistemine  karşı  gerçekleşen  başkaldırılar¬ da,  örgütlü  düzeyde  olmasa  da  kadınlar  ön  plana çıktı.  Yine  Güney  Kürdistan'da,  her  evin  duvarında Leyla  Kasım'ın  resmi  asılı.  İdam  sehpasına  büyük bir  cesaret  ile  ilerleyen  ve  Kürdistan'ı  sarsan  bir direnişin  sembolü  oldu.  Keza  Beritan  bizim  için  bir duruş,  bir  varlık  gerekçesidir.  İhanete,  teslimiyete 'hayır'  diyerek  kendisini  derin  uçurumlara  bıraktı. 
Bununla  birlikte  Berivan'ın  Cizre'de  sergilediği direniş  çok  güçlüydü.  Zilanların  mücadelesi, Azimelerin  komuntanlığı,  özcesi  bütün  bu  kadın direnişleri  Batı  Kürdistan'a  çok  yüksek  düzeyde etki  yaptı. 

Kürt  Halk  Önderi  Öcalan'ın  birebir  o  sahada bulunuyor  olması  da  nasıl  bir  şans  doğurdu? 
Kadınlar  nasıl  etkilendi  bundan? 

40  yıllık  Kürt  Özgürlük  Hareketi,  çıkışından  itibaren  kadın  örgütlemesini  ve  iradesini  ideolojik  yaklaşımının  merkezine  oturttu.  Bu  yaklaşım  da  kadın potansiyelini,  komutan  özelliklerini,  cesaretini, kadın  örgütlenmesini,  kadın  ordulaşmasını,  parti- 


büyük  izler  bıraktı 


40  yıllık  bir  kadın  direnişinden  bahsediyoruz.  Ama  Kobane’de  kadınlar  daha fazla  görünür  oldu.  Bunun  nedenlerini biraz  açabilir  misiniz? 

Şimdi  bütün  dünya  büyük  bir  hayranlık biraz  da  şaşkınlıkla  takip  ediyor  bizleri. 
Aslında  Kürt  kadınlarının  direniş  geleneği yeni  değildi,  eskilere  dayanıyordu  fakat  bu mücadele  biraz  tecride  alınmış  gibiydi. 
Dünyanın  duymaması  için  iktidar  güçleri elinden  geleni  yapıyordu.  Fakat  Kobane direnişi  ile  birlikte  bu  tecrit  kırıldı,  çünkü tehlikenin  herkesin  yaşamını  etkileyebileceğini  gördüler.  IŞİD  vahşeti  sadece  Kürtleri vurmuyor,  bütün  insani  değerlerin  yok  oluşuna  dönüşebilecek  bir  tehlikeyi  barındırıyordu.  Bu  açıdan  Kobane  direnişi,  kadının varlığını  ortaya  çıkarttı  diyebilirim.  Bütün dünya  kadınları  Kobane  direnişiyle  kendilerini  Kürt  kadınlarının  gücünde  ve  cesaretin¬ de  buldu.  Kadınlar  öz  güçlerini  Kobane kadını  şahsında  bir  daha  gördü  ve  yeniden anlamlandırdı.  Kobane’deki  kadm  direnişi gerek  Avrupa,  gerekse  Ortadoğu  kadınları üzerinde  çok  derin  izler  bıraktı.  Biz  kadınlar olarak  Rojava’da  gördük  ki,  her  şeye  sahip olsan  dahi  eğer  öz  savunman  yoksa  biter  ve yok  olursun.  Ve  Kobane’de  kadınlar  bunun başarılacağını  gösterdiler;  öz  savunmanı  alabilirsin  ve  kendini  koruyabilirsin! 


leşmesini  ortaya  çıkardı.  Bu  gelişme  Kuzey,  Doğu, Batı  ve  Güney  Kürdistan'ı  etkiledi.  Batı  Kürdistan (Rojava),  ülke'nin  en  küçük  parçası  olmasına  rağmen,  bu  parçanın  özgürlük  arayışı  çok  büyüktü. 
Önder  Abdullah  Öcalan'ın  ilk  önce  Rojava'da  üstlenmesi  ile  birlikte  gelişen  devrimsel  süreç,  bu  parçada  en  çok  kadına  etkide  bulundu.  Kadınlarla birebir  toplantılar,  diyaloglar  geliştirdi,  kadına  verdiği  değer  diğer  tüm  parçalardan  çok  Batı Kürdistan'daki  kadını  etkiledi.  Çünkü  Önderliğin kendisi  bu  toplumun  birebir  içinde  kaldı. 

Kürdistan'ın  4  parçasında  Önder  Öcalan'ın  doğrudan  çabalarıyla  önemli  bir  kadın  örgütlülüğü açığa  çıktı,  ancak  işgalci  güçler,  Kürt  kadınlarının sesini  ağır  tecrit  altında  tutuyordu.  Yani  herşey aniden  Kobane'de  ortaya  çıkmadı. 

Dışarıdan  kimi  zaman  Rojava'daki  kadın  örgütlüğünü  PKK'de  büyüyen  kadın  mücadelesinden ve  onun  yarattığı  bilinç  düzeyinden  ayrı  ele  alan yaklaşımlar  var.  Ne  söylemek  lazım? 

Kürt  kadınlarının  Kobane  direnişini  Önder Apo'nun  felsefesinden  kopup  ele  alamayız. 
1980'lerden  sonra  Rojava'da  mücadele,  direniş  ve 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Suruç'ta  nöbet  tutan  anneler,  her  sabah Kobane'de  direnen  kızları  ve  oğulları  için selama  durdu.  Fotoğrafta  gözyaşı  döken anne,  çocuklarını  selamlayanlardan... 


örgütlenme  yavaş  yavaş  başladı.  83,  84  yıllarından  sonra  da,  Rojava'nın  öncü  kadınları  Kürt Özgürlük  Mücadelesinde  yerini  almaya  başladılar.  Rojava'da  gerçekleşen  kadın  çıkışı,  toplumu derinden  sarstı.  Niye  sarstı?  Çünkü  toplum  içinde  kadınlar  bir  varlık  ve  irade  olarak  görülmüyordu.  Kadınlar  "evin  namusu"  olarak  ele  alınıyordu.  Rojava'da  bu  anlayış  kırıldı.  Öncü,  cesaretli  kadınlar  sayesinde  bu  feodal,  aşiretsel  ve gerici  yaklaşımlar  yerle  bir  edildi.  Yani  PKK'de simgeleşen  ilk  kadın  öncülerin,  bizim  de  öncülerimiz  olduğunu  belirtebiliriz.  Kobane  bölgesinde ilk  şehit  düşen  kadın  arkadaş  Dicle,  sadece Kobane'de  değil,  Rojava  Kürdistan'ın  genelinde tanınıyor.  Böylesi  feodal  bir  toplumda  kadın çıkışı  gerçekten  çok  zordu,  ama  bu  kadın  arkadaşlar  katılımları,  devrimci  duruşları  ve  direnişleri  ile  hem  gericiliği  tepki  toplamadan  kırdı,  hem de  katılımların  devamını  sağladı.  Örneğin  Şilan Kobane  (Meysa  Baki)  arkadaşın  kişiliği  var.  Baş kaldıran,  direnen  bir  kadındı.  Bilinci,  komutan özellikleriyle  o  bölgeden  çıktı  ve  Kürdistan'ın tüm  bölgelerinde  mücadele  etti.  2004  yılında gerici  ve  komplocu  güçler  tarafından  3  arkadaşıyla  katledildi  ve  bu  şahadet  Rojava  kadınlarını derinden  etkiledi. 

Cezire  Kantonu'nun  farklı  kentlerinden,  örneğin Qamışlo,  Heseke,  Tirbespiye  ve  Derik'ten  PKK  saflarına  katılan  ilk  kadınlar  Adalet,  Berçem,  Sozdar arkadaşlartoplumu  müthiş  etkiledi.  Onlar  kadınların  yönünü  devrime  çevirmişlerdi.  Bu  isimler  toplumu  uyandıran  isimlerdir.  Kobane'den  de  yüzlerce  kadın  dağlara  aktı.  Afrin'de  örneğin  ilk  katılım sağlayan  arkadaş  Ruken'di.  Bunlar  ardından  birçok kadını  çekti.  Kürdistan'ın  en  küçük  parçası  olmasına  rağmen,  kadın  katılımının  bu  kadar  yüksek düzeyde  olması,  erkekte  de  belli  kırılmalara  yol açtı.  Kadınlar  örgütlendikçe,  güç  haline  geldikçe erkeğin  geri  yanları  dönüşmeye  başladı. 

Birbirini  etkileyen  ve  birbirini  doğrudan  besleyen  direniş... 

Öyle,  tüm  bu  tabloyu  göz  önüne  aldığımızda Kobane  direnişinin  Kürt  kadın  direniş  mirasından güç  aldığını  rahatlıkla  görebiliriz.  Tüm  dünya kadınlarının  bunu  bilmesi  gerekiyor.  Bu  topraklarda  bir  kadının  evden  çıkması  ve  örgütlenmesi aslında  devrimin  kendisidir.  Şimdi  her  yerde kadını  görmek  mümkün.  Artık  toplum  içeri-  rf\ sinde  kadın  arkadaşlara  karşı  büyük  bir  saygı var.  Mesela  Kobane'de  en  çok  saygı  duyulan  ve kabul  edilen  kesim  kadın  arkadaşlarımızdır.  Ben kendim  de  Kobane'de  bulundum.  Kobane  diğer yerler  gibi  değil,  Kobane'deki  halk  kadınları  hem kutsal  görüyor  hem  de  kadına  müthiş  güveniyor. 
Çünkü  öncü  kadın  arkadaşlarla  çok  önceden  tanışma  imkanı  buldu.  Bu  arkadaşlar Kobane'yî  çok  etkiledi¬ 


ler.  Kobane'de  en  çok  dikkatimi  çeken  özellik, sadece  kadınların  kadına  karşı  saygısı  değil,  erkeklerin  de  kadına  müthiş  saygı  göstermesidir. 
İhtiyarlar  bile  kadın  arkadaşlara  'komutanlarımız' diyordu.  Örneğin  Ape  Nemir  kadın  arkadaşlarımıza  "bunlar  benim  komutanlarımdır"  diyordu.  Bu toplumun  ulaştığı  bilinç  düzeyini,  erkek  egemen sistemin  yıkılışını  gösteriyor.  Kadın  iradesinin ortaya  çıkarılmasını  gösteriyor.  Kadının  oradaki direnişi,  duruşu  birçok  şeyi  kırdı. 

Kobane'de  kadın  direnişleri  toplumda  çok büyük  bir  etkiye  neden  oldu.  Tabular,  yargılar, kadını  ele  alış  göz  önünde  bulundurulduğunda sizin  hareketiniz  açısından  nasıl  bir  karşılığı  oldu? 

Kobane  direnişi  aynı  zamanda  kadınların,  5 
bin  yıllık  erkek  egemenliği  ve  sömürgeciliğinden hesap  sormanın  adıydı.  Bir  çok  tabu  yıkıldı,  bir çok  gerilik  aşıldı,  kadını  küçümseyen,  horlayan, varlık  olarak  görmeyen  anlayışlar  yerle  bir  edildi. 
Kadın  iradesi,  cesareti  ve  direnişiyle  "ben  varım" dedi.  Bunun  çok  büyük  etkileri  oldu.  Örneğin gerçekleştirdiğimiz  YPG  Konferansı'nda  bütün erkek  arkadaşlar,  kadın  özgürlük  çizgisi,  kadın varlığı  ve  kadının  mücadele  çizgisi  temelinde  kalkıp  söz  verdiler.  Bu  öyle  sıradan  bir  durum  değil ve  çok  anlamlı  bir  duruştu.  Bu  konferansta  kadın öncülüğüne  sürekli  vurgu  yapılması,  kadın  direnişinin  erkeği  ne  kadar  derinden  etkilediğini  gösteriyor.  En  çarpıcı  nokta  ise  her  arkadaşın  söz verirken,  her  şeyden  önce  kadının  yoldaşlık ruhuna  ve  direnişine  vurgu  yaparak  sözlerine başlamalarıydı.  Her  erkek  arkadaş  için  kadın özgürlük  çizgisi,  mücadelenin  anlam  ve  başarı sözünün  temeli  olmuştu.  Bu  mücadele  süreci buyunca  şehit  düşen  kadın  arkadaşların  direnişi hem  toplumda  ve  özellikle  erkek  arkadaşların üzerinde  çok  büyük  bir  etki  yaratmıştır.  Kısa  bir zaman  önce  YPJ  Konferansımızı  da  gerçekleştirdik.  Örgütlülüğümüzü  nasıl  büyütür,  eksikliklerimizi  nasıl  giderebiliriz  üzerine  tartışmalar  yürüttük.  Konferansımızın  ana  sloganını  "Kobane'de kadının  direnişi,  5  bin  yıllık  erkek  egemenlikli  zihniyetin  iflasıdır"  diye  belirledik.  Bu  anlamda  bizler  bu  direnişi  tüm  kadınlara  armağan  ediyoruz. 
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Kobane  küçük  bir  kent,  fakat  dünyanın  hayran kaldığı  büyük  bir  direniş  açığa  çıkardı.  Bunun  ark planı  açısından  neler  söyleyebilirsiniz? 

Kobane'ye  yönelik  saldırı,  öyle  sıradan  bir  saldırı  değildi.  Direniş  de  sıradan  bir  direniş  değildi. 
Kobane  direnişi  neden  tüm  dünyayı  şaşırttı? 
Birincisi;  çok  kısıtlı  imkânlarla,  kalaşnikof  ve  el bombalarıyla  bu  çetelere  karşı  duruyorduk.  Hiçbir şeyimiz  yoktu,  ama  herkesten  çok  irademiz  ve başarı  umudumuz  vardı,  bizi  zafere  taşıyan  da  bu gerçeğimizdi.  Fedai  bir  ruh  vardı  ve  tek  sözümüz ise  "onlar  ancak  cenazelerimizi  ezerek  geçerler" sözüydü.  Yani  aslında  düşmanı  durduran  YPG  ve YPJ  savaşçılarının  çelik  iradesiydi.  En  önemlisi  de düşmanı  bitiren  cesarettir  ve  biz  Kobane'de  bu cesareti  sergiledik.  Kobane  direnişi  tüm  dünyaya bir  kez  daha  hiçbir  gücün  halkların  gücünü  yenemeyeceğini  göstermiştir.  Burada  büyük  bir  onur mücadelesi  sergilendi.  Onur  derken  ne  anlıyoruz? 
Onur  bir  halkın  toprağına,  halkına,  kültürüne  ve tarihine  bağlılığıdır,  bu  uğurda  onurlu  bir  ölümü seçmesidir.  En  büyük  onursuzluk  ise  topraklarına sırt  çevirmektir  ki  o  en  büyük  ölümdür. 

Bize  biraz  da  Kobane  direniş  günlerinde  sembolleşen  kadın  isimlerinden,  tanıklıklarınızdan, yaşadıklarınızdan  bahsedebilir  misiniz? 

Kobane  direnişinin  üçüncü  gününde  birçok çevre,  "Kobane  ha  düştü  düşecek"  diye  beklerken, o  günler  büyük  direnişlere  tanıklık  etti.  Kobane'nin dört  bir  yanı  direniş  kalelerine  dönüştü  ve  her arkadaşın  bedeni  Kobane'nin  savunması  için  çeper oldu.  Kobane'de  Arin  Mirkan  sembol  oldu  ve onlarca  genç  kadın  yoldaşımız  direniş  ruhu  ve duruşuyla  birer  direniş  abidesi  olarak  hep  aklımız¬ da  kalacak.  Savaş  mevzilerinde  kahramanca duruşlar  sergilendi;  örneğin  cephe  komutanı Rojen  Rojhelat  arkadaş  sergilediği  direniş  nedeniyle  bir  çok  savaşçının  o  cepheye  geçme  istemini doğurdu.  Birçok  savaşçı  onun  yanında  savaşmak istemiştir.  Savaşın  en  yakıcı  anlarında  dahi  kadına yönelik  önyargı  ve  inançsızlık  duvarlarının  nasıl  tek tek  yıkıldığını  görebiliyorduk.  Savaş  sadece  fiziki bir  güç  ile  açığa  çıkmaz,  irade  lazım,  inanç,  kararlılık  ve  en  önemlisi  de  cesaret  lazım.  İşte  tüm  bu saydıklarımız  Kobane'de  kadın  şahsında  tamamlanmış  bir  gerçekliktir.  Kobane  başarısının  birçok nedenini  sayabilirim,  ama  en  önemlisi  de  yoldaşlık bağlılığıydı.  Sınırlarını  tarif  edemeyeceğim  bir sevgi  söz  konusuydu.  Orada  birbirileri  için  gözünü kırpmadan  canını  feda  edebilen  bir  ruh  yaşanıyordu.  Her  sokak,  her  bina,  her  bir  duvarın  önü  bu ruha  tanıklık  etmiştir.  Örneğin  Gulan  arkadaşımız doğu  cephesinde  sadece  cephe  komutanı  değildi, yoldaşlarıyla  aynı  mevzide  savaşır  ve  onları  yönlendirirdi.  Yine  Jiyan  arkadaşımız  Kaniya  Kurdan bölgesinde  -ki  savaşın  en  yoğun  olduğu  yerlerden¬ di-  son  ana  kadar  büyük  bir  kararlılıkla  mücadele  etti  ve  şehit  düştü.  Yine  Heval  Zozan  ve  Erîş j;  yoldaş  "ancak  cenazemizi  ezip  öyle  geçerler" sözleriyle  büyük  bir  direniş  ve  fedakârlık  gösterdiler.  Bütün  arkadaşlar  durmadan,  dinlenmeden,  yemeden  ve  içmeden,  uyumadan  savaşıyorlardı.  Güney  cephesinde  Revan  arkadaş  çok 
1  ||  uzun  bir  alanı  kapsayan  bir  yerde  durmadan  ve 
soluk  almadan  savaşmıştır.  Yaralandıktan sonra  da  arkadaşlarının  bütün  dayatmalarına  rağmen  geri  çekilmemiş  ve  fedai  bir  eylem  gerçekleştirmiştir.  Hebun  Derîk  arkadaş  savaşın  en  kızgın anlarında  hiç  durmadan,  tek  tek  mevzileri  dolaşmış,  arkadaşların  yanında  olmuştur.  Bir  komutan olarak  yoldaşlarıyla  aynı  mevzilerde  kalmak  ve onlara  moral  vermek  için  büyük  çaba  sarf  etmiştir. 


Kobane  direnişi  ezilen  halkların  ve  en  çok  da -^‘-kadınların  umut  kaynağına  dönüştü.  Direniş ’  hakkında  bir  çok  çizim,  afiş  hazırlandı. 

Programlar  yapıldı.  1  Kasım  Dünya  Kobane Günü'nde  ise  halklar  Kobane  için  alanlardaydı. 


Diğer  bir  arkadaş  ise  Rojda  arkadaştır.  O  da  Kaniya Kurdan'da  büyük  bir  direniş  göstererek  şehitler kervanına  katıldı.  Elbette  bunun  gibi  yüzlerce örnek  var.  Örneğin;  Destina  yoldaş  Güney Kürdistanlı  bir  yoldaştı  ve  savaşın  ilk  günlerinden itibaren  yanımızdaydı.  Sanki  savaşa  değil  de  hala¬ ya  tutuşmak  için  buradaydı.  İlk  günlerden  itibaren moral  ve  coşkusundan  hiçbir  şey  eksiltmedi. 
Büyük  bir  heyecanla  savaş  alanına  gitmek  ve savaşmak  istedi.  Komuta  ettiği  12  kişilik  grubuyla bir  binada  sabahtan  akşama  kadar  savaştılar  ve son  anına  kadar  direnerek  şehit  düştüler. 

1  Kasım  Dünya  Kobane  günü.  Geçtiğimiz  yıl 
dünyanın  birçok  yerinde  insanlar  sizler  için  alanlarda  destek  mesajı  gönderdi.  Kobane  direnişi aslında  biraz  da  dünya  kadınlarının  ilham  kaynağı  oldu.  Bu  konuda  neler  söylemek  istersiniz? 

İnsanları  şaşırtan  noktalardan  biri  de  sanırım genç,  kadın,  yaşlı  çocuk  demek  halkın  komple  bir direniş  içerisinde  olmasıydı.  Savaşın  en  kızgın  günlerinde  Kobane'yi  terk  etmeyen  birçok  anne vardı.  Her  yerden  ateşler  yükseliyordu,  diğer  bir yandan  Kuzey  Kürdistan  sınırı  boyunca  kadın, çocuk,  genç  ve  yaşlı  insanların  bekleyişi  sürüyordu.  Onların  haykırışlarını  duyabiliyorduk.  Savaş çemberi  içinde  bir  yandan  kurşun  sesleri,  diğer  bir yandan  zılgıtlar  eşliğinde  "Jin  Jiyan  Azadî"  sloganları  yükseliyordu.  "Kobane  direnişi  kadın  direnişidir"  belirlemesi  öylesine  sıradan  yapılmış  bir  belirleme  değildir.  Çünkü  bu  direniş  dünyaya  korku salmış  ve  bela  olmuş  çeteci  güçleri  bozguna  uğrattı.  Bu  direnişin  sonucunda  Kobane'de  insanlık kazandı,  kadınlar  kazandı,  özgürlük  kazandı,  umut kazandı.  Kobane'de  kaybetmeye  mahkûm  olan, emperyalizm  ve  egemenlikçi  zihniyet  oldu. 
Kobane'de  gerici  zihniyet  yenildi,  örgütlenen  ve bilinçlenen  halkların  ve  kadınların  cesareti  kazandı.  Üstelik  bunu  kendi  öz  gücüne  dayanarak kazandı,  başardı.  Bizler  için  en  büyük  destek  ve yardım,  dünyanın  her  yerinden  yükselen  kadınların  sesiydi.  Savaş  çemberinde  çok  fazla  dünya  ve bölge  gündemini  takip  etme  durumumuz  yoktu; her  arkadaş  bu  direnişin  dışarıya  nasıl  yansıdığını  ve  nasıl  bakıldığını  merak  ederdi.  Tabii  ki  dünyanın  dört  bir  yanından  gelen  destekler  bizler açısından  büyük  bir  moral  kaynağıydı.  Bizler  de Kobane  zaferini  tüm  dünya  kadınlarına  armağan ettik.  Direnişin,  özgürlüğün,  başarının  yeni  yaşamı  beraberinde  getireceğini  çok  iyi  biliyorduk. 
Bu  yeni  ve  özgür  yaşam  da  tüm  dünya  kadınlarına  armağan  edildi.  Bu  anlamda  Kobane'nin evrenselleşen  direnişinin  kadınları  birleştiren, buluşturan  bir  yönü  de  var.  Sevincimiz  ortak sevince  dönüştü.  Bunun  daha  da  büyümesi  ve gelişmesi  temel  dileğimiz  tabii. 


O  z  savunma  ile bir  umudu  yeşerttik 


Kadınların  öz  savunma  örgütlülüğü  çok  ender karşılaşılacak  bir  şey.  Kadınlar  büyük  bir  imkansızlık  içerisinde  örgütleniyor  ve  silahlanıyor. 
Nasıl  bir  ihtiyaçtan  yola  çıkılarak  böyle  bir  oluşuma  gidildi? 

Savunmasız  bir  hallan  varlığından  söz  etmek mümkün  değildir.  Her  canlının  kendini  savunmaya ihtiyacı  vardır.  Yaşamak  için  kendini  savunmaya  ihti¬ 


yaç  duyarsın  ve  bu  doğanın  kuralıdır.  Böyle  bir örgütlemeye  giderken  de  amacımız  birilerini yok  etmek  veya  bir  yerlere  saldırmak  değildi.  Biz  sömürgeci bir  güç  değiliz;  temel  amacımız varlığımızı  korumak  ve  bize dönük  gelişecek  herhangi  bir saldırıya  karşı  halkımızı  korumaktır.  Kuruluş  amacımızın  bu  olduğunu  bir  kez daha  altını  çizerek  belirtmek  isterim.  Rojava’da  kadın öncülüğünde  bir  halkın  var  olma  mücadelesini yürüttük  ve  bu  mücadelede  başarılı  olduğumuzu  da söyleyebilirim.  Elbette  Rojava’nın  birçok  yerinde mücadele  verdik.  PeJd  neden  Kobane’deJd  direniş insanları  inanılmaz  etJdledi?  Çünkü  saldırılar  çok büyük  ve  korkunçtu.  Saldıran  güçler  de  öyle  sıradan güçler  değildi;  aynı  zamanda  tüm  dünya  bu  süreci 


yalandan  taJdp  ediyordu.  Bizim  direnişimiz,  böylesi büyük  bir  saldırıda  ortaya  çıktı,  böylesi  bir  saldırı  karşısında  tarihi  bir  direniş  söz  konusuydu.  YPJ,  bu  vahşet  çeteleri  karşısında,  destansı  bir  direniş  şergildi, devletlerin  dahi  başedemediği  çete  sürüsünü  destansı  bir  direniş  ile  geri  püskürttü.  Bu  direniş  süreci buyunca,  “yapamaz  ve  güç  getiremez”  denilecek  tek bir  arkadaşla  karşılaşmadım  diyebilirim.  Her  kadın arkadaş  büyük  bir  irade  ve  güçle  bu  sürece  katılmıştır.  YPJ  her  şeyden  önce  büyük  bir  moral  kaynağıydı ve  bu  moral  düzeyi  hiç  düşmedi.  Çünkü  kendine  inanıyordu,  gücüne  güveniyordu,  gittiği  ve  başardığı  her çalışmadan  sonra  daha  da  güçleniyordu.  Ve  her  kadın öz  gücünü  açığa  çıkarttıkça  kendine  karşı  müthiş  bir öz  güven  duyuyordu.  Kobane  direnişinde  kadınlar aynı  zamanda  tüm  dünyaya  ayna  tutuyordu,  “acaba umudu  yeniden  yeşertip  dünya  kadınlarına  taşırabilir 


miyiz”  diye  üstün  bir  sorumluluk  da  taşıyorlardı.  Bu direnişin  sonucunda  da  çok  net  gördük  Jd,  başarı kadınların  yüce  direnişiyle  gelişiyor  ve  bu  insanları daha  derin  etJdliyor.  Toprağa  bağlılık,  özgürlük  tutkusu  ve  kadının  yoldaşlarına  olan  bağlılığı,  yani  bu ruh  onu  başarıya  taşımıştır.  Çünkü  orda  halJana  ve toprağına  bağlılık  inanılmaz  derecede  güçlüydü  ve mutlaka  burada  bir  başarı  sağlanmalıydı.  Her  YPJ  Ti arkadaş  bu  ruhla  mücadeleye  sarıldı  ve  halkını  başarıyla  onurlandırdı.  Mücadele  süreci  buyunca  hiçbir YPJ  Ti  kendini  geri  çeJonedi,  tam  tersi  mücadelede yer  alabilmek  için  inanılmaz  bir  çaba  sarf  ediyorlardı. 
Örneğin  henüz  yaşları  küçük  olan  bazı  Kobaneli  Jazlar  vardı;  elimizden  geldiğince  onları  savaş  ortamına koymamaya  çalışıyorduk.  Ancak  “Kobane’de  ölümkalım  savaşı  veriliyor  ve  siz  bizi  katmıyorsunuz”  diye serzenişte  bulunuyorlardı. 
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•  Zine  NURHAK 

Sonbahar  mevsimidir  şimdi.  Öyleymiş. 
Takvim  öyle  diyor.  Ama  göz  de  kalp  de öyle  demiyor.  Sonbahara  dair  tek  bir  şey yok  şimdi  etrafımda.  Ağaç  yok  ki  yaprakları sararsın,  sarı  sıcak  güneşin  ışınlarının  sızdığı kızıllık  büyülesin  ruhumuzu.  Kesk  û  sor  û  zer' e bürünmüş  dalların  masmavi  gökyüzüyle  aramızda  ördüğü  köprünün  altından  geçerken  keşfettiğin  cevizleri  kırıp,  Degen'den  dinlediğimiz gerilla  kaydı  şarkılar  eşliğinde  kabuklarından ayırdığın  gün  var  ya,  işte  o  benim  de  son  sonbaharımdı.  O  koca  ağacın  dibindeki  kurumuş yapraklar  altında  bir  hazine  bulmuş  gibi  sevinmiş,  gülümseyerek  uzatmıştın  avucunun  içindeki  ayıklanmış  cevizleri.  Sarının  değdiği  mavi havayı  içine  çekerken  çok  mutlu  görünüyordun,  Özgür.  Şimdi  anlıyorum  seni. 

Vadinin  içinde  koca  mantar  görünümlü çadırlarına  çekilirken  herkes  akşam  saatlerin¬ de,  sense  suyun  hemen  kenarında  keşfettiğin bir  düzlüğün  üzerine  sererdin  incecik  minderini.  Çadır  kurmayıp  öylece  gökyüzünün  altında yumardın  gözlerini.  Anlamadım  o  zaman bunun  sebebini.  Şimdi  anlıyorum  seni,  Özgür. 

Şehir  gerçeği  ile  ilgili  tartışmalarımızda  çoğu zaman  anlaşamazdık.  Şehir  gerçeğini  toptan reddediyordun.  Ki  sen  de  şehirde  doğmuş büyümüştün.  Hatta  bir  zamanlar  tarihçilerin "Doğunun  Kraliçesi"  dediği  bir  şehir  olan Halep'te.  Ama  reddediyordun.  O  zaman  buna anlam  veremiyordum.  Şimdi  anlıyorum  seni, Özgür.  Sen,  şehirden  ve  ona  dair  her  türlü  kalabalıktan  arınmak  istiyordun. 

Sen  dönüş  yapmak  istiyordun.  O  dönüş  senin için  Kuzey' e  giden  yollardan  geçiyordu.  10  yıla yakın  bir  zaman  kalmıştın  Kuzey'in  dağlarında. 
Dile  kolay  değil.  Çoğunlukla  da  Dersim  dağlarında.  Ki  sen  de  Rojava'nın  dağlısıydın.  Özgür Afrin'din.  Dersim'i  çok  özlemiştin,  değil  mi? 
Akşamları  ne  çok  gelip  kullanmasını  bilmediğin bilgisayara  flaşlarını  takıp  Dersim'de  çekilmiş fotoğraflara  bakmak  için  izin  isterdin.  O  flaşlara bir  şey  olmasın  diye  her  seferinde  kullandıktan sonra  tekrar  naylonla  sarardın.  Sonra  ne  olur ne  olmaz  diyerek  4-5  flaşa  dağılmış  fotoğrafları tek  tek  çekildikleri  zaman  ve  yerlere  göre  dosyalayıp  ayrıca  kaydettik.  O  dosyalara  bile  en çok  özlediklerinin  adlarını  yazdırmıştın:  Şehit Derya,  Şehit  Faraşin,  Şehit  Fırat,  Şehit  Helin, Şehit  Ruksen... 

Sen  dönüş  yapmak  istiyordun.  Kendini  her şeyinle  buna  hazırlıyordun.  Kalbindeki  pusula Kuzey'i  gösteriyordu.  O  pusulayı  eline  verseydiler  haftalarca,  hatta  aylarca  aralıksız  yürümeye ne  çok  hazırdın  sen.  Sanki  ellerin  ayakların  bağlanmış,  ipler  çözüldüğü  an  koşuya  geçecek gibiydin.  Koşmayı  çok  özlemiştin  sen.  Başını 


Aşkım  sen  geçtin,  barış  talepleriyle  sıcacıktı hava,  buz  kesti... 

Aşkım  sen  geçtin,  aydınlıktı  yüreğimiz  karardı... 
Aşkım  sen  geçtin,  umutlarımız  vardı,  söndü karalar  inen  gözlerimizdeki  ışıklar  gibi... 

Aşkım  sen  geçtin,  silahlarla,  tüm  yok  ediciler gibi,  bizim  barış  istediğimiz  yollardan... 

Aşkım  sen  geçtin,  devletin  memurları  güldüler mutluluktan,  biz  henüz  gözyaşlarımızı  akıtamazken  acıdan... 

Aşkım  sen  geçtin,  bombalandın,  bizleri  bölmek için  yeni  bir  fırsat  belledi  birileri... 

Aşkım  sen  geçtin  diye  binler  gömüldü  karanlığa bazılarımız  tüm  bedenleriyle  bazılarımız  ruhlarıyla... 

Aşkım  sen  geçtin  diye  sağ  kalanlarımız  utançlarından  yerin  dibine  girdi... 

Aşkım  sen  geçtin  diye  binlerinin  cebine  oluk oluk  petrol  akarken,  yüreğimizden  kan  boşaldı, canımızdan  can  boşaldı... 

Aşkım  senin  geçtiğin  yerlerde  gemicikler  yüzdürürken  bazı  çocuklar,  plastik  oyuncak  gemilerle dahi  oynayamayacak  sokaklarda  cansız  yatan  bebeler... 

Aşkım  senin  geçtiğin  yerlerde  canlarımız  dizildi paramparça,  sokaklara,  kaldırımlara,  birileri  yalanları  dizmeye  hazırlanıyordu  o  sıra... 

Aşkım  senin  geçtiğin  yerlerde  parçalanan  bedenleri  toplamaya  çalışırken  gaz  sıkıldı  üzerimize... 

Aşkım  senin  geçtiğin  yerlerde  panik,  şok,  korku yerleşti  yüreğimize  ama  bu  şenle  savaşma  azmimizi yok  etmedi  yine  de... 

Aşkım  senin  geçtiğin  yerlerde  yavrularımızın  ölü bedenlerine  sarılarak  uyuduk  geceler  boyu... 

Aşkım  senin  geçişin  üzerine  birileri  ölü  var  mı hesabına  girişmişken  biz  bu  kez  hangi  canımızdan mahrum  olduğumuz  kaygısıyla  kavrulduk... 

Aşkım  senin  geçişin  üzerine  oy,  iktidar  hesapları  yaparken  birileri,  bize,  üzerimize  devrilen  acının altından  kalkmalı  mı  kalkmamalı  mı  hesabı  düşüverdi... 

Aşkım  senin  geçişin  üzerine  komşu  ülkelerin bölünme  hesapları  yapılırken  bu  ülke  bize  dar  gelmeye  başladı,  nefes  alamıyoruz... 

Aşkım  sen  devlet  misafirhanelerinde  ağırlanırken  bir  güzel,  biz  yaralananlar  bir  kez  daha  vurulduk  devlet  hastanelerinde,  ağır  masraflarla... 

Aşkım,  ailen,  anan  baban  yıllardır  bas  bas  bağırıyordu,  kötülerin  safına  geçtiğini  haykırıyorlardı, kurtarın  diyorlardı  ama  sen  “makul  şüphe”  oluşturmuyordun,  biliyordun  rahattın... 

Aşkım,  sen  makul  şüphe  oluşturacak  eylemlerde bulunmuyordun  ama  “cinayetleri  durduracağız” diyenler  ağızlarını  açamadan  derdest  edilip  karakola  alınıyordu... 

Aşkım  sen  daha  önce  de  geçtin  Suruç’ta  pis  pis sırıtarak,  yine  sırıtıyor  muydun  Ankara’da?  Nasıl olsa  bizler  senin  utancını  da  sırtlardık,  biliyorsun... 

Aşkım  biz  seni  lanetledikçe  kötülüğünden  dolayı,  yaptığın  kötülükleri  maç  izler  gibi  izleyen  seyircilerin  tribünlerden  alkışlıyor  seni,  duyuyorsun... 

Aşkım  sen  öldürdükçe  Feridler  ağlıyor  “beni toprağa  gömmeyin”  diye... 

Aşkım  sen  öldürdükçe  biz  öldük,  biz  öldükçe sen  güçlü  biz  suçlu  olduk... 

Aşkım,  sen  cezasız  kaldıkça,  bu  ülkede  katliamlar,  savaşlar,  soykırımlar  tekrarlayacak  diye  ürperirken,  birileri  kendileri  giderse  “beyaz  Toroslar  gelir” diye  tehdit  ediyor  bizleri... 

Aşkım  sen  de  eğitimden  geçiyorsun,  ölmek  ve öldürmek  üzere,  oysa  ne  iyi  olurdu  bilim  ve  sanat eğitiminden  geçseydiniz  insanları  “güzel”  ve  “iyi” “yaşatmak”  için... 

Aşkım  sen  örgütlü  saldırıları  ve  katliamları  gerçekleştirdin,  biz  ise  örgütlü  direnişi... 

Aşkım  senin  ibadetin  kafa  kesmek,  bizim  ibadetimiz  insan  sevmek... 

Aşkım,  bizler  inadına  kardeşlik  diye  halay  çekerken,  sen  İslam  kardeşliği  adına  devam  et  kardeşlerini  bir  bir  düşürmeye  toprağa... 

Aşkım  sen  kadın  düşmanlığını  var  gücünle  sürdürürken,  bizler  inadına  kadın  erkek  omuz  omuza yürüyoruz  aydınlığa... 

Aşkım  sen  cihat  peşindesin,  biz  fuat... 

Aşkım  senin  hesapların  da  gün  gelir  döner,  bak sen  günden  güne  eridikçe  kantonlar  çoğalıyor  bir bir... 

Biz  Ermeniler  ninelerimizden  dedelerimizden duyduğumuz  tek  bir  cümleyle  büyüdük,  “O  günler gitsin  bir  daha  gelmesin”,  ama  gariplerin  duası  da kabul  olmuyormuş. 


göğe  uzatıp,  gözleri  kapalı,  kollarını  kanat  gibi  açarak  koşmayı... 

Sonra  pusulanın  ibresi  Batı'ya döndü.  Bir  başka  dönüş  yolundaydın  bu  kez.  Şengal'in  ertesi, 

Kobane'nin  öncesiydi.  Gönül  razı değildi,  ama  dil  'yok'  diyemiyordu. 
"Güneş'in  fotoğraflarını  buldum"  dediğimde,  birkaç  gün  sonra  internetin  olduğu  taraflara  gideceğini,  o  zaman  gönderebileceğimi  söylemiştin.  Bir  ihtimaldi  ya,  sordum  internettekilere  "Özgür  Afrin'i  tanıyor musunuz?"  "Sarışın  olan  mı?  Şu  an  burada" dediklerinde  ne  kadar  sevinmiştim.  Sonra  sen geldin,  üzerinde  YPJ  üniforması.  Ekrana  bakıp gülüyordun.  İlk  defa  internet  yoluyla  görüntülü konuşuyordun  ve  bu  o  kadar  tuhafına  gidiyordu  ki,  kendisini  çeken  video  kamerasına  bakmaya  utanan  genç  bir  kız  gibi  ellerinle  yüzünü kapatıp  gülüyordun.  Çok  güzel  gülerdin,  Özgür. 
Öyle  içten,  öyle  ağız  dolusu  ki,  yüzüne  hiç hüzün  düşmemiş  gibi.  Biliyorum,  bir  tek  hüznü en  derininde  taşıyanlar  böyle  gülebilir. 
Biliyorum,  Özgür... 

Seni  Halep'e  ya  da  Afrin'e  gidecek  biliyordum.  Oraları  iyi  biliyordun. 

Dünyanın  gözleri  Kobane  üzerineydi.  Dört bir  yanda  insanlar  meydanlara  inip,  ellerinde YPG  ve  YPJ  bayraklarıyla  direnişi  selamlıyordu. 
Afganistan'da  bile  kadınlar  "Direnişiniz  direnişimizdir"  deyip  bu  tarihi  direnişte  savunulanın insanlık  olduğunu  herkese  anlatıyordu. 
Direniş  yüceleşirken  kara  adamlar  ve  onların ortakları  daha  da  alçalıyordu.  Alçakça  saldırıyorlardı.  Alçaktılar.  Alçaklıkta  sınır  tammıyordular.  Ortaklarıyla  bomba  yükledikleri  araçla sınırı  geçtiler. 

İki  gün  sonra  sekiz  arkadaşın  şehit  düştüğünü öğrendik.  Üç  şehidin  fotoğrafı  ve  sicili  vardı.  Beş arkadaşın  ise  sadece  isimleri  verilmişti.  "Özgür Jiyan"  ismini  okuyunca  kalakaldım.  Hayır,  sen olamazdın.  Sen  Kobane'de  değildin  ki.  "Yaygın bir  isimdir,  O  değildir"  demişti  arkadaşlar. 
Kendimi  buna  inandırmaya  çalıştıysam  da  sen olduğunu  biliyordum,  Özgür.  Biliyordum. 
"Özgür"  dedim,  "Bizim  Özgür  şehit  düşmüş..." 

Acıyla  büyür  yüreklerimiz.  Her  şehadet  acı verirken,  şehidin  düşlerini  geleceğe  taşıyıp  gerçek  kılma  görevini  de  omuzlara  yükler.  Acılar böyle  anlam  bulur  özgürlük  mücadelemizde. 
Fakat  senin  şehadetin,  daha  önce  hiç  yaşamadığım  çok  farklı,  ağır  bir  acı  akıttı  kalbimin  en derinine.  Seni  düşündüm,  Özgür.  Günlerce düşündüm.  Geceler  boyu.  Hala  da  düşünüyorum.  Ama  kabullenemiyorum.  Kalbi  sınırsız dağlar  için  çarpan  özgür  kız,  simge  şehrin  en yangın  yerinde  gözlerini  yumarken  parmaklarını  son  kez  toprağa  değdirip  o  kokuyu  içine çekemeyişini  kabullenemiyorum. 


zamanıysa eğer,  gülüşlerini  toplamanın  tam  vaktidir. 
Düşlerini  yüreklerimizin en  orta  yerine  nakşedip 
Özgür  olma  zamanıdır. 
Dağ  gülüşlü  Özgür  kız, sen  kalbimizi  öyle  bir dağladın  ki,  dağ  oldun simge  şehrin  en  yangın yerinde.  Dört  bir  yanı dağ  kokuyor  şimdi... 


O  anı  çok  düşündüm,  Özgür.  Duvarları  delik deşik  olmuş  bir  binanın  içinde  savaşırken  betona  düşüş  anını  düşündüm.  Öylece  toz  içinde sırtüstü  soğuk  yerde  yatarken  neler  hissettiğini anlamaya,  duygularını  hissetmeye  çalıştım.  O an  kalbim  öyle  ağırlaştı  ki,  tutmazsam  ruhumun derinliklerinde  sonu  olmayan  bir  boşluğa  düşecek  sandım.  Senin  özlemindi  beni  bu  kadar  sarsan.  Dağlara  özlemdi.  Bilmezdim  özlemin nefessiz  bırakabileceğini. 

Derler  ki  yaşamın  son  anlarında  acı  veren fiziksel  yaralar  değildir.  Hissetmeye  çalıştım, Özgür.  Dersim'de  yumuşak  toprağa  düşseydi bedenin,  çime  değseydi  ellerin,  mavi  gökyüzünün  sonsuzluğu  içinde  beyaz  bulutlar  olsaydı son  gördüklerin,  daha  az  acı  verir  miydi? 

Ama  acı  da  sevgidendir.  Acının  da  sevginin de  kaynağı  birdir,  kalptir.  Kalpse  yarımay gibidir. 

Şimdi  kalp  zamanıysa  eğer,  gülüşlerini  toplamanın  tam  vaktidir.  Düşlerini  yüreklerimizin  en orta  yerine  nakşedip  Özgür  olma  zamanıdır. 
Dağ  gülüşlü  Özgür  kız,  sen  kalbimizi  öyle  bir dağladın  ki,  dağ  oldun  simge  şehrin  en  yangın yerinde.  Dört  bir  yanı  dağ  kokuyor  şimdi... 
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Jannetje  Johanna  Schaft  (Hannie),  2.  Dünya Savaşı  sürecinde  Hollanda'daki  anti-faşist mücadelede  yer  almış  ve  bu  mücadele  uğruna  canını  vermiş  cesur  bir  komünist  kadın  direnişçi.  Direniş  saflarındaki  gizli  adı  Hannie  idi  ancak  o, "Kızıl  saçlı  kız"  olarak  efsaneleşti. 

Hannie  Schaft  16  Eylül  1920'de  Hollanda'nın Haarlem  şehrinde  doğdu.  Annesi  barış  ve  sosyal adalet  arayışcısı  Hristiyan  bir  tarikat  olan Mennonite'ye  mensup,  babası  ise  Sosyal Demokrat  İşçi  Partisi  üyesiydi.  Hannie  Amsterdam Üniversitesi'nde  hukuk  okurken  Philine  Polak  ve Sonja  Frenk  isimli  iki  Yahudi  kızla  arkadaş  oldu.  Bu arkadaşlık  onun  Yahudi  karşıtı  eylemlerden  derinden  etkilenmesine  yol  açtı.  Almanya'nın  2.  Dünya Savaşı  sırasında  Hollanda'yı  işgal  etmesi  ardından üniversite  öğrencileri  işgal  güçlerine  sadakat  belirten  bir  bildiriyi  imzalamak zorundaydılar.  Hannie, işgal  güçlerine  destek  açıklamasını  imzalamayı  reddedince  eğitimine  devam etme  olanağını  yitirdi  ve tekrar  ailesinin  yanına  dönmek  zorunda  kaldı.  Bundan sonra  Hannie  direniş  hareketine  günden  güne  daha aktif  katılmaya  başladı  ve 
Alman  Nazi  askerlerinden  saklanmak  zorunda  olan insanlara  kimlik  kartları  ve  yiyecek  kuponlarının temininde  yardımcı  oldu. 

Hannie  Schaft,  Hollanda  Komünist  Partisi  ile  sıkı ilişkileri  olan  "Direniş  Konseyi"  isimli  harekete katıldı.  Onu  komünistlerle  ilişkiye  geçmeye  iten neden,  aktif  bir  direniş  içinde  olmalarıydı.  Hannie, arkadaşı  Truus  ile  birlikte  Alman  faşistlere,  işbirlikçilere  ve  hainlere  yönelik  çeşitli  eylemler  gerçekleştirdi.  Almancayı  akıcı  bir  şekilde  öğrendi  ve Alman  askerlerle  ilişki  geliştirdi.  Bundan  dolayı kimi  direnişçiler  onu  hain  olarak  değerlendirdi. 

"Direniş  Konseyi"nin  Velsen'deki  bir  alt  örgütü grup  liderlerinin  izni  olmadan  bir  çiftçiyi  öldürünce,  Hannie  bunu  yapanların  isim  listesini  liderleri¬ ne  getirdi.  Bu  listedeki  kişilerin  ismi  daha  sonra 


güvenlik  güçlerine  verildi-  ki,  bu  kesinlikle  ölüm anlamına  geliyordu.  Savaştan  sonra  bu  olay  özel bir  komisyon  tarafından  incelemeye  alındı. 

Hannie  Schaft,  17  Nisan  1945'de  illegal  komünist  gazete  "de  Waarheid"i  (Gerçek)  dağıtırken Haarlem'deki  bir  askeri  kontrol  noktasında  tutuklandı.  Savaş  sonunda  işgalcilerle  HollandalI  yetkililer  arasında  idamların  durdurulması  için  bir  anlaşmaya  varılmasına  karşın,  savaşın  bitmesinden  üç 
hafta  önce,  Hannie  tutuklandığı  17  Nisan  1945 
tarihinde  Bloemendaal'daki  kumullarda  (kum tepeleri)  kurşuna  dizildi.  Rivayete  göre,  iki  adam onu  oraya  götürdü  ve  biri  yakın  mesafeden  ateş etmesine  karşın  onu  sadece  yaralayabildi.  Hannie, "Ben  senden  daha  iyi  ateş  ederdim"  deyince  diğer adam  onun  yaşamına  son  veren  atışı  yaptı. 

Savaştan  sonra  bu  kumullarda  422  direnişçinin cesedi  bulundu;  421'i  erkek,  l'i  kadındı:  Hannie Schaft! 

Schaft,  Hollanda  Prensesi  Juliana  ve  eşi  Prens Bernard'ın  da  katılımıyla  Overveen  kumullarındaki "Erebegraafplaats  Bloemendaal"  onursal  mezarlığına  yeniden  gömüldü.  Daha  sonra,  Juliana  kraliçeyken,  Hannie'nin  doğum  yeri 
Harleem  yakınındaki  Kenau  Park'ta onun  anısına  dikilen  bronz  heykelin açılışını  yaptı.  Hannie  Schaft  ayrıca "VVilhelmina  Direniş  Haçı"  ve  bir Birleşmiş  Milletler  nişanı  ile  de  onurlandırıldı. 

2.  Dünya  Savaşı  sonrasında,  Sovyetler Birliği'nin  Nazizmin  yenilgisindeki  rolünün  de etkisiyle  komünist  hareket  kısa  süreli  bir  popülarite  kazandı.  Ancak  Doğu  Avrupa'da  Sovyet  etkisi arttıkça  emperyalist-kapitalist  ülkelerde  bu  popülarite  azalmaya  başladı.  Hollanda  Komünist Partisi  Hannie'yi  bir  sembol  olarak  andığı  için onun  da  popülaritesi  azalmaya  başladı.  Hatta 1951'de  Hannie'nin  mezarı  başında  anma  töreni yapılması  yasaklandı.  Anmaya  katılmak  isteyen 
10  bini  aşkın  kişi  4  tankın  desteğindeki  yüzlerce 
polis  ve  asker  tarafından  durduruldu.  Yedi  kişilik bir  grup  barikatı  aşarak  mezara  ulaşmayı  başardı ancak  çan  çalmalarıyla  birlikte  yakalanarak  tutuklandılar.  Ertesi  yıldan  itibaren  komünistler  aynı 


sahnelerin  tekrar  yaşanmaması  için  anmalarını Harleem'de  yapmayı  tercih  ettiler. 

Sonraki  yıllarda  Hollanda'da  bazı  okul  ve  yollara  Hannie  Schaft'ın  adı  verildi.  Hannie  ve  diğer kadın  direniş  kahramanları  adına  bir  vakıf  kuruldu.  (The  Stichting  Nationale  Hannie  Schaft-herdenking)  Hannie  hakkında  yazılmış  kitaplar  ve 


yapılmış  filmler  vardır.  Ineke  Verdoner  onun  için bir  şarkı  yazmıştır.  Yazar  Theun  de  Vries  onun biyografisini  yazmış  ve  bu  biyografiden  esinlenilerek  "Kırmızı  Saçlı  Kız"  (Het  Meisje  met  het Rode  Haar)  adlı  bir  film  çevrilmiştir.  Her  yıl  Kasım ayında  Harleem'de  gerçekleştirilen  ulusal  bir etkinlikte  Hanny  Schaft  anılmaktadır. 


Şevin  Murat  BİNGÖL 


Hala  bir  gün  dönüp  geleceksin  diyorum,  bir gün  yine  dağların  o  sarp  patikalarında beraber  yürürüz  diye  hayaller  kuruyorum.  Sen  yine  o  ısrarlı  duruşunla,  bitmek  tükenmek  bilmeyen  eşsiz  enerjinle  bizlere  moral  kaynağı  olacaksın.  "Yorulduk  ama  bu  eşsiz  güzellikleri görmeye,  bunu  herkes  ile  paylaşmaya  değmedi mi"  diyen  sesin  çınlanıyor  kulaklarımda.  Her güzelliğe  bir  güzellik  de  sen  katardın... 

İsminin  anlamıyla  yaşama  anlam  katardın.  Çok da  hayalci  değildin,  zorluklara  göğüs  gererek ve  bu  zorlukların  üzerine  ısrarla  giderek, risk  alarak  başarının  elde  edileceğini bilirdin.  O  yüzden  ısrarda  taviz yoktu  sende.  Bir  şeyleri  başarma¬ nın  temellerinden  bir  tanesinin de  ISRAR  olduğunu  hep  söylerdin.  Israrınla  engelleri aşar,  ısrarınla  yol  alırdın.  Bu yüzden  her  şeyde  önde olmanın  adıydın. 

Arjîn,  her  şeyden  önce bir  kadın,  bir  gerilla,  bir militan,  bir  kameraman, bir  gazeteciydi.  Tüm  bu kimliklerin  toplamında  bir özgürlük  tutkusu  vardı. 

Özgürlük  tutkusuydu  onu yaşama  bağlayan,  onu mücadeleye  sevk  eden. 

Attığı  her  adıma  anlam  katmak,  her  adımda  bir  gerillayı resmetmek,  dağlara,  kırlara, uçan  kuşlara  yoldaş  olmak... 

Hissetmek,  anlamak  ve  anlatabilmek  kolay  değildi.  Önce  yaşamak  gere kiyordu,  yaşamak  için  de  saatlerce,  gece gündüz  demeden  yol  almak  gerekiyordu.  Attığın her  adımın  anlamını  bilmek,  o  toprağı,  ağaçları, çiçekleri,  taşları,  suyu,  vadiyi,  zirveleri,  yüzünü hafiften  okşayan  rüzgarı  hissetmek  gerekiyordu. 
İliklerine  kadar  bu  güzelliği  içine  çekmek,  derin  bir nefes  almak  ve  o  muhteşem  manzarayla  bütünleşmek,  dağ  olmak,  patika  olmak,  su  olmak,  yağmur  olmak,  sis  olmak,  kar  olmak  gerekiyordu. 
Dağlarda  dört  mevsimi  derinliğine  yaşamak,  yaşayarak  bilmek,  baharın  o  eşsiz  renk  cümbüşüne 


Israrın  adıdır  ARJÎN 


tanıklık  etmek,  yazın  kızgın  sıcağında  yol  alıp  ter dökmek  ve  o  bereketli  meyvelerinden  tatmak gerekiyordu.  Sonbaharın  yağmurlarında  ıslanmak,  doğanın  telaşlı  kış  hazırlıklarını  an  be  an  görmek  ve  o  telaşa  ortak  olmak  gerekiyordu.  Kışın yağan  ilk  kara  heyecanla  bakmak,  dağları  beyazlara  bürüyen  kara  sevgiyle  bakmak,  güneşin  vurmasıyla  her  tanenin  parıltısındaki  o  muhteşem  yansımanın  anlamını  bilmek gerekiyordu.  Karın  ölümcül yönünü  de  görmek  ama  bir gerillaya  nasıl  kucak  açtığını ve  bağrına  bastığına  da tanıklık  etmek  gerekiyordu. 

Sen  tüm  bu  mevsimleri  bir  arada  hakkıyla yaşadın.  Yazın  kızgın sıcağında  dahi  ruhu¬ 


muzu,  bedenimizi  serin  tutan  binlerce  yıllık  karların  yurdu  Zagrosların  eşsiz  güzelliğini  kamerana kaydetmek  için  üşenmeden  her  doruğa  yol  aldın. 
Gerillaların,  Çarçela'nın  kanatlandıran  zirvelerin¬ de  özgürlük  AN'larını  nasıl  yarattıklarını,  bu AN'ların  milyonların  mücadele  değerlerinde  nasıl bir  geçmiş  ve  gelecek  mirasına  dönüştüğünü  kaydettin  tarihe.  Onların  o  eşsiz  yoldaşlığını,  misafirperverliğini,  direngenliğin  güzellik  kattığı  gülüşlerini  her  karede  pay  ettin  bize  cömertçe... 
Çarçelanın  o  doğa  harikası  Serxwebûn  gölünü,  üst üste  biriken  karların  desenlere  dönüşmüş  binlerce  yıllık  yaşam  hikâyesini  ve  bin  bir  çeşit  çiçeklerini  resmettin  yüreklerimizde.  Bu  dağlara  sevdalı bir  kadın  olarak  coşkuyla,  aşkla,  anlama  anlam katarak  yaptın  her  tanıklığını.  Hiç  bir  şey  kaçırmak istemezdin  ve  bazen  'keşke  kameram  da  benim gördüklerimi,  hissettiklerimi  ve  heyecanımı  olduğu  gibi  kaydedebilseydi'  derdin.  Haklıydın. 
Anlamı,  güzelliğe  değer  katmayı  ancak  yürekle yükselmiş  bilinç  taşıyabilirdi  ölümsüzlüğe. 
Kamera  ya  da  fotoğraf  makinesi  sadece  bunu görebilen  gözlere,  duyumsayabilen  ruhlara  aracı olabilirdi.  Sen  her  güzelliği  anlam  katarak  görebilendin,  gösterebilendin. 

Gerillanın  bulunduğu  her  yeri  karış  karış  dolaşır  \ 


tın,  Kandil'den  Xinere'ye,  Xakurke'den Zagroslar'a,  Gare'den  Zap'a,  Metina'dan Haftanine...  Ve  en  son  Botan... 

Botan  senin  en  büyük  hayalin,  hayalini  gerçekleştirme  ısrarın  ve  bu  ısrarla  yol  aldığın  direniş mekanın...  Biliyorum,  zordu  senin  için.  Çünkü  attığın  her  adımda  sana  meslek  hayatında  ilk  adım atmanı  sağlayan  ve  seni  eğiten  Halil  Uysal  yoldaşı andın.  Yine  onun  öğrencilerinden  olan,  bu  yola uzun  dönem  baş  koyan,  emek  sarf  eden  Cesur Roboskî  yoldaşı  aradın  her  yol  ağzında.  Sen  de  bu yoldaşların  ardılı  oldun.  Hem  gerilla  hem  de  gazeteciliği  beraber  yürüttün.  Her  iki  adımda  özgürlüğü  içeren,  özgürlüğü  nakşeden,  emekle  ören  çalışmalardı.  Ve  sen  bunu  başarandın  Arjîn... 

ARJÎN...  Şimdi  bizlere  yaşam  kaynağı  oldun.  Yol gösteren  ve  bu  yolda  ISRAR'ın  adı  oldun.  Bize  en fazla  da  gözlerin  anlatırdı  içinde  biriktirdiklerini, gözlerine  yansırdı  yaşam  sevincin,  özlemlerin ve  kederin...  Bu  dağların  her  güzelliğine değmiş,  özgür  ruhun  ışığıyla  hep  parıldayan  gözlerinden  öpüyoruz... 
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Psikopatimin  alemi  yok! 


Felsefeye  giriş  yapanlara  sorulur;  "sen  kimsin?"  diye Tabii  bu  sorunun  asıl  amacı  kişinin  hayattaki  varlık nedenini  sorgulamasıdır.  "Kimim  ben?  Bu  hayattaki amacım,  varlık  nedenim  ne?"  Özcesi,  hayatın  anlamına yöneliktir  soru...  Bu  evrende  bir  var  olma  amacımız  var ve  o  da  'sana-bana'  göre  değişmez.  Tabii  doğada  sapmalar olmuyor  değil.  Mesela  bazı  'insanların  neden  var  olduğu tartışmalıdır,  hatta  belirsizdir  diyebilirim. 

Varlık  nedenleri  belirsiz  olan  bazılarına  şu  soruyu  sorasım var:  "Kimsin  sen  yaaa?  Bu  hayattaki  amacın  bahçedeki  zararlı  ottan  öteye  ne?  Neden  varlığın  bu  kadar  manasız..." 

İnanılır  gibi  değil!  Hayatımızda  ne  çok  anlamsız  ve  de  kişiliği  belirsiz  şahsiyetler  var.  Sizi  övdüğünde  bile  yeriyor  mu anlayamazsınız.  Böylelerini  tutup,  geresim  var... 

O  da  yetmiyor,  bir  de  çıkıp  kadınlar  adına  konuşuyorlar. 
Sanki  kadınların  ağzı  yok  konuşsun,  avukatlık  hakkını  ona vermişler...  Hop,  hop!  Kimsin  sen?  Hele  kay  az  öteye. 
Nereden  geliyor  bu  kadınlara  hükmetme  isteği?  Psikopat mısın,  nesin?  Ya  Star!  O  kadar  çok  yapışmış  ki,  yakanı  silkeliyorsun  düşmüyor.  O  derece  yapışkan  ...  Allah  bu  Japonları  ne etsin,  404  misali,  sırtımıza  yapışmış  sopası,  sıpası  ise  hiç eksik  olmuyor...  Sanırsın  bu  veletleri  bir  kadın  değil  de  makinemsi  bir  cisim  doğurup,  doğurup  atıyor... 

Az  biraz,  sol  yanını  dinleyen  erkek  vatandaşları  dışında tutarak  söylüyorum;  erkeğin  kadın  karşısındaki  duruşu tamamıyla  psikopatça...  "Ha,  ho"  dediğinizi  duyar  gibiyim. 
Lâkin  faydasız,  çünkü  uçurumun  kenarındayız.  Ya  hep  birlikte  özgürlüğe  kanat  çırparız  ya  da  kanatsız  uçarsınız!?!  Tercih sizin,  önünüzü  alırsak  ya  da  sizin  adınıza  konuşursak  ne  olalım?!? 

Şimdi  değerli  okuyucu,  benzetme  belki  doğru  olmayacak, ama  mesele  civciv-yumurta  hikayesi...  Adam  var  olmaktan gayet  memnun.  Buraya  kadar  bir  sorun  yok.  Ama  varlık  nedeninden  memnun  değil.  Varlık  nedeni  kim?  Kadın,  kadınlar... 

Biri  çıkıp  diyor  ki,  "hamile  kadının  gündüz  gözüyle  dışarıda dolaşması  ayıptır."  Öbürü  diyor;  "kadın  kabından  çıktı... 
Derhal  kadına  çeki  düzen  vermek  gerekiyor,  yoksa  zeminimizi  yitiriyoruz...  Anneyi,  eşi,  bacıyı  ve  hanımefendiyi  kaybediyoruz.  Kadın  kadına  bırakılmayacak  kadar  önemlidir..."  Bu sözlerin  sahibi  kim?  Hükmedici,  iktidarcı  ve  yıkıcı  güdülerin sahibi  bir  psikopat!  Bunu  yaparken  de  sadece  kendi  adına konuşmuyor,  'tüm  erkeklerin'  duygularına  tercüme  oluyormuşçasına  konuşuyor.  Hatta  bütün  erkeklerin  böyle  düşünmesi  gerektiğine  inanarak  yön  veriyor  erkekliğe... 

Dikkat  ettiniz  mi?  "Zeminimizi  yitiriyoruz"  diyor.  Keşke 


zamanında 

saydın  da  varlığından haberdar  olmasaydık,  diyeceğim  ama,  bunu  anlayacak kapasitesi  yok.  Gören  de,  bir 


kadının  rahiminden  değil  de, alaturka  bir  tuvaletin  zemininden  fırlamış  sanacak. 
O  derece... 

Kadın  düşmanlığı  bu kadarla  da  bitmiyor.  Diyor ki;  "kadını  şimdi  çıktığı  ağaçtan  veya  erik  ağacından  nasıl indireceğiz?  İnsanlık  olarak şimdi  en  büyük  sınav  kadını yeniden  toplumun  bir  parçası haline  getirmek  ...  Bunun  yolu  da galiba  erkeğin  erkek  olmasından  geçiyor." 

'Kabından  çıkan  kadın',  'kadın  kadına  bırakılmayacak', 'erik  ağacından  nasıl  indireceğiz',  'insanlık  olarak  kadını...  ', 'erkeğin,  erkek  olması...' 

Kap,  kadın,  erik,  insanlık  ve  erkeğin  erkek  olması...  Aslında herşey  ortada,  fazla  söz  zihin  bulanıklaştırır.  Zaten  amaç  da budur.  Zihin  bulanıklaştırmak  psikopatlığın  ana  esaslarındandır.  Ve  kadın  gerçekliği  tarihsel  ve  toplumsal  olarak  bulanıklaştırılıp,  sisli  bir  dünyanın  ardına  itilmiştir.  Kadın  aydınlanmaya çalıştıkça,  böylesi  psikopatlarca  aşağıya  çekilmeye  çalışılıyor. 
Dikkat  ettiniz  mi,  'insanlık'  derken  sadece  erkeği  kast  ediyor. 

Size  kısadan  hisse  bir  şey  anlatayım.  Bundan  bir  kaç  yıl önce  okuduğum  bir  haberde  şöyle  diyordu:  "16  yıl  boyunca beslediği  yılan,  sonunda  onu  sokak  ortasında  boğudu!" 
Çekilen  fotoğraf  karesinde  ise  yüzüstü  yerde  yatan  bir  adam ve  etrafında  dolanan  bir  yılan  vardı.  Adam  tam  16  yıl  boyunca  bu  dünyada  özgürlüğünden  taviz  vermeyen  ve  evcilleşmeye  karşı  olan  tek  varlığı  yani  yılanı  beslemişti...  Sonunda yılana  gına  gelmiş  ve  onu  boğmuştu.  Düşünsenize,  yılan  bile özgürlüksüz  ancak  16  yıl  dayanabildi.  Ula  5  bin  yıldır  sizi  sırtımızda  taşıyoruz  be!  Şuncacık  eriği  mi  çok  gördünüz?  Gerçi ben  erik  de  sevmem  ya...  Ama  bu  da  psikopatlığın  yan  ürünlerinden.  Erkeğin  kadının  kahkahasından  rahatsızlığını çözümlemek  kadar,  çözümlenmeye  muhtaçtır  erik  de... 

Düşünsenize,  5  bin  yıldır  özgürlüğümüz  elimizden  alınmış, adam  hala  kadını  köleleştirmenin  sınavından  bahsediyor. 
Bunun  için  de  erkeğin  erkekliğini  devreye  koymasını  istiyor. 
Sorasım  var;  hangi  erkeklik?  Bizim  bildiğimiz  bir  tane  erkeklik  var  o  da  insan  olan  kadında  tiksinti  uyandırıyor.  Yoksa özgürlükten  yana  bir  erkeklik  oluştu  da  biz  mi  bilmiyoruz?!? 
Varsa  açıklayın  ve  hayattaki  varlık  nedeninizi  ortaya  koyun. 
Çünkü  bizim  varlık  nedenimiz  özgürlük!  Ve  uçurumun  sınırındayız...  Ya  hep  birlikte  kanatlanırız  ya  da  kanatsız  uçarsınız!..  Psikopatlığın  alemi  yok.  Seçim  sizin... 


Sağdan  Sola: 

1-  Emir  verme  yetkisi  bulunan kimse  /Mardin’de  bulunan  dünyanın  ayakta  duran  en  eski  Süryani manastırı,  2-  oyunlarında  sırası kendisine  gelen  oyuncunun  oyuna  o elde  katılmayacağını  belirten  bir söz  /  Katolikliği  benimseyen 
Nasturilere  verilen  ad  /  fakat,  lâkin, 3-  Türkiye’de  bir  ajans  adı  /  az  pişmiş  yumurta,  4-  yer  çekimi  /belirli zaman  diliminde  bir  seyiri  oluşturan  değerlerde  ortaya  çıkan  sürekli artma  ya  da  azalmaları  ifade  eder, 

5-  bal  özü  /  Kürtçe’de  çalışkan,  6- bir  taş  atma  aracı  /  Kürtçe’de  çökelek  /  kısaca  İstanbul  Teknik  Üniversitesi,  7-  amerikyum’ un  simgesi  / Serhat’ta  bulunan  bir  aşiret  /  ten,  8- eser,  iz,  belirti  /  Qamişlo’ya  bağlı bir  kasaba,  9-  Elazığ,  yakınlarında bulunan  bir  antik  kent  /  birtakım uçucu  böceklerin  genel  adı,  10- özgü,  mahsus  /  ayçiçeği,  11-  herkes,  yabancılar  /  Doğu  Slav  soyundan  olan  kimse  /  hayvan  barınağı, 

12-  mekan  /  İbrahim  , _ 

Pey-  gamberin  ateşe  atıldığında  düştüğü  yer  olarak  bilinen  göl,  13-  baston  /  bir  bağlaç  /  güzel kokulu  bir  bitki,  14-  bir içimlik  /  harflemek,  15- 
Kürdistan’da  bir  il  /  ilaç  / mutluluk. 

Yukarıdan  Aşağıya: 

1 -Avrupa  Parlamentosu ’nun  kısaltması  / düşünebilen  canlı  /  korkunç  hayal,  2-  mavi  / 

Mısır’da  su  tanrısı  / çeşitli  mal  ve  finansal değerlerin  kişi  veya kurumlara  tahsis  yönte¬ 


mi,  3-  Doğubayazıt’ta  tarihi  bir saray,  4-  Van  Gölü’nde  tarihi  bir ada  /  Amed’in,  adını  kenti  çevrele¬ yen  kale  duvarlarından  alan  ilçesi, 
5-  damarda  akan  sıvı  /  neptünyum’un  simgesi  /  Şirin  önadlı  Doğu Kürdistanlı  bir  kadın  hakları  aktivisti,  6-  oysa  /  Antep’in  Nizip  ilçesi yakınlarında  M.Ö  300  yıllarında kurulmuş  bir  antik  kent,  7-  kırmızı  / borazan  sesi  /  ‘tütün’ ün  bir  hecesi  / parça,  8-  ‘rodi’nin  ünsüzleri  /  yalıtılmış,  tecrit  edilmiş  /  ‘ıska’nm  bir hecesi,  9-  tren  istasyonu  / 
Ortadoğu’-  nun  bir  ülkesi  /  sperma oluşturan  organizma,  10-  temel, esas  /  getirim  /  bulmak’ tan  emir  / ‘osmiyum’un  simgesi,  11-  ızgara veya  tavada  pişirilen  et  dilimi  / aslında,  12-  içinden  suyu  akıtmaya yarayan  açık  oluk  /  bir  meyve  /  ön gösterim,  13-  geri  verme  /  özen  / kişilere  verilen  ilk  ad,  14-  inam, vedia  /  restore  etme,  15- 
İngilizce’de  kara  parçası,  toprak  /  at ve  kısrak  sürüsüne  verilen  ad  /  bir binek  hayvanı. 
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Uyku  apnesi gebelik  diyabeti kadınlarda  yaygın 


Tayland'da  yapılan  bir  araştırmanın  bulgularına  göre  uyku  apnesi  sorunu  gebelik  diyabeti  olan  hamile  kadınlarda  yaygın. 

Araştırmaya  göre  uyku  apnesinin  şiddeti hamile  kadının  yaşayabileceği  yüksek  kan  şekeri ve  günlük  bakımın  düzeyi  gibi  faktörlere  göre  de değişebiliyor.  Araştırma  kapsamında  uyku  apnesinden  şüphelenilen  ve  gebelik  diyabeti  yaşayan 
25  tane  hamile  kadın  incelemeye  alındı  ve  bu 
kadınlarda  uyku  apnesi  oranının  %56  olduğu tespit  edildi.  Yani  yarısından  fazlasında  uyku apnesi  görüldü. 

Uyku  apnesi  bir  kişinin  uykusunda  geçici  ola¬ 


rak  solunum  durması  olarak  bilinmektedir.  Kişi gece  uyku  süresince  bu  durumdan  dolayı  sık  sık uyanabilir  ve  kişinin  uyku  kalitesi  düşebilir.  Bu da  gün  içinde  uyuklama,  yorgun  ve  bitkin  hisset¬ me,  enerji  kaybı  gibi  sonuçlara  yol  açabilir. 

Uyku  apnesi  ayrıca  normalde  obez  kişilerde, tip  2  diyabet  sorunu  olan  kişilerde  de  yaygın görülen  bir  sorun. 

Fakat  normalde  istatistiklere  göre  hamile kadınların  %9'unda  gebelik  diyabeti  gelişmektedir.  Gebelik  diyabetinin  gelişmesinde  kadının obez  veya  aşırı  kilolu  olması  önemli  bir  risk  faktörü  olarak  görülmektedir. 


Meme  kanserine  karşı  brokoli  suyu 


esin  değeri  çok  yüksel  olan  brokolinin  birçok  hastalığa  faydası  biliniyor.  Ancak  son  yapılan  araştırmalara göre  brokolinin  meme  kanseri  riskini azaltığı  ortaya  çıktı.  Eğer  meme kanserini  önlemek  istiyorsanız bunun  yollarından  birisi brokoli  suyu  içmeniz  olacak.  Çünkü  brokolinin  anti kanserojen  özeliği  var. 
Brokoli  suyu  içerek  meme kanseri  riskinizi  oldukça düşürebilirsiniz. 

Brokoli  lahana  sebzeleri¬ nin  bir  üyesi  olarak  özelikle  C vitamini  ve  A  vitamini  açısından çok  güçlü  bir  besin.  Ayrıca  önemli 


bir  protein  kaynağı  ve  çok  güçlü  bir antioksidan  özelliği  bulunmaktadır. 

Günde  1  fincan  brokoli  suyu  içerek meme  kanseri  riskinin  önemli  düzeyde azaltılması  da  yapılan  araştırmalarla teyit  edilmiştir.  Brokoli  suyunda  A  ve  C vitaminlerinin  yanında  potasyum,  kalsiyum  ve  diğer  birçok  vitamin  ve  mineral  de tüketilmiş  oluyor. 

Brokoli  suyu  biraz  acı  tadabilir. 
Bundan  dolayı  içine  biraz  taze  sıkılmış meyve  suyu  karıştırılarak  daha  iyi  bir  tat elde  etmek  mümkündür.  Brüksel  lahanası,  karnabahar  ve  lahana  brokoliyle benzer  besinsel  değere  sahip  diğer  sebzelerdir.  Bu  besinlerin  suyu  da  anti  kanserojen  olarak  içilebilir. 


Pratik  Öneriler 


□  Yumurtanın  kabuğunu  rahatça  soymak  için  yumurtanızı  haşlamadan  önce  küçük  bir  delik  açın. 

□  Mikrodalgada  ısıtmak  istediğiniz  yiyeceklerin  yanına  yarım  bardak  su  koyarak yiyeceklerinizin  kuru  olmasını engelleyebilirsiniz. 

□  Beyaz  dantellerinizin  çok  daha beyaz  görünmesi için  onları  ütülemeden önce  kaynamış  süte  batırın. 

□  Üzerinize  kahve döküldüyse,  lekeyi soğuk  suyla  ıslat tıktan  sonra hemen  birkaç damla  gliserin ileçitileyin. 


Barbunyalar  üzerini  geçecek  kadar  su eklenerek  haşlanır.  Barbunyaları,  haşlanırken  çok  eritmeyin.  Patates  ve  havuçlarla  birlikte  kaynarkenki  pişme  payını da  göz  önüne  alın.  Ayrı  bir  tencerede zeytintağı,  soğan  ve  sarımsak  kavrulur. 
Salça  ve  toz  biber  eklenerek  kavrulmaya devam  edilir.  Ardından  kabukları  soyulup  küp  doğranmış  patates  ve  havuçlar eklenir.  Hepsi  biraz  kavrulduktan  sonra haşlanıp  suyu  süzülen  barbunyalar  eklenir.  Son  olarak  tuz,  şeker  ve  üzerini  geçecek  kadar  su  eklenerek  kapağı  kapatılır. 
Kaynayınca  kısık  ateşte  pişmeye  bırakılır. 
Patates  ve  havuçlar  yumuşayana  kadar pişirilir.  Altını  kapattıktan  sonra  en  az yarım  saat  dinlendirin. 


Rahimin 


iyi  huylu  uru^^ 
Miyom  ^ 


düzensiz  kanamalara yol  açabilirken,  "subseröz"  yer  alan  portakal  büyüklüğünde  bir miyom  hiçbir  belirti  vermeyebilir. 

Genel  olarak,  "submüköz"  yer  alan miyomların  sıklıkla  ara  kanamalara neden  olduğu  söylenebilir.  Yine  bu  yerleşimdeki  miyomların  rahim  iç  tabakasında  etkili  oldukları  alan  ne  kadar 


Miyom,  rahimin  normal  yapısında  bulunan ve  bu  organın  kasılmasını  sağlayan  düz kas  dokusundan  kaynağını  alan  iyi  huylu  kitleye verilen  isimdir. 

Kimlerde  miyom  vardır? 

Her  100  kadından  yaklaşık  15'inde  çapı  ufak veya  büyük,  az  sayıda  veya  çok  sayıda,  belirti veren  veya  vermeyen  miyomlara  rastlamak mümkündür. 

Miyomlar  sıklıkla  30-40  yaş  grubu  kadınlarda  saptanırlar.  Ergenlik  çağından  önce  teorik olarak  miyomlara  rastlamak  mümkün  olmakla beraber  bu  durum  enderdir.  Miyomlar  menopoz  çağında  vücutta  östrojen  hormonu  salgısı¬ nın  azalmış  olmasıyla  birlikte  gerileme  gösterirler  ve  bu  nedenle  üreme  çağında  miyom tanısı  almış  kadınların  çoğunda  menopoza  girdikten  belli  bir  süre  sonra  miyomların  hızla küçüldüğü  ve  hatta  kaybolduğu  gözlenir. 

Neden  miyom  olur? 

Neden  bazı  kadınlarda  miyom  gelişip  diğerlerinde  gelişmediği  konusunda  yapılan  çalışmalar  halen  devam  etmektedir.  Siyah  ırkta beyaz  ırka  göre  miyom  sıklığının  5  kat  yüksek olması,  aile  içinde  bir  bireyin  miyom  tanısı alması  durumunda  (özellikle  anne,  kız  kardeş veya  abla  gibi  birinci  derece  akrabalarda) diğer  bir  aile  bireyinde  miyom  görülme  sıklığının  artması,  hastalığın  kalıtsal  yönünün  güçlü olduğunu  göstermektedir. 

Üreme  çağında  gelişen  miyomların  menopozdan  sonra  hızla  gerilemesi  de  yine  miyom  gelişiminde  östrojen  hormonunun  oldukça  etkili  bir rolü  olduğunu  düşündürmektedir.  Gebelik döneminde  artan  östrojen  hormonu  salgısına bağlı  olarak  büyüme  gösteren  miyomların  gebelikten  sonra  hızla  küçülme  eğilimi  göstermesi  bu görüşü  doğrular  niteliktedir. 

Miyomlar  ne  şekilde  karşımıza  çıkarlar ve  nasıl  tanımlanırlar? 

Miyomlar  hemen  her  durumda  kaynak aldıkları  rahimin  sınırları  içerisinde  yer  alan oluşumlardır.  Bir  kadının  rahiminde  yanlızca bir  tek  miyom  bulunabileceği  gibi,  çok  fazla 


sayıda  miyom  beraberce  bulunabilir. 

Miyomlar  yalnızca  1  santimetre  kadar  küçük çapta  olabilecekleri  gibi  çapları  30  santimetreyi geçen  miyomlara  da  rastlamak  mümkündür. 

Miyomların  rahim  içinde  yerleştikleri 

bölge  bu  kitlelerin 

yarattığı  etkileri  ve  belirtileri  yakından  etkiler: 

Miyomlar  konum  itibarıyla  en  sık  rahim  düz kas  tabakasının  içinde  gömülü  olarak  yeralırlar ("intramural"=duvariçi  miyomlar).  Daha  sonra sıklık  sırasına  göre  rahimin  dışına  doğru  büyüyecek  şekilde  ("subseröz"=  rahimin  dış  kılıfının hemen  altında),  rahim  iç  tabakasına  doğru büyüyecek  şekilde  ("submüköz"=  rahim  içini kaplayan  "mukoza"  tabakasının  hemen  altında),  veya  rahimin  yanlarında  ("intraligamenter")  bulunabilirler. 

Miyomlar  ne  gibi  belirtiler  yapar? 

Miyomlar  sıklıkla  belirti  vermezler  ve  başka bir  nedenle  yapılan  jinekolojik  değerlendirmede tesadüfen  saptanırlar.  Belirtilere  neden  olan miyomların  yaptığı  şikayetler  öncelikle  rahim içinde  bulundukları  bölgeye,  sonra  da  büyüklük ve  sayılarına  bağlıdır.  "Submüköz"  yer  alan  çok ufak  bir  miyom  rahim  iç  tabakasını  tahriş  ederek 


büyük  olursa,  gebelikte  düşüğe  neden olma  olasılıkları  da  o  kadar  artar. 

"İntramural"  yerleşimli  miyomlar  ise sıklıkla  adet  kanamalarının  uzun  sürmesi  şeklinde  belirti  verirler.  Bu  durum,  bu miyomların  rahim  kasılmasınının  kanamayı  durdurmadaki  etkinliğini  azaltmasına  bağlanabilir. 

"Subseröz"  miyomlar  ufak  olduklarında  sıklıkla  belirti  vermezler,  ancak  çok  büyük olduklarında  etraf  dokularda  yaptıkları  basıya bağlı  belirtiler  verebilirler.  Örnek  olarak  öne doğru  büyüyen  bir  miyom  idrar  torbasına baskı  yaparak  sık  idrara  çıkma  şikayetlerine neden  olabilir.  Yine  arkaya  doğru  büyüyen  bir miyom  kalınbağırsağa  baskı  yaparak  kabızlık şikayetine  neden  olabilir.  Fallop  tüplerine bası,  bir  gebe  kalamama  nedeni  olabilir. 

Miyomlarda  Bozulma  ("Dejenerasyon") 

Miyomlar  özellikle  hızlı  büyüdüklerinde  kendilerini  besleyen  kan  damarlarının  yetersiz  kalması  sonucu  dejenerasyon  adı  verilen  yapısal değişikliklere  uğrarlar.  Vücutta  kanla  beslenmesi  yetersiz  olan  her  organda  olduğu  gibi  bu durumun  miyomlarda  oluşması  da  ani  başlayan  şiddetli  ağrıların  hissedilmesine  neden olur.  Miyomların  bozulmasına  özellikle  gebelik döneminde  nispeten  sık  rastlanır. 

Miyomların  Kanserleşmesi:Miyomlarda  kanserleşmeye  çok  çok  ender  rastlanır.  Miyom dokularından  gelişen  sarkom  türü  kanserler oldukça  kötü  seyirli  kanserlerdir. 

Miyom  tanısı  nasıl  konur? 

Miyom  tanısı  koymak  kolaydır.  Miyoma  özel 


belirtilerle  doktora  başvuran  bir  kadında  yapılan jinekolojik  değerlendirme  (muayene  ve  ultrasonografi)  düşük  bir  hata  payıyla  tanı  koyulabilmesi  için  yeterlidir. 

Miyom  tanısı  konduktan  sonra 

tedavi  için  nasıl  bir  yol  izlenir? 

Jinekolojik  muayenede  miyom  saptanmış olması  mutlak  bir  ameliyat  nedeni  değildir  ve saptanan  miyomların  ancak  ufak  biryüzdesi  için ameliyat  gerekir. 

Genel  olarak  söylemek  gerekirse  kadının yaşam  kalitesini  olumsuz  yönde  etkileyecek kadar  şiddetli  belirti  veren  miyomlar  ve  kanserleşme  eğilimi  gösterip  göstermediği  konusunda emin  olunamayan  miyomlar  için  ameliyatla tedavi  yolu  tercih  edilir. 

Menopozdan  sonra  ortaya  çıktığı  belirlenen miyomlar,  kısa  zamanda  hızla  büyüyen miyomlar,  muayenede  yumuşama  eğilimi  saptanan  miyomlar  ve  ilk  saptandıklarında  çok büyük  olan  miyomlar  için  çoğu  durumda  ameliyat  önerilir. 

Gebeliğin  planlandığı  dönemde  saptanan miyomlarda,  gebelik  üzerinde  olumsuz  etki yapma  ihtimalinin  yüksek  olduğu  düşünülüyorsa,  miyom  veya  miyomların  gebelik  oluşmadan  ameliyatla  çıkarılmaları  uygun  bir  yaklaşımdır. 

Belirti  vermeyen  ve  üstte  belirtilen  özellikleri taşımayan  miyomlarda  belli  aralıklarla  (genellikle  6  ay  aralıklarla)  yapılan  takip  sıklıkla  yeterli olmaktadır.  Takip  süresi  içerisinde  büyümeye veya  belirti  yapmaya  başlayan  miyomlarda ameliyat  tekrar  gündeme  gelir. 

Tedavi  için  ne  gibi  seçenekler  vardır? 

Miyom  nedeniyle  tedavi  gerektiğinde  tedavi yolunu  belirleyici  en  önemli  etken  çocuk  arzusunun  devam  edip  etmediğidir.  Ailesini  tamamlamış  ve  çok  sayıda  miyomu  olan  kadınlarda  sıklıkla  önerilen  tedavi  şekli  rahimin  tümüyle  alınmasıdır. 

Çocuk  arzusunun  devam  etmesi  durumunda ise  rahim  yerinde  bırakılır  ve  ameliyatla  miyonların  çıkarılması  yoluna  gidilir. 
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yağacak 


•  Jinda  ASMEN 


Gecenin  ilerleyen  saatlerine  doğru  çatışma ortamı  daha  da  kızışırken  Avrel  yan  yana çatıştığı  Çiya'nın  yarasını  bağlamaya  çabalıyordu. 

--"Heval  seni  hemen  arkadaşların  yanına  götürmem  gerek,  çok  kan  kaybediyorsun." 

Çiya,  Avrel'in  sözünü  tamamlamasına  bile  izin vermeden 

--"Gerek  yok.  Ayağımı  iyi  bağlaman  yeterli.  Kan durur.  Hem  ben  hala  çatışacak  durumdayım. 
Benim  daha  iyi  nişan  alacağım  bir  pozisyon  almama  yardımcı  ol,  tamam.  Bende  kan  çok.  Kolay kolay  bitmez.  Umarım  öyle  olmaz  ama  gün  gelir kana  ihtiyacın  olursa  sana  bile  verecek  kadar  kan depolamışım  alyuvarlarıma." 

Avrel'in  "olmaz  heval  Çiya.  Arkadaşlara  haber vermem  lazım"  demesine  rağmen  Çiya  ısrarla çatışmak  istiyordu. 

--"Arkadaşlara  bir  şey  söyleme, benim  daha  yapacaklarım  var. 

Hadi  şimdi  bana  yardım  et de  pozisyonumu  alayım. 

Unutma  ben  senden eskiyim.  Hem  kurşu- 


memiş  gibi  çatışıyordu.  Daha  önceden  de  birçok kez  yara  almıştı  Çiya.  Her  gerilla  gibi  Avrel  de büyük  bir  saygı  duyuyordu  ona.  Zaten  saygı  gerillanın  ahlaki  ve  içsel  bir  yaklaşımıydı.  İki  gerilla  gelip Çiya'nın  tüm  itirazlarına  rağmen  onu  daha  emniyetli  bir  yere  götürdüler.  Hemen  ardından  Avrel'in yanına  Sena  geçti.  İkisi  yeniden  yan  yanaydılar. 
Birbirlerine  gülümsemeyi  hiç  bir  zaman  eksiltmiyorlardı.  Her  koşul  altında  gülümsemeyi  kendileri¬ ne  umut  bellemişlerdi. 

*  *  * 

Çatışmanın  kapsamı  giderek  daha  da  genişlemiş, karşı  tarafın  çok  kayıp  verdikleri  bilgisini  almışlardı. 

Saat  gecenin  ikisi  olmuştu.  İki  taraftan  da  mermiler  durmak  bilmiyor,  çatışmalar  daha  da  genişliyordu.  Bütün  gruplar  rollerini  çok  iyi  oynuyorlardı.  Avrel  ve  Sena  da  gece  boyu  durmadan çatışmışlardı.  Tüm  arkadaşları  gibi  Avrel  de büyük  bir  çaba  sarf  ediyor,  her  zamanınkinden  daha  hızlı  çatışıyordu. 
Yoğun  çatışmak  gece  kendisini  yavaş  yavaş  sabaha bırakırken,  yıldızlar  parlaklıklarından  hiçbir şey  kaybetmeden 


Rüyasının  gerçeklik  kapısını  açması  karşısında büyük  bir  şaşkınlığa  kapılsa  da,  Avrel  heyecanlanmıştı.  Gördüğü  rüya  peşine  takılmış  gelip  buluşmak  istemişti  onunla. 

Avrel'i  tutmak  için  hemen  atıldı  Sena  ve  onu kucakladı.  Şaşkın  bir  ifadeyle  Avrel'in  yüzüne  ve  sol tarafından,  kalbe  yakın  yerden  aldığı  yarasına  bakıyordu.  Öğrendiğince  bir  şeyler  yapmaya  çabalıyor hem  de  avazı  çıktığı  kadar  arkadaşlarına  sesleniyordu  Sena. 

*  *  * 

Tekrardan  zorlukla  Avrel  "yağmur  yağacak Sena"  dedi. 

İşte,  o  an  başını  gökyüzüne  doğru  kaldırmasını  uman  bir  şey  varmış  hissini  bu  sefer gözkapaklarının  açıklığında,  kirpiklerine  yansıyarak  yaşadı  Avrel. 

Şimdi  onu  neyin  beklediğini  iyi biliyordu.  Rüya  denen  mucize  gerçeğe  akıyordu.  Sena, 

Avrel'de  daha  önce  hiç görmediği  net  bakışı  ile dudaklarındaki  gülümsemeyi  fark  etti. 


setmek  istiyordum. 

Damlalar  ise  ardı  ardına  toprağa  koşarcasına düşmeye  başlamışlardı.  Avrel'in  dediği  olmuş,  yağmur  yağmaya  başlamıştı.  Islak  toprak  kokusu  ise gelecek  mevsimlere  emanet  bir  kez  daha  kendisini koklatmıştı.  Ne  Avrel  yağmursuz  ne  de  yağmur onsuzdu.  Bir  bütündüler.  Hani  derler  ya  "hayat 

suyu"  ikisi  öyleydi  işte.  Biri  hayat  biri  su. 

*  *  * 

Evet. 

Özgürlük  için  alıp  verdiği  her  nefeste  inancı daha  da  büyüyordu.  Katıldığı  onca  eylemden sonra  ilk  kez  yara  almıştı  Avrel.  Ve  ilk  yaralanmasını  da  bu  biçimiyle  bir  Nisan ayında  yaşamıştı. 

Yani,  o  an  acının  mı payıydı  bilmiyorum ama  Nisan'a  yeni bir  anı  ve  anlam 


nu  yiyen  bacağım,  elim  değil.  Bacağımla  tetiğe  basmayacağıma  göre,  hala  çatışa  bilirim." 

--"Bence  sen  öyle  bir  durumda  onu  bile  yaparsın ya  neyse"  dedi  Avrel. 

Çiya'yı  ikna  edemeyeceğini  anlamıştı  Avrel.  Hele bir  de  inatçılığı  tuttu  mu  kimsenin  onunla  baş  edemeyeceğini  iyi  biliyordu.  Ne  de  olsa  bir  yıl  aynı alanda  kalmışlardı.  Gerçi  ilk  kez  bir  eyleme  birlikte katılıyorlardı  ama  birçok  göreve  birlikte  gitmiş, değişik  pratik  işleri  birlikte  yürütmüşlerdi.  Huyunu suyunu  biraz  tanımıştı.  Ama  bu  sefer  onu  dinlemeyecekti.  Kurşunların  yoğunluğuna  rağmen  bir  fırsatını  yakalayıp  arkadaşlara  durumu  iletecek,  gelip Çiya'yı  götürmelerini  söyleyecekti.  Öyle  de  yaptı. 
Elindeki  olanaklarla  yarasına  iyi  bir  müdahale etmeyi  de  sürdürüyordu.  Sonunda  Çiya'nın  pozisyonunu  düzeltmesine  yardımcı  olurken,  sinekler gibi  havada  uçuşan  kurşunlardan  biri  Avrel'in yüzünün  yan  tarafından  bir  çizgi  gibi  geçti.  Başının milimlik  hareketi  onu  kıl  payı  kurtarmıştı. 

Çiya'ya  "az  kalsın  senin  bana  kan  vermene  bile gerek  kalmayacaktı"  dedi  Avrel.  Çiya  sessizce 

Avrel'in  yüzüne  baktı. 

*  *  * 

Dakikalar  ilerliyor  ikisi  de  çatışmaya  devam  ediyordu.  Avrel  fırsat  buldukça  Çiya'nın  yarasını  kontrol  ediyor,  Çiya  ise  sanki  o  paslı  kurşun  ona  hiç  değ- 


sabahı  çağırıyorlardı.  Hele  seher  yıldızı  ne  de 

narin  gülümsüyordu  güne. 

*  *  * 

Mermiler  etrafta  uçuşmaya  devam  ederken Avrel'in  burnuna  yeniden  keskin  bir  yağmur  kokusu  gelip  yerleşti.  Ama  dupduruydu  gökyüzü.  Önceki  güne  ait  tüm  bulutlar  dağılıp  kaybolmuşlardı. 

Güne  doğru  durmadan  ilerliyordu  saatler. 
Vücudu  yanıyordu.  Yaşadığı  senelerin  sıcaklığı  ısısını  gözlerine  sızdırır  gibiydi.  Bir  anda  hayatının  toplamını  göğsünün  orta  yerinde  hissetti.  Ellerini  göğsüne  uzatsa  hepsi  kendini  tek  tek  avuçlarına  bırakacaktı.  Göğsündekilerin  ellerine  düşmesini  değil de,  tüm  bedenine  akmasını  istiyordu.  Bu  yüzden uzatmadı  ellerini.  Şimdi  nedendi  bu  duygu  anlam veremedi,  titredi,  sendeleyerek  olduğu  yere çömelircesine  düştü  ve  Sena'nın  şaşkın  bakışlarıyla  karşılaştı.  Gökyüzünde  birkaç  saniye  içerisinde dağınık  dağınık  bulutlar  görünmeye  başlamıştı. 
Yağmur  kokusu  o  kadar  güzel  gelmişti  ki  burnuna, çocukluğundan  kalma  bir  gülümsemeyle  tereddütsüz  "yağmur  yağacak  biliyorum"  dedi. 

Bir  esinti  yüzüne  çarpıp  geçti  Avrel'in. 

"Yüzüme  çarpan  bu  rüzgârı  tanıyorum"  diyerek, küçük  akarsuyun  başındayken  gördüğü  rüya  geldi aklına. 

"Bu  o"  dedi  usulca. 


Avrel,  Sena'nın  kucağında  hafifçe  göğe  kaldırdı başını.  Ne  olduysa  o  an  oldu.  Nisan  ayının  ilk  yağmur  damlası  bir  buluttan  koptu  ve  Avrel'in  alnına süzülerek  gelip  değdi  ve  parçalara  ayrılarak  tenine 

karıştı. 

*  *  * 

Gözleri  hiç  bu  kadar  ışımamıştı  Avrel'in.  Alnına dokunmak  istedi.  Kolunu  yavaşça  kaldırmaya çalıştı. 

Sena  "olmaz,  kolunu  oynatma"  dedi. 

Avrel  zorlukla,  "bırak  ben  alnıma  dokunmak  istiyorum"  deyince  Sena'nın  yardımıyla  Avrel  parmak uçlarını  alnına,  damlanın  düştüğü  yere  dokundurdu.  Bir-iki  götürüp  getirirken  parmak  uçlarını,  kol dirseğine  doğru  sızan  kandan  bir  damla  kayıp  toprağa  aktı.  O  an  dünyanın  tüm  güzelliğini  yaşıyordu sanki.  Büyük  bir  rahatlık  vardı  Avrel'in  yüzünde. 
Belliydi.  Düşünceleri  çok  huzurluydu. 

Alnına  düşen  damla  aldığı  kurşun  yarasının  acısını  vücudundan  yıkayıp  temizlemiş  gibiydi. 

"Avrel  kucağımdaydı.  Yeryüzü  ise  etrafımızda dolanan  boş  mermi  kovanlarıyla  dolar  gibiydi. 
Arkadaşlara  seslenmiştim.  Yarasından  akan kanı  durdurmaya  çalışıyordum.  Ama  ne  yaptıysam  durmadı  kan.  Parmakları  alnında  donup kalmıştı.  Kolunu  düzelttim  ve  yüzümü  Avrel'in yüzüne  yanaştırdım.  Nefesini  hep  yüzümde  his- 


daha  eklenmişti. 

*  *  * 

Ben  ve  Avrel  o  dakikalardan  sonra  birbirimizi  hiç görmedik. 

Acil  bir  müdahaleyle  kurtulmuş  olduğunu  duydum  Avrel'in.  Çok  sevinmiştim.  Sonrasındaysa  o ayrı  bir  alana  geçmiş,  bens  de  kaldığım  alanda değişik  yerlerde  dolaşıp  durmuştum. 
Arkadaşlardan  durumunu  hep  öğrenmeye  çalıştım.  Kendisi  de  bana  iyice  iyileştiğini  ve  hatta  farklı  farklı  eylemlere  katıldığını  bile  yazmıştı." 

*  *  * 

Avrel'i  özlüyordu  Sena,  hem  de  çok. 

"Avrel  Nisan  yağmurunda  bir  damla,  öncesi  ve sonrası  tüm  aylarda  ise  içimde  damlalarla  hep  ince bir  yağmur  olarak  kaldı"  demişti  Sena. 

Evet. 

Yeni  gelmiştim  özgür  dağlara  ve  ilk  olarak Avrel'in  hikâyesini  dinlemiştim,  gördüğüm  ilk kadın  gerilla  Sena'dan. 

"Dağlara  atmış  olduğun  ilk  adımla  sen  de  hikâyelerinin  başlangıçlarını  yazmaya  başladın"  demişti  bana. 

Öyle  ya,  bu  bana  anlatılan  yüzlerce  hikâyeden biri  sadece. 

Bir  damla 

Avrel'in  öyküsü....  •••  Son 
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